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Lotgenotendag 10 maart 2001
Een verslag van de dag in verkarte versie van Piet J.

Thema: Hoe het is om lot genoot te zijn?
En wat we van elkaar verwachten?

Voor de meeste van ons is het een zeer goede plek om gevoelens en gedachtens naar buiten te brengen.

Het is een heel goed gevoel dat je hier alles mag zeggen over je verdriet, je wanhoop, je woede , je haat of wat
dan ook. En je mag herhalen,ook na 2 of 4 jaren nog. Alles mag gezegd worden en dat kan soms ver gaan.

Zo ver dat het spanning oproept bij andere. Velen van ons lopen in hun eigen omgeving tegen onbegrip aan.
Men zwijgt de moord op je kind liever dood,(on)bewust of uit onmacht. Het is soms heel moeilijk een evenwicht
te vinden in het wel of niet bespreken ervan.In de lotgenotengroep hoef je maar een woord te zeggen en je voelt
direckt erkenning en solidariteit. Het verdriet is een blijvend deel van onze levensgeschiedenis geworden.

Dat is heel goed voelbaar. Het telkens opnieuw er over praten blijft goed doen.Op de vraag wat onze
verwachtingen(nog meer) zijnnaar de lotgenotengroep bleek bij vele een behoefte aan meer informatie over
allerlei zaken waar het bestuur nu mee te maken heeft: b.v. hoe staan de zaken naar justitie; de verhouding
dader/slachtoffer in het recht,e.a.

Jef doet uit de doeken hoe de lotgenotengroep is ontstaan, dat het bestuur de groep nog altijd voorop stelt .

In tweede instantie, maar 0ok heel belangrijk, wordt er een vuist gemaakt naar de maatschappij om en aantal
dingen goed geregeld te krijgen.De lijn waarlangs zij dit willen laten verlopen, is niet de konfrontatie, maar
informatie en goed kontackt, Het bestuur wil graag dat er op die gebieden wat meer gebeurt.

Tn de komende tijd zullen ze misschien wel met voorstellen komen om een paar werkgroepen of commissies te
vormen. Iemand it het Groningse was ook op deze lotgenotenbijeenkomst; als lid van de Stichting Groningen
Veilig. Die ook allerlei dingen onderneemt waarin wij geintresseert zijn; over rechtspraak; het recht van de
slachtoffers; kontacten met kamerleden en kamercommissies; e.a.

Zij hebben een nota geschrevenwelke ook wij graag onder ogen willen krijgen. De Greningse Stichting zal met
ons bestuur kontakt opnemen . Want men zoekt naar meer mogelijkheden om de krachten te bundelen en zo
meer landelijk te kunnen bereiken.



Zaterdag 10 maart 2001, met een hoofd vol vragen, waarvan de meeste richting naderende
rechiszitting en een lichaam vol spanning, zitten wij toch in de benedenzaal van de Kom te
Leusden. Een zaal met opvallend veel lotgenoten, veel meer dan de vorige keer in januari. Na
het welkom heten door de voorzitter, volgen een paar mededelingen zoals, het aanbrengen
van donateurs en sponsors. Een aantal lotgenoten hebben hier erg veel werk van gemaakt en
ook flinke aantallen donateurs / sponsors aangemeld. Wijzelf hebben kopieén van het
aanmeldingsformulier verstuurt naar familie, vrienden en collega’s. Of hier aanmeldingen uit
voort zijn gekomen, weten wij niet. Wij hopen dat later wel te vernemen, van onze vereniging
of van de mensen zelf. Na dit onderwerp wordt ik verrast omdat Fons mededeelt dat ik een
leden / info boek wil samenstellen. Dit overvalt mij een beetje, maar toch kan ik de draad
oppakken en mijzelf verwoorden. Ik geef het voorbeeldblad aan het bestuur en vraag om dit
rond te laten gaan ter inzage, Hierna wordt voorgesteld de grote groep lotgenoten fe splitsen
in twee ongeveer gelijke groepen. Wij zijn ook opgestaan om met een groot deel lotgenoten
naar de bovenzaal te gaan. Hierbij zijn Joep en Fons de gespreksleiders. Irene mijn vrouw
kan het niet aan, zij begint te huilen, raakt helemaal overstuur en wil de zaal verlaten.
Maurice, mijn zoon ontfermt zich over haar en gaat met haar mee naar buiten en zegt mij te
blijven zitten. Dit komt er ook nog bij, het is voor mij erg moeilijk om mezelf te concentreren.
Ik luister naar ieder die spreekt, desondanks dwalen mijn gedachten toch veel af.

Wanneer Joep onverwachts aan mij de vraag stelt, wat ik hoop te vinden, wat ik zoek of
zoiets, bij onze lotgenoten vereniging is het voor mij op dat moment moeilijk om gelijk een
goede uitleg te kunnen geven. Gezien er deze dagen meer woede, angst en vraagtekens in mijn
hoofd zitten dan positieve gedachten, is mijn uitleg eigenlijk anders dan wanneer ik mezelf
nief zo voel als in deze periode. Omdat ik doorgaans juist een heel positieve gedachte en goed
gevoel heb, als ik over onze vereniging en lotgenoten praat, er mee bezig ben, aan denk en
wanneer wij samen zijn. Bij mij is het gevoel, met lotgenoten kan ik praten zonder de
gedachten, ze snappen het toch niet. En lotgenoten geven meestal antwoorden die ik kan
begrijpen en wanneer dat niet het geval is, voel ik niet de kwaadheid die ik heb als anderen
een voor mij onbegrijpelijk antwoord geven.

Na de koffiepauze, inmiddels weer samen met mijn vrouw en zoon gaar het allemaal iets
beter. Jammer genoeg verneem ik van mijn Ireen dat zif zich nog niet echt klaar voelt voor
onze bijeenkomsten. Na afloop, in de hal voelr zij zich veel meer op haar gemak, wanneer zij
ongedwongen gesprekken heeft met onderwerpen waar zij over wil praten met lotgenoten.
Mijn zoon Maurice heeft dit eigenlijk ook, al eerder heeft hij mij vertelt dat ook hij de
gesprekken en het luisteren in de kring minder vindt dan de gesprekken met de lotgenoten, in
de hal voorafgaande, in de pauze en na afloop. Ondanks de verschillende meningen en
gedachten binnen ons gezin, zijn wij het allen wel eens dat het van groot belang is, dat de
vereniging bestaat en actief is. Voor het grotendeel heeft de VOVK ons van dat onbewoonde,
eenzame eilandje afgehaald.

Familie Roaos.



Het ritueel

Het is Zondagmorgen. Ik sta onder de douche en laat het water mijn schouders strelen. Mijn
nek voelt stijf aan, ik laat het warme water mijn schouders en nek masseren. Het doet me
goed, die warmte.

Als ik me heb aangekleed pak ik het gouden hangertje en hang het om. Dat doe ik iedere dag,
het gouden hangertje met jouw lieve gezicht. Zo ben je iedere dag dicht bij me. Dicht bij en
toch zo ver. Een gouden hanger en de foto’s. Stille getuigen van jouw bestaan.

Terwijl ik mijn lippen stift zie ik mezelf in de spiegel, mijn ogen. En ik denk aan de uitspraak
van mijn dochter, ‘mama is niet meer dezelfde van voorheen, er is eigenlijks niks meer
hetzelfde’.

Ik zie de ogen van moeders en vaders bij de vereniging Ouders van een Vermoord Kind en ik
herken bij hen diezelfde blik, er is onnoemelijk veel veranderd. Een buitenstaander merkt het
misschien niet op, maar lotgenoten herkennen het verdriet in elkaars ogen. Verdriet dat
dagelijks strijd om de voorrang met woede. De machteloze woede is herkenbaar voor
lotgenoten. Zo worstelen de nabestaanden van een vermoord kind zich door het leven en
probeert elk van hen een vorm te vinden om toch weer zin aan dit leven te geven.

We vinden elkaar in kleine dingen, een blik van verstandhouding, een gebaar, een troostende
arm, ach het is zo weinig want elk van ons is ook zo eenzaam in het verdriet. Verdriet is een
lang en eenzaam pad.

Het thema waarvoor we vandaag bij elkaar zijn, ‘waarvoor heb jij het eerste jaar na de dood
van je kind geknokt® geeft ruimte voor ieder om zich te bezinnen op die zwarte periode. We
praten over het wegvallen van normen en waarden. Over het verlies aan vertrouwen in de
mensheid als geheel. Hebben we vooruitgang geboekt in onze beleving, kunnen we weer
vertrouwen hebben in de mensen om ons heen? Met hele kleine stapjes voorwaarts banen wij
ons een weg door de jungle die men het rouwproces noemt.

Op de terugweg naar huis zit het verdriet van de lotgenoten naast me in de auto.

Als ik "s-avonds in bed lig kan ik de slaap niet vatten omdat ik denk aan de nieuwe leden, de
moeder van Maartje en de moeder van Dorothea. Weer twee gezinnen in rouw en weer die
lange weg voor je. Ooit schreef ik een ingezonden brief met als kop Geweld roept Geweld op.
Dat vind ik nog steeds. Het geweld dat onze kinderen is overkomen roept in de eerste plaats
ook geweld op.

Je bent onderuit gehaald door het gebeurde met je kind en je krabbelt overeind als een
gewond dier, aangeschoten wild lijken we te zijn. Zo zijn we bij elkaar, gehandicapt kun je
ons noemen. Een handicap die voor de buitenstaander in ieder geval niet lichamelijk valt waar
te nemen, daarom is het ook zo moeilijk om het te delen met anderen.

Dit alles gaat door me heen als ik het hangertje om mijn hals hang, als ik mijn tranen wegslik.
Ik hoor mijn man zingen, hij is vrolijk, ik deel niet in zijn vrolijkheid. Ik ben verdrietig als ik
langs de fotocollage op de trap loop, waar ik een viuchtige kus druk op jouw foto. Vandaag
word ik daar niet blij van, morgen misschien. Er zijn dagen dat ik de zon weer zie, maar ze
zijn nog te tellen. Het wordt weer zomer en dan is het op 27 juli vijf jaar geleden dat jij werd
dood gemaakt. Dood, onlosmakelijk verbonden met mijn dagelijks bestaan.

Dat was voorheen niet zo, toen was de dood nog op afstand, kon ik er over theoretiseren.

Zo hebben we allemaal ons eigen ritueel, wat doe jij als je aan je kind denkt?

Wat doe jij als je aan de dader denkt?

Wat doe jij met je woede?

Wat doe jij met je verdriet?

——



e

Tijdens een themabijeenkomst valt het woord ‘vergeving’.

Vergeven, hoe doe je dat en kun je de moordenaar van je kind vergeven?

Nee nooit, zegt iemand, de enige die zou kunnen vergeven zou mijn overleden kind zijn, die
kan het niet meer. Misschien kan ik hem zijn daad vergeven, ooit, misschien.

En toch wil ik niet blijven steken in verbittering en rancune. Rancune maakt een mens kapot.
Ik kan de dader zijn daad nooit vergeven. Je mag een ander nooit doden. Ik kan het hooguit
een plaatsje geven waar het sluimert in een hoekje. Acceptatie noemt men dat. Of berusting.
Daders moeten wel gestraft worden voor hun daden, moeten weten wat ze hebben aangericht,
dat is nog het minste wat je als nabestaande mag verwachten.

Als wij onze woede die de dader in ons heeft losgemaakt leren hanteren en er uiteindelijk nog
mildheid tegenover kunnen stellen, dan denk ik, dat wij onze dader hebben overwonnen.
Want daders zullen nooit gelukkig worden, dat geloof ik niet.

De kracht die uitgaat van vreedzaam verzet is groter dan elke andere kracht.

De Landelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect wil deze krachten bundelen. De
vreedzame krachten van mensen, die hebben begrepen dat geweld alleen bestreden kan
worden door mededogen. Dat betekent niet dat wij lui achterover in onze stoel kunnen
zakken. Het respect en de veiligheid die wij zoeken in onze samenleving zullen bij onszelf
moeten beginnen. Juist wij als nabestaanden van de moord op ons kind zullen daardoor
respect afdwingen. Alle lotgenoten weten hoeveel kracht hiervoor nodig is.

De enige strijd die wij moeten voeren is de strijd voor een tolerante samenleving. Energie die
zo wordt aangewend geeft meer energie terug dan haat en wrok die wij jegens daders
koesteren en die slechts uitmondt in verbittering.

Geweld roept geweld op!

Liefde en mededogen roepen respect op.

Het is zondagavond, ik kleed mij uit, leg mijn kleren over de stoel in mijn slaapkamer. Ik
maak het kettinkje in mijn hals los en leg het medaillon met haar gezicht naar boven in de
palm van mijn hand. Ze glimlacht me bemoedigend toe en zegt, liefde en mededogen hé
mam?’" Ik geef haar een kus en leg het kettinkje zorgvuldig in het doosje terwijl ik fluister, tot
morgen, lieverd. En ik denk, mijn liefde voor mijn kind, er is niemand die dat van me af kan
pakken, nooit meer.

Mijn ritueel.

Met respectvolle groeten,
Wil Vreeburg
Marggraffstraat 26

5262 AV Vught

Tel. 073 656 3206



Lotgenotendag 19-05-01

Korte info; Ben je na de moord op je kind voldoende geinformeerd over wat forensich instituut te Rijswijk
allemaal wel of niet doet met de kleding, sieraden, en zelfs ongevraagde organen verwijdering voor onderzoek
doeleinden welke geen betrekking hebben op de moord van je kind.

Zijn dossiers op te vragen? Kunnen ze dat weigeren? En ook; is het zinvol om het dossier op te vragen.

Wie heeft er ervaring mee? Feiten en vragen eventueel doorsluizen naar het bestuur m,n Jef Rijsbergen.

Onderwerp van discussie;
Waar ben ik in mijn leven veranderd na de dood van mijn kind?

Ik ben van gedaante gewisseld. Ben van een spontane vrouw een geisoleerd mens geworden.
Sluit me af en ben bang in grote groepen mensen.

Niets is meer belangrijk.
Ik leef niet meer.

Ik ben toleranter geworden naar bepaalde mensen.
Door schade en schande wijzer geworden.

Ik kan tegenwoordig beter relativeren,

Soms ken ik mezelf niet meer terug. Het spontane in mijn leven ben ik verloren.
De vrolijkheid is weg. Kan niet meer van mijn leven genieten.
Het hoeft eigelijk niet meer zo... het leven.. ik moet er nog zijn.

Mijn depressieve karakter is naar boven gekomen

De glans van mijn leven is er af, In het begin weet je niet meer wat je overkomt,
Vroeger was ik wel gemakkelijk. Nu kom ik meer voor mezelf op.

Ik doe mijn werk, dat wel, maar ik kan geen siress meer verdragen.

Met mijn onmacht gevoelens.. ben ik gaan werken aan onrecht!

Het gemis en verdriet blijven. De pijn wordt zachter.

Ik ben agressiever en wantrouwend geworden. Was van nature zacht,

Mijn zoon was me alles! Nu is hij weg! Ik leef met vele angsten verder,

Krijg voortdurend nachtmerries; Ik hoor roepen terwijl ze hem messteken toebrengen.
Je kind roept en je kunt niet helpen1

Ik ben heel erg veranderd. In groepen zeg ik steeds minder.

Ben me af gaan sluiten. Enerzijds wil ik niet meer, anderzijds geniet ik van alles.
Ik heb m.n oude werkplek achter me gelaten.

Ze speelde mooi weer, Ik kan er niet meer doen alsof.

Ze waren bang om met mijn verdriet geconfronteerd te worden.

Het gebeuren van moord en dood overheerst ons deken en voelen.
Hoe dichter we bij de heftige emoties komen. . .des te moeilijker is het nar ons zelf te kijken
[en ons gedrag] Als echtpaar zijn we dichter bij elkaar gekomen en behulpzamer voor andere.

We staan bewuster in het leven.

Ik ben veel meer gaan genieten van mijn kinderen en kleinkinderen.

Nogal wat mensen uit onze groep zjn agressiever geworden en sneller geirriteerd minder tolerant ook.
De moord heeft veel spanning in ons leven gebracht.

Ben er ook overspannen door geraakt.

Heb angst gekregen mijn partner te verliezen en er alleen voor te staan.

Ben minder gelukkig. Huil van binnenin. . .heb stemmingswisselingen.

Vaak komen de moeilijke emoties boven.

Het is de pijn van nooit..meer..Onbezorgt zijn.
Het karakteriseert mijn leven.



Velen van ons hebben vrienden verloren, maar vaak ook nieuwe bij gekregen
Het wakker worden, en tegen de dag op zien.

Het voortdurend bezig zijn om niet aan het verdriet te deken.

En zo zijn we elkaar LOTGENOTEN.
Door wat we hebben meegemaakt.
Zijn we toch die UNIEKE mensen geworden die we nu zijn

Iets voor een rubriekje misschien?
Zoals; krasse uitspraken?
Doordenkertjes?

Dit verslag is gemaakt door Piet J.

Ik dank Piet voor zijn medewerking.

Ik hoop dat mensen gaan reageren want het blad is voor allemaal.

O deze manier kunnen we voor iedereen wat betekenen ook voor degene

Die niet kunnen komen om wat voor een reden dan ook, zo blijfje er bij betrokken.



Een kort verslag van Piet over de dag in Franiken.

De lotgenotencontacktdag op 9 juni in Franiken

Was een zonovergoten dag in de tuin(en) van Frida en
Jacob Roorda. We waren met een dertig a veertig mensen
Uit het hele land. We hadden met wat meer kunnen

Zijn , maar Franiken ligt voor sommige dan ook heel ver!
We werden die dag hartelijk ontvangen en de stemming
was goed. Serieuze gesprekken en schaterlachen , het
was er allemaal. Voor het natje en droogje was perfect
gezorgd. Een mooie en weldadige dag!

Jacob enFrida en jullie assistenten, heel hartelijk bedankt!

DROOM
Een droom van P.J. 1 mei, 19 u

Voor mijn spaanse les ga ik even op de bank liggen.

Ik blijf onrustig over een droom die een nachtmerrie was.

Ik een kaarsje aan dat naast me op de tafel stond en keek ernaar,
“Klein lichtje van het grote cosmische licht™ zei mijn denken.

Kan niet beter dat licht heersen over die nare droom vannacht.

In die droom schoot ik tweemaal een automatisch pistool leeg

Op de moordenaar van onze dochter, maar het deerde hem niet,
Toen schoot hij terug op mij....Een overweldigende angst

Maakte zich van mij meester en bevend kroop ik weg in een

Klein donker kamertje van een vervallen huis.

Stikkend van de angst werd ik wakker. Tk stond op, het was half vier.
De angst in de droom was zo heflig dat ik niet wist of het nu
Droom of werkelijkheid was. Ik sloot de kamerdeur af en als wapen
Legde ik een groot ebben kruis op de grond naast mijn bed.

Het kaarsje hielp niet. Terwijl ik dit stukje schreef,

Kwamen de tranen. ...daarna de opluchting, ..

Even een stukje humor:
Leg nou nog eens

EEN keer uit

Hoe je dat

Precies doet
VERVELEN

Van loesje
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Overleg met ministerie van justitie

In juni 2001 is er een overleg over het uithalen van organen geweest op het ministerie van justitie.
Hierbij waren vertegenwoordigers van het ministerie van justitie, het openbaar ministerie, Procureurs-
Generaaal, het Nederlands Forensisch Instituut (NFl)en de VOVK aanwezig.

Voor dit overleg was ook de VOVK uitgenodigd n.a.v. kamervragen van B. Dittrich (D66). Hij heeft
deze op initiatief van de VOVK gesteld, daar in januari 2001 in de publiciteit kwam dat bij het uithalen
van organen na overlijden door ziekenhuizen de nabestaanden niet of op onjuiste wijze werden
geinformeerd. Niemand sprak over de activiteiten van het NFI. Daarom is er contact gezocht met

B. Dittrich. In een gesprek heb ik de problemen van ons als nabestaanden aangegeven. Hieruit zijn de
kamervragen geformuleerd. Inmiddels zijn de kamervragen beantwoord.

Er is het navolgende afgesproken:

. het NFI zal een brochure voor nabestaanden ontwikkelen waarbij onze voorstellen worden
meegenomen. Voor invoering wordt de regeling ons voorgelegd.

. het Openbaar Ministerie bekijkt e.a. om het in te passen in de procedure opsporingsonderzoek

. kleding en schoeisel mag nooit zonder overleg met de nabestaanden worden verneetigd of als bewijs
worden achtergehouden.

Ook is de afspraak gemaakt dat er regelmatig overleg zal zijn tussen het ministerie van justitie en de
VOVK.

Jef Rijsbergen

Algemeen Dagblad > Actueal

Proeftijd tbs'ers inzet conflict
Door Wilco Boom

Den Haag - Minister Korthals (Justitie) koerst aan op een harde
confrontatie met de Tweede Kamer over de voorwaardelijke
vrijlating van tbs'ers, zoals plegers van zware zedendelicten en
ander grof geweld.

Volgens zowel de regeringspartijen PvdA en VVD (Korthals' eigen partij)
als de grootste oppositiepartij, het CDA, wil de minister deze
veroordeelden te snel ongemoeid laten.

PvdA en VWD zeggen dit in reactie op Korthals' wetsvoorstel om de
periode waarna tbs'ers op proef vrij kunnen komen te verlengen van drie
tot maximaal zes jaar. In die tijd kunnen tbs'ers aan voorwaarden worden
gebonden en staan ze onder controle. Het kabinet beslist vandaag over
verdubbeling van de duur van de voorwaardelijke beéindiging van de
dwangbehandeling, zoals de proeftijd officieel heet, en zal er naar
verwachting mee instemmen.

Een grote Kamermeerderheid dringt er al bijna twee jaar op aan, de
termijn op te rekken tot 10 a 15 jaar. PvdA-Kamerlid Barth: ,,Het gaat niet
om een grote groep, maar recidive van zedendelinquenten leidt tot een
grote schok in de samenleving. Daarom moet het mogelijk zijn mensen
langer dan zes jaar te observeren. Als de minister hieraan vasthoudt,
komen wij met een wijzigingsvoorstel."



