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Cocon het derde blad dif jaar. 1

Ten eerste wil ik een ieder bedanken die het mogelijjk
gemaakt heeft dat het blad weer op de mat ligt bij allemaal.
Het is een afsluiter van 2002 en hopende dat het nieuwe
jaar meer kracht en betere berichten zal brengen dan tot nu
toe.het was een jaar van vele dingen en weer vele nieuwe
gezichten, ik hoop voor een ieder dat de dagen die voor de
deur staan toch een mooie tijd mag worden en dat we dit
als een hartslag mee dragen voor hen die er niet meer zijn.
We denken aan hen die achter blijven en voor hen veel
kracht en liefde toe gewenst in de maand die komen gaat.

Liefs en veel kracht van de redactie van cocon.

FEen zon in het leven van een iedet,
een deel van geluk,
maar meer nog heel veel liefde.




\
%
i

Oproep 1

Hoe meer kopij.
Hoe vaker per jaar coconkan verschijnen!
Misschien wil je er wel iets met je lotgenoten delen op papier!

Een gedicht over:

Je verdriet,

Je woede,

Je verlatenheid,

lets positiefs wat je mee maakt,

Hoe je er van lieverlee mee leert leven, of niet.
Wat je omgeving er wel/of niet / mee doet.

Het is allemaal welkom.

Oproep 2
De laatste tijd horen we toch weer dat er
Broer en zussen van overleden kinderen zijn,
Die er met andere lotgenoten(broer/ zus) zouden willen praten.
In het verleden was er al twee maal een groep die weer snel
uiteen viel. :
Als nu zou blijken dat er toch behoefte aan is , dan vragen wij
betrokkenen zelf contact met ons op te nemen. We gaan er dan
vanuit dat deze mensen daadwerkelijk gaan meedoen, anders
blijven andere weer teleurgesteld zitten.

Veel liefs en kracht.
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Verdriet. 2

Het menselijk hart heeft ook een opslag plaats
voor verdriet. Soms Tigt alles keurig geordend.
Oud en nieuw verdriet, verwerkt en onverwerkt
verdriet, overzichtelijk opgeslagen.

Maar andere keren ligt alles kris kras door
elkaar heen. Dan 7s het een rommeltje waar je
zelf geen wijs uit kunt worden. Jje weet het
zelf niet waarom je huilt, want alles komt weer
boven.

Het 7s in deze opslagplaats net als in een
gewone kast. Er moet steeds weer opgeruimd
worden. Voor je het weet is hetr weer een
puinhoop.

Oom de zaak op orde te houden moet je steeds
weer aan de gang. Verdriet gaat niet over. Het
I7gt in de kast. Je denkt er niet altijd aan.
Maar soms moet je in de kast zijn om er iets
anders neer te leggen. pan zie je weer al die
oude dingen.

Daarom doet nieuw verdriet ons altijd denken
aan het oude verdriet dat we al hadden.

Soms kunnen mensen niet huilen om een bepaald
verdriet, omdat ze geen tranen vinden. Terwi 77
ze die wel zoeken. Dan kan het helpen om even
bij het oude verdriet te kijken, waar wel
tranen bij horen. zo kan het oude verdriet het
nieuwe verdriet van tranen voorzien.

God herinnert zich ook onze tranen. Daarom
hoeven wij ook niet re zeggen, tegen onszelf
n: nu moet het maar eens over zijn. Je mag
rustig ar en toe even in de kast kijken. Als je
maar wel bezig blijft met opruimen en ordenen.
Anders wordt het zo chaotisch.

Geschreven door arend linde.



Melvin Pompele

Tk hoorde het op het nieuws en ik las het berichtje in de krant. De kleine Melvin wiens leven
plotseling eindigt op het asvalt. Haribo, de auto van de Franse snoepfabrikant staat stil, een
halve meter voor de bumper ligt Melvin.

Als het peloton een uur later met vijftig kilometer per uur voorbijraast ziet een van de
wielrenners dat mensen een groot wit doek ophouden. Hij denkt nog, zeker iets gebeurd maar
voort gaat de rit. De show must go on.

Als je een kind verliest houdt de show op, voor ouders, voor familie en vrienden breekt een
tijd van rouw aan. Rouw waarin mensen eenzaam yoorigaan, zichzelf afvragend, hoe moet ik
nu verder, waar ziji we sigenlijk mee bezig? Dat gebeurt dagelijks met mensen. En ze moeten
het vaak helemaal alleen doen. Er zijn sterke mensen, die zichzelf er ondanks alles doorheen
slaan, maar er zijn ook mensen voor wie zo'n gebeurtenis met te verwerken is. Het verlies
van een kind kan je helemaal kapot maken. Dan heb je anderen nodig die jou er weer bij
trekken, mensen die begrijpen dat het voorlopig niet gaat met je ondanks dat je zo je best doet.

Ik denk azn de kleine Melvin. Had hij al vakantie? Zijn lege bank als de school weer begint.
Zijn vriendjes die stil voor zich uitkijken en denken, waar is Melvin? Je kunt dus zo maar van
de ene dag op de andere dood zijn.

We staan er niet graag bij stil. Voort gaat ie weer. De show must go on.

Stilstaan na zo’n gebeurtenis doen de oma en opa in wiens armen de kleine Melvin zich wilde
storten toen hij ze aan de overkant zag staan. Zijn vreugde om de grote vrachtauto met de
dansende letters Haribo. Zijn enthousiaste kreten toen hij naar ze toe liep en even vergat dat
die grote Haribo-auto niet alleen snoep uitdeelde.

Stilstaan doen de ouders van Melvin. Hun leven verandert op 17 juli 2002. Melvin zal altijd
dat jongetje van 7 jaar blijven en zij zullen zich jaar na jaar afvragen, hoe zou Melvin nu
geweest zijn. En ze zullen hem blijven missen. Zij zullen de pijn moeilijk kunnen beschrijven
die door het gemis van Melvin dagelijks aan hen knaagt.



(

Ik denk aan de gesprekken met jongeren over zinloos geweld en ik vraag me af, valt dit ook
onder zinloos geweld? En ik denk, ja, onze samenleving is gewelddadig als we zelfs de tijd
niet meer nemen om stil te staan bij de dood van een kind. Omdat we onze volwassen snelle
levens leiden. Omdat we een voorirazend peloton wielrijders op dat moment belangrijker
vinden dan de dood van een jongen wiens leven nog maar net is begonnen.

Jakkeren, jagen, snel, snel.

En dan wil ik de voortrazende tijd even stil zetten. Dat doe ik nu. Nu verpoos ik even bij
Melvin. Dag Melvin Pompele, ik plaats je naam op het lint met namen van overleden

kinderen, en vergeet je niet.
Streep hun naam niet door, het is een gedlcht dat ultdrul\ng geeft aan de wens van ouders
die een kind verloren. Het zou een opdracht kunnen zijn voor diegenen die aan de zijlijn staan
en emaar kijken.

Nee, een minuut stilte is niet genoeg.

18 juli 2002
Wil Vreeburg
Moeder van Caroline Pino



Een noodiot.

Geen van de dagen ,
Geen van al,

Ze blijven me vragern
Is dital,

Steeds opnieuw

Met pijn bevangen.
Opnicisv in fiel dai
Deoor noodlot gevangsan.

Door noodiot geboren

Is steeds mijn vrazg
Moest Git gebsuresn

Is dit de prijs die ik draag
Een kind verioren

Door noodiot geboren
Mgt vragen waarom
Maar welen fe dragsen

Uit noodiol geboresn.
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Er cpns was on wat nosit
Meor komi it noodiot.
Dan yvrasg ik is it wart
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Als ik pmikiik moel ik vooruit wan?
de weg is lang met kijken naar
watl was en wat niet meer xontt,

Omikiiken afleen ais het Heipt 5i7
de pijn die woedt van binnen e
die zich nestelt in mijn brein
Omkijken en je kan niei meer
terug wanti de pijn houdt je
gevangen in het moment van zijn.
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Verslag van Iatgenate/}fv.an 7 sept. 02 blad 1

Er is een bestuurswisseling. Fons heeft de wens te kennen
gegeven dat hij binnen korte tijd als voorzitter zal terugtreden,
maar als penningmeester wil doorgaan. Het huidige bestuur wil
graag versterkt worden.

Ook wordt er naar iemand gezocht die de VERENIGINGS-
TELEFOON mee wil oppakken. Nogal wat mensen uit het hele
land bellen ons(mobiele)telefoonnummer.Ze bellen vanuit zeer
wisselende omstandigheden. Dat kan soms heel belastend zijn.
We hebben iemand nodig die ons in deze taak bijstaat, helpt of
het eventueel ook overneemt. Van eventuele kandidaten
verwachten we o.a.:

-Temand die dat echt wil doen.....

~-Temand die echt kan luisteren...

-Temand die nogal wat problemen aan kan en die zelf de
moeilijkste periode in zijn of haar leven achter de rug heeft(als
Je dit goed wil verstaan)

(Inmiddels heeft een lotgenoot zich al voor de telefoon
aangemeld)

"% thema van deze middag:

hoe ga je om met andere ernstige situatie 's of voor vallen in je
omgeving;

toelichting, :ernstige situatie 's kunnen heel veel bij onszelf
oproepen m.b.t. wat we zelf allemaal hebben meegemaakt,
zoals b.v. gevoelens dat je je overvallen voelt, uit het
evenwicht raakt, weer heel verdrietig wordt boosheid en
frustratie 's losgewoeld worden, dat Jje dicht slaat, en nog van
alles meer...

hoe gaat dit bij ons en hoe gaan we er mee om?

<,

‘;g alles wat met moord te maken heeft ga Jje lezen. Je krijgt
de indruk dat het tegenwoordig veel vaker voorkomt.

-mij komen te veel impressies aan waaien . ik wil ze niet.
vroeger was het een ver van mijn bed show. Nu lees ik er alles
over.

-ik wil het verleden achter afsluiten. Er niks van zien. Achter me
laten. Het niet meer oprakelen.
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’% toen ik van de moord op Pim Fortuyn hoorde, raakte ik
buiten mezelf. Andere moesten me opvangen.

-Tk voel me soms als een spons. Je zuigt het allemaal op. Ik kan
het niet tegenhouden.

-Ik zit voor de t.v. en kijk naar al die rechtzaken...ben bijna
geobsedeerd door wat er over te zien of te horen valt. Ik voel
me er vaak door onderuit gehaald. Ga er na wel met andere
over praten.

-in mij leeft iets, een vibratie, die voortdurend geraakt
wordt.een vibratie die te maken heeft met shockerende dingen.
Ingrijpende gebeurtenissen, iets desolaats, noodsituatie 's, een
alarm....enz.

-Mijn leven is weer op de rails,maar allerlei dingen in de krant
slurp ik gewoon op.mijn kijk op het leven is er negatief door
veranderd.

-Tk zie iets en begin te huilen....iemand die z'n moeder van 89j.
verloren heeft klaagt op het kerkhof tegen me dat ze, oh zo erg,
geen 90 is geworden, dan ben ik hevig verontwaardigd.

-Met al dat geweld en die rechtzaken sla ik soms op tilt.ik lees
alle rouwadvertenties door....He , gelukkig deze keer geen
Jjonge mensen.

-Allerlei nieuws in de krant en op t.v.. vliegen mij aan. Dan
schiet ik vol en kan niks meer.

-Wanneer ik de dag met de krant begin,is die verpest.

Ik probeer 't te ontlopen. Niets meer zien. Niets meer lezen.
Maar ik ontkom er niet aan. Ben dan kwaad en ga in verzet.
-T.v. en films zijn boordevol geweld en moorden. Vreselijk. Dan
komen eigen beelden weer terug en kan ik een tijd van de kaart
zijn.

Ik wapen me tegen van alles. Tk weet dat 't er allemaal staat en
dat het gebeurd. Ik trekarnas aan ! ik wordt alleen
onderuit gehaald als het‘onverwachts komt.dan gaat bij mij het
licht uit/ook tegen deze bijeenkomst wapen ik me. Ik neem ook
altijd jullie verdriet mee. Een haptonoom leert me dit verdriet
in m 'n rugzak te nemen zonder dat het me extra belast.

Joep vraagt: hoe gaan jullie met dit alles om?
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-Ik krijg veel strijdgevoel. Ik lees met genoegen als daders
worden bestraft. Ik weet dat nieuws heel selectief is. Lees dus
heel snel met aandacht voor alles wat nabestaande betreft.

-Ik heb veel herkenning, vooral vanuit de begin jaren. Mijn
vrouw en ik zijn ergens verder. Het raakt ons wel, maar we
kunnen er goed mee omgaan en op ons eigen spoor blijven.
Onze beide dochters zijn beide in verwachting. We willen ons
eigen leven weer positief beleven.

-Onze zoon is 8 jaar geleden doodgeslagen. Tk weet niet of de
tijd er iets toe doet. We hebben geleerd met bepaalde zaken om
te gaan. De laatste jaren kunnen we ook weer van ons leven
genieten. Het leven heeft weer zin. Er is ook meer stabilitei f\
Hoewel....als er iets vergelijkbaars dicht in de buurt gebeurd, i

het even heel dichtbij en moeilijk.

-Onze zoon is in "96 vermoord. We proberen de draad van het
leven weer op te pakken, maar zijn niet meer de oude van
vroeger.Toch is het leven weer beter geworden.

JOEP: het heeft dus te maken met een nieuw evenwicht. Waar
zit dat? het. :fpeelt bij ieder van ons mee. Veel hangt af van de
situatie waarin we verkeren. Reageert verschillend b.v.

Nieuws, gewoon niet toe laten tot je er heel open tegenover
staat. Alle vormen en fase 's kunnen iets met verwerking
inhouden.

-Als er ergens in het leven iets helemaal mis gaat, weet en
vertrouw ik dat er betere tijden komen. Met de tijd worden de
betere tijden langer...

-Als ik weer eens huil... weet ik dat er telkens een beetje uit m'n
rugzak verdwijnt.

-Het gaat niet met grote stappen, maar het komt :beetje bij
beetje.

-Temand zegt: ik zat zo vast, dat ik hulp moest vragen. De
hulpverlening stelde voor iets op papier te zetten door een brief
aan iemand te schrijven over wat ik allemaal hebt meegemaakt.
Toen de hulpverlener voorstelde dat ik het hardop voor mezelf
voor moest lezen, kwamen m 'n emoties voor het eerst los.

-ik dacht dat ik nooit meer iets zou kunnen vieren. Toch is het
terug gekomen. Het zijn telkens kleine stapjes.
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-ITk vind dat je op die lange weg van verwerking(wat is dat)er
toch bewust iets voor moet doen. Het gaat niet vanzelf.

En om met de woorden van JOEP te spreken: in Jje verwerking
moet je bepaalde keuze ‘s maken waardoor dingen mogelijk
worden gemaakt. Want anders bereik je de glans van het leven
niet meer.

Tot slot:Jaap de Ruijter de Wildt doet een aantal mededelingen
0.a.

Een eenmans comité is gevormd voor het organiseren van de
nationale dag tegen geweld.

Ook is er een noodfonds in oprichting voor nabestaanden.




Veranderd.
Het verdriet en de pijn achtervolgen me
Als een schaduw in de volle zon
Het is niet te omzeilen
Het blijft de grote vraag”"waarom”

Het zijn mijn emoties die mijn leven bepalen
De ene dag goed, de andere slecht

Ik moet ermee leren leven

Met vallen en opstaan is het leven zo echi?

Als een vrolijke meid genoot ik van het leven
Ik zag geen pijn en wilde geen verdriet

Ik maakte me zorgen om de kleine dingen
Grofere zorgen waren er niet.

Ineens moest ik volwassen worden

En viel ik in een groot gat

Hoge bergen hebben ook diepe dalen
Maar ik wist niet half hoe laag ik zat. /

\jf { J t C

totaal vernietigd

helemaal aan de grond
door het kwade in de mens
ik wist niet dat dit bestond,

totaal verbijsterd en van slag
hoe kon ik nog leven?

Ik was mezelf niet meer

En dacht het niet echt te beleven

De dagen werden maanden
De maanden werden jaren
En nu weet ik

Dit verdriet zal nooit verjaren
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Wat rest zjjn de gedachten san en de liefde voor Natasja.

Susan van den Berg vijf Jaar na de gewelddadige dood van haar dochter.
Nog dadeljiks worden we geconfronteerd met nieuwe slachtoffers van
geweld. Waarbijj de dader, maar ook veelal de omgeving, vergeet dat
0ok de hele familje en vriendenkring slachtoffer wordt en blijft. Je loopt
constant met de kop tegen de muur. Alle aandacht gaat naar de dader
Die wordt opgepakt, onderzocht, er wordt uitgebreid mee gesproken en
alle facetten van zjjn leven en bestaan worden aan een nader onderzoek
onderworpen. Kosten nog rmoeite worden gespaard om te kunnen
achterhalen waarom hij\zij iets heeft gedaan, of er misschien
verzachtende omstandigheden waren, of er kans op herhaling bestaat en
94 zo maar door. Maar wie denkt er aan de mensen die achter bljjven?
Ja, je kunt terecht bj Slachtofferhulp: op werkdagen tussen 9.00 en 5.00
uur, maar dat zjjn net de tijden dat Je zelf ‘tussen de mensen ziten Je
zinnen probeert te verzetten, S’ vonds en in de weekenden Stapelen
echter de problemen zich op en juist dan kun je nergens terecht. Hoe
leefbaar is Nederland, vraag ik mij af? Je kent de weg niet die volgt of te
volgen is na een ermnstig misdriif, je moet toe vallig van iemand jets
horen. Hoe werkt het op de rechtbank? Wanneer, hoe en door wie wordt
de zaak behandeld? Wat moeten we wel en-wat juist niet doen? Wat
moeten we met een strafimaat van 7 Jjaar, met wie kunnen we daarover
praten? Pas na drie jaar ontdekken we dat er een verenjging is voor
ouders van een vermoord kind. Waarom daar niet eerder op attent
gemaakt? Waarom meldt de politie niet elk slachtoffer aan bij
slachtofferhulp, zodat meteen actie kan worden ondernomen?
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Sinds Kort is er een stichting opgericht tegen geweld met elgen website
vol tips en informatie. In je omgeving vindt men het veelal vervelend dat
Je na een bepaalde tijd nog steeds over je kind of de omstandigheden
loopt te zeuren. Bjj dergeljjke verenigingen kun je echter altijd je verhaal
kwift, want men weet waar je het over hebt, Het verliezen van een kind
of familielid door moord is als een amputatie: dat bljjft je hele leven bij
Je!

We weten na gespreken met de dader, die vrij is maar de maatschappij
niet in durft, nu de ware toedracht rond de moord bekend is. Met elkaar
hebben we zoiets van, wat er ook gebeurd, we leggen ons bij de uitslag
van de zaak neer. Dat laten we verder achter ons, Door de gesprekken is
het plaatje rond. We weten nu wat we wilden weten. Wel besef Jje in de
loop der jaren hoeveel je om elkaar geeft. Dat zeggen we ook tegen
elkaar, nu het nog kan! Doorleven kost soms erg veel energie. Je moet
constant opkomen voor je eigen belangen, je eigen gevoelens. Menig
keer word je in de verdediging gedrukt. Meord. in Jé directe omgeving
heeft een gewelddadige impact op jezelf. op de mensen om Je heen.
Niet iedereen realiseert zich dat en het gebeurd eigeljjk nog dagelijks om
Je heen: sla de kranten maar open.

Als ik morgen dood ga

Leef dan gewoon door

Want je hebt me laten weten
Dat, als je me verloor'je

Me nooit zou vergeterr.

het verhaal door Wil Vreeburg.



Gedicht door hans bouwman.
bron : in je verdriet.

¥ " jezelf niet buiten spel zetten.
Meer werelden dan de wereld van je verdriet.
Attent blijven. Gespitst zijn op wat het leven
Je verder nog te bieden heeft:aan licht,

Aan schoonheid, aan vreugde,aan warmte,
Aan tederheid, aan vriendschap.

Sluit je niet af in je verdriet.
Verdriet , dat niet wordt gedeeld,

Is het zwaarste verdriet.

Er zijn mensen , die je niet alleen
Willen laten.

Mensen, die je willen omgeven

Met alle menselijkheid die ze rijk zijn.
Wees toegankelijk voor hen.

Bied hun de kans je bestaan

Te verlichten.

/ Hl*i_i_r =
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Bedankt Christel.



M

Een stuk van agatha k.-b.

Wat mij ;ﬁf sinds onze broer vermoord is opvalt is het totale gebrek
aan aa‘ndacbt en erkenning van de zijde van de overheid voor de
vereniging ““ouders van een vermoord kind’”,

Ik heb de overtuiging dat deze vereniging een bijzondere en
centrale plek moet krijgen binnen de organisatie tegen geweld en
de discussies over geweld.

Een ere-plek wel te verstaan, dus geen bezolderde functie waarmee
de bijzonderheid en de onathankelijkheid teloor zouden gaan.

Nu zie je steeds dat ouders wanhopig om aandacht schreeuwen,
dat zij zich opzij gemanoeuvreerd voelen door opportunistische
organisatie 'sof managers die de “’zaak”naar zich toe schuiven.
Ouders zouden wel op het puntje van de Domtoren willen gaan
staan , met alle Nederlandse t.v. stations op hun gericht en het uit

willen schreeuwen dat het nog drie keer heen en weer over heel
Nederland galmt ;

‘f:;‘i.

MIIN KIND IS VERMOORD. ~
Omdat er geen maatschappelijke plek voor deze ouders is en de
vereniging die plek nog nooit heeft verworven, komt het m.i. zover
dat ouders als J. de R. de W.zich gaan afzetten tegen een
organisatie als “Groningen veilig”
OUDERS WILLEN EEN PLEK WAAR ZI] CENTRAAL STAAN
En niet de (vaak opportunisten)managers, woordvoerders etc.
Veteranen lopen zelf in de parade, zij laten zich niet
vertegewoordigen door snotneuzen die het niet hebben
meegemaakt
Dit betekent dat de vereniging er een van gelijkwaardigheid moet
blijven en geen bezoldigde functie moet ambiérer\naar wel
facilitaire gelden van de overheid voor bijeenkomsten en
naamsbekendheid: de vereniging moet een schutman-of vrouwe
uit hogere regionen daarvoor aantrekken, zoals de veteranen
bernard hebben. Misschien een prinses.
De vereniging verdiend een maarschappelijk erkenbare ereplaats,
waarbij ouders net als veteranen hun ervaringen, hun veedrict en
hun zorgen bespreken met elkaar,en voor de buitenwereld een
erkend en herkenbaar podium vormen bij manifestatie’s tegen
geweld.




Lotgenotenbijeenkomst in Den Haag.

Op zaterdag 21 september 2002 kwamen we in Den Haag bij
elkaar voor de jaarlijkse informele bijeenkomst.

Om half elf druppelde langzaam de gasten binnen. Het was
miezerig weer en de koffie was dan ook een goed begin van een
ook wel zware dag.

Zwaar wordt zo 'n dag omdat je het verdriet voelt dat iedereen
met zich mee draagt.

Wat verwacht je als je naar zo n bijeenkomst gaat?

Mijn verwachting was het weerzien van een aantal bekende
lotgenoten maar ook het ontmoeten van nieuwe leden.

Zo gebeurde het ook en dat weerzien heeft altijd iets
melancholieks. Hoe gaat het met je en het antwoord, ja goed,
voor zover mogelijk, heeft voor lotgenoten geen nadere uitleg
nodig.

Alleen dat is al troostend, even contact met mensen die geen
tekst en uitleg nodig hebben om te begrijpen dat jou verdriet en
het gemis van je kind dan wel weer een jaar langer duren, maar
dat het geensziiis in omvang is afgenomen. Sterker ncg, het
lijkt van tijd tot tijd zwaarder te dragen. Omdat je je kind nu al
weer een jaar langer niet gezien hebt. Weer een jaar gemist van
zijn of haar leven. Nog meer vragen van hoe hij of zij nu
geweest zijn. Maar we zijn weer doorgegaan. Hoe ,dat weet
ieder voor zich het best.

Wat mij betreft, ik mis Caroline nu zes jaar, er is niet een dag
geweest dat ik niet aan haar heb gedacht of niet om haar heb
gehuild, Maar er zijn ook steeds langere perioden dat ik me
weer enthousiast op het leven kan storten en daar ben ik blij
om. Dan zie ik de zon weer schijnen en heb ik er zin in.

Zo zie ik dat ook lotgenoten, iedereen vindt vroeg of laat weer
iets dat de moeite waard blijkt om door te gaan. Zo zouden onze
kinderen het ook gewild hebben ,denk ik.




Om ze nooit te vergeten zou ik 20 graag lets tastbaars maken

Voor onze kindere :
Bijvoorbeeld &f} monument)voor hen met alle namen

ero@r’pals op hetlint. Met ruimte voor de kinderen die nog
Igen. Want het is een utopie om te denken dat het niet meer
zal gebeuren. Treurig genoeg, maar jedere dag kan het
nootlotopnieuw toeslaan,

Zo.'n monument zou Op €en mooi plekje moeten staan, centraal
in het land, waar we als we daar behoeften aan hebben, naar
toe kunnen om te mijmeren en te herinneren. Jaarlijks zouden
we er een bloemenzee bij kunnen leggen.

Zajn monument met alleen namen is heel indrukwekkend, Juist
omdat onze kinderen niet “normaal’’zjjn overleden maar
vermoord, is zo 'n monument ook een aanklacht. Het zorgt
ervoor dat de gewelddadige dood van onze kinderen nooit
wordt vergeten.

Heeft iemand misschien ook zo 'n stille wens als jk? Misschien
kunnen we samen iets doen,

Deze gedachten kwamen in mij op naar aanleiding van de
bijeenkomst in Den Haag.

Ik vond het fijn om velen weer te ontmoeten en wens iedereen
kracht, niet alleen om door te gaan, maar ook om het leven
weer inhoud te geven. In de wetenschap dat onze dierbare een
vaste plek in ons hart hebben, mogen we ook zelf nog verder
leven.

Troostrijke groeten van mij,
Wil Vreeburg



