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VAN DE REDACTIE

Een nieuwe lente. Samen werken, samen
leven. Ons nieuwe kabinet inspireert daartoe.
Samen met lotgenoten verder gaan met ons
leven, dat is ook waar onze vereniging voor
staat.

Luisteren naar het verhaal van de ander, het is
zo nodig wanneer je het liefste wat je had, hebt
verloren.

Nieuw in deze Cocon is de rubriek Wij
herdenken in dit kwartaal.., waarmee we
hopen de lotgenoten een goed gevoel te geven.
De kinderen die in dit kwartaal zijn geboren7
worden genoemd en een foto van hen
geplaatst. Hun namen blijven we noemen ook

al zijn zij niet meer bij ons. w108

Indien u voor het komende kwartaal prijs stelt
op plaatsing van de foto van uw kind wilt u dit
dan wvoor 1 juni doorgeven aan het
redactieadres van de Cocon. (zie pagina 2 van
dit blad). In deze Cocon o.a. bijdragen van
Paul Kuiper en Frank van Dijck.

Verder bijdragen van het bestuur, een verslag
van de lotgenotenbijeenkomst in Leusden van
7 januari, introductie van de vrijwilligers
Mariette van Eck en Grietje Willy van
Bochove en meer.

Activiteiten met lotgenoten

Een aantal moeders kwam in januari in Soest
bijeen om gezamenlijk een museum en
beeldentuin te bezoeken. Een activiteit die
door de deelnemende moeders erg werd
gewaardeerd. Samen iets leuks doen onder het
genot van een kopje koffie en een lunch, dat
doet goed. In een ontspannen sfeer kunnen
verhalen loskomen, of niet.

In mei staat een wandeling in Weert op het
programma, zie verder in dit blad.

Wij houden u op de hoogte van de activiteiten
die door de lotgenoten worden georganiseerd,
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VAN DE BESTUURSTAFEL.

Het bestuur op pad.

Natuurlijk wil iedereen weten waar we als
bestuur nou eigenlijk mee bezig zijn.
Ik draai nu een aantal maanden mee en wat er
op ons als bestuur afkomt is gigantisch! Het is
ook mateloos interessant om te merken dat
mensen ons meer en meer weten te vinden en
dat we dus ook een wezenlijke bijdrage kunnen
leveren aan de gesprekken met de organisaties
die op ons pad komen.

Bespreking met traumapsychologen van de
Universiteit Utrecht.

Bij onze eerste ontmoeting met de heren
Wolters, Van Der Schoot en Kleber, vertelden
ze ons dat ze als doelstelling hadden de
hulpverlening in de eerste opvang sterk te
verbeteren. Er zou daarom een
wetenschappelijk onderzoek gedaan kunnen
worden om situaties in kaart te brengen. die
slecht zijn voor ons ouders. Daarvoor vroegen
wij hun hulp. Ze zouden willen beginnen met
een gesprek met een aantal ouders van de
VOVK die hun kind al wat langere tijd geleden
verloren hebben. Dit zou dan materiaal geven
om de situatie voor nieuwe ouders te
verbeteren.

Als wezenlijk belangrijk punt kwam naar
voren het opvangen van nieuwe leden bij de
VOVK. Dit moet, zoals wij natuurlijk ook
allemaal goed beseffen, heel =zorgvuldig
gebeuren. Dit zorgconcept, het plan hoe dit in
de prakiijjk moet gebeuren, zou door
professionals  gedaan moeten  worden
concludeerden ze. Hetzelfde geldt overigens
ook bij de eerste opvang van Slachtofferhulp.
Binnenkort komen ze bij ons terug met een
voorstel voor onderzoek. Wij hebben als
VOVK aangegeven hun hulp graag te
accepteren.

Slachtofferhulp Nederland.

Het tv-programma Aperativo van RTL4

(16.30 uur ’s middags) besteedt aandacht aan
Slachtofferhulp Nederland met insteek: wat

gaat er goed en wat gaat niet goed met
nabestaanden.

Als voorbeeld geldt hierbij het aanstellen van
case managers. Sophia gaat naar die uitzending
om de VOVK te vertegenwoordigen.

(De uitzending is inmiddels geweest).

Gesprek met Ministerie van Justitie,

Als belangrijke beslissing kwam uit dit gesprek
naar voren dat voortaan in de 3° week van
september, nu 22 september, een gezamenlijke
gedenkdag wordt gehouden met de naam:
“Herdenken van slachtoffers van geweld”.

Wijs op reis campagne.

Er is een aantal bijeenkomsten geweest met het
ministerie van Buitenlandse Zaken; Hulplijn
vermiste personen; Slachtotferhulp Nederland
en de VOVK.

Vanuit de goede samenwerking van deze
partijen wordt het bredere publiek voorgelicht
over de risico’s die er kleven aan een reis door
het buitenland en wat te doen als het mis gaat.
De campagne bestrijkt een langere periode van
voorlichting, maar wordt gestart met een
bijeenkomst voor belangenorganisaties zoals
NUFFIC, universiteiten, ANVR en
alarmcentrales en media.

Deze zullen de boodschap weer doorgeven aan
het grotere publiek. Mensen moet gewezen
worden op de ernstige risico’s die ze kunnen
tegenkomen. Ook dood, moord en vermissing.
We zijn nog volop in gesprek en houden jullie
op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Arséne van Nierop.
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ONZE NIEUWE VRIJWILLIGERS.

Wie is Mariétte van Eck?

Ik ben 47 jaar en ik woon in Wassenaar. Tk ben
getrouwd en heb vier kinderen in de leeftijd
van 13 tot 18 jaar, drie jongens en een meisje.
Een druk gezin dus met pubers en al.

Wat doe je naast je gezin?

Gedurende de laatste vier jaar werk ik
gemiddeld 20 uur per week bij het bureau
Slachtofferhulp te Den Haag.

Op dit moment ben ik bezig met afstuderen
voor de HBO-opleiding maatschappelijk werk
en dienstverlening. Mijn afstudeerproject heeft
als onderwerp ‘kindermishandeling’.

Verder volgde ik de cursus voor
rouwbegeleider,  het  begeleiden  van
rouwgroepen, de training rouw bij kinderen en
de training om kinderen te helpen bij het
afscheid nemen van een dierbare.

Je bent dus een bezig bijtje, hoe kwam je in
contact met de VOVK?

Samen met Ilona Toet van Slachtofferhulp
begeleidde ik een lotgenotengroep voor
slachtoffers van geweldmisdrijven.

Zij attendeerde mij op het bestaan van de
VOVK. Door mijn werk bij Slachtofferhulp
kwam ik ook in contact met nabestaanden van
de moord op hun kind. Ik zag dat er in het
verlengde van slachtofferhulp nog veel werk te
doen was.

Ik realiseerde me dat een lotgenotenvereniging
als de VOVK veel aan lotgenoten te bieden
heeft. Dat nabestaanden van een gruwelijke
moord worstelen met een groot verlies en met
woede op daders. Toen dan ook de vraag
kwam om vrijwilligers sprak mij dat aan en
heb ik me beschikbaar gesteld.

Heb je enig idee waar jouw affiniteit met
rouw en verdriet vandaan komt?

Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar veel
verlies is geweest, terwijl daar niet over werd
gesproken. Dat zal zeker een rol spelen in mijn
affiniteit met verlies- en rouwverwerking.

Welke taken kun je op je nemen binnen de
VOVK?

Sinds kort zijn we gestart met de broers-en
zussengroep van de vereniging. Ik heb de
indruk dat de eerste bijeenkomst heel positief
werd ervaren. Dus daar gaan we mee verder.

Ik zou ook graag meewerken aan het
organiseren van een gespreksgroep in de regio.
Want het lijkt me voor mensen die niet uit het
midden van het land komen best een drempel
om telkens van ver te moeten komen.

Welke suggesties heb je voor ons?

Het lijkt me zinvol om een enquéte te houden
onder de leden om te horen of er behoefte
bestaat aan bijvoorbeeld regionale
bijeenkomsten en welke factoren bij leden een
rol spelen als zij besluiten een bijeenkomst in
Leusden wel of niet te bezoeken.

Wat is jouw motto?
Mijn motto is: lichtpuntjes in je leven zoeken
en je pad er door laten oplichten.
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Wie is Grietje Willy van Bochove?

Ik ben 52 jaar, getrouwd en ik heb een dochter
en een zoon. We wonen in Franeker.

Ik ben predikant in de PKN en werk als
geestelijk verzorger in een psychogeriatrisch
verpleeghuis te Leeuwarden.

Ik doe dit werk sinds november 2000.

Heeft je werk als predikant raakviakken met
dat van geestelijk verzorger in het
verpleeghuis?

Er zijn raakvlakken, maar het werken als
geestelifk  verzorger is  breder en
gespecialiseerder.

Breder omdat een geestelijk verzorger er is
voor iedereen terwijl een predikant vooral
werkt binnen zijn/ haar eigen kerkelijke
gemeente. En gespecialiseerder: als geestelijk
verzorger in de gezondheidszorg kom je in
aanraking met mensen in een bijzondere
situatie, die een diversiteit aan problematiek
met zich mee kan brengen.

Je hebt ook vaak te maken met verlies en rouw.
Mensen gaan daar op heel verschillende
manieren mee om. Hun eigen
levensbeschouwing kan daarin een rol spelen.
De geestelijk verzorger kan ondersteuning
bieden aan bewoners, hun familie maar ook
aan de medewerkers in het huis.

Hoe kwam je in contact met de VOVK?

In Franeker was de familie Roorda mij bekend
als ook de tragische dood van hun zoon Pieter-
Jorn. In die tijd was Joep predikant van de
Vrije Evangelische kerk van Franeker en
collega van mijn man. Later was Joep mijn
collega in het verpleeghuis. Van hem hoorde ik
soms over de VOVK. Zijn opmerking dat de
VOVK kampte met een probleem, te weinig
vrijwilligers voor de steeds groter wordende
vereniging wekte mijn interesse. Toen dan ook
tijdens het tienjarig jubileum van de VOVK
gevraagd werd om vrijwilligers heb ik mij
daarvoor aangemeld.

Hoe is tot nu toe je ervaring met de VOVK?
De enkele keren dat ik de bijeenkomsten heb
bezocht ben ik diep onder de indruk geraakt
van de wijze waarop ouderparen met elkaar
omgaan. Treffend vind ik hun liefdevolle
houding naar elkaar. Je hoort wel eens dat
relaties stuklopen doordat een zo groot verdriet
niet met elkaar gedeeld kan worden. Voor wat
ik heb gezien in Leusden geldt dat in elk geval
niet voor deze ouderparen. Dat geeft hoop dat
zelfs een groot verlies als de dood van je kind
samen gedeeld en ervaren kan worden.

Waar komt jouw affiniteit met rouw en
verdriet vandaan?

In mijn werk ontmoet ik regelmatig mensen
die met verlies te maken krijgen. Tenslotte
maakt elk mens vroeg of laat verlies mee.
Daarmee omgaan en mensen troost bieden
geeft voor mij zin aan het leven.

Welke taken zie je voor jezelf binnen de
VOVK?

Samen met Mariétte van Eck zijn we de broers
en zussengroep gestart. Daarover zijn we heel
positief en dat wil ik graag verder invullen. De
broers en zussen met elk hun eigen verhaal, dat
vind ik heel bijzonder. Ook zij hebben een
groot verlies geleden en ik vind het bijzonder
zinvol om daaraan tijd en aandacht te besteden.

Heb je nog suggesties voor ons?

Het lijkt me zinvol om een inventarisatie te
maken waar lotgenoten behoefte aan hebben.
Daar zoveel mogelijk op inspelen lijkt me
belangrijk.



Het verdriet en gemis dragen we ons verdere leven met ons mee. Ons kind wordt niet meer ouder.
Maar het doet zo goed als iemand uit zichzelf aan haar of zijn verjaardag of sterfdag denkt.
Want door het zeggen van de naam weten we dat onze dochter of zoon niet vergeten wordt.

WIJ HERDENKEN IN JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2007

Alan Roos *02-01-1969 7 14-05-2000
Nadia van de Ven *02-01- 1977 7 01-10-2002
Han Zantinge *04-01-1966 7 06-04-1997
Serge Heederik *13-01-1971 7 25-05-1996
Helen Saarloos *26-01-1970 1 06-02-1999
Gonda Drent *®27-01-1966 1 12-12-1996
Alexander dalla Croce *01-02-1976 +17-10-1998
Petra van den Berg *09-02-1964 1 01-01-1982
Bert Bons *17-02-1969 7 24-01 1996
Brenda Searle *24-02-1973 1 01-09-2000
Shirley Hereijgers *04-03 1978 7 02-05 1997
Maurice Luitwieler *09-03-1974 1 20-02-1993
Tlona Németh *10-03-1970 1 16-07-2004
Jeroen van Wamel *15-03-1978 7 01-11-1996
Judith Lute *23-03 1968 7 03-01-1995
Daniél van der Meulen *28-03-1972 1 15-01-2000

In het moeras van mijn herinnering
ligt in gestolde tijd
Je lief gezicht, je zachte lichaam
ik raakte je zo intens kwiji

De jaren deden minutieus hun werk
en kneedden mijn gemoed
in stille diepe eenzaamheid
terwijl ik hard bleef roepen het gaat goed

Nu keer ik rustig op mijn schreden terug
en zie het landschap achter mij
het leven is gewoon zo doorgegaan
met telkens weer dat nieuwe jaargetij

In het moeras van mijn herinnering

Wil Vreeburg Januari 2007
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TIEN JAAR GELEDEN.

Het is tien jaar geleden dat Maaike Kuiper werd vermoord.
Ze stond op het punt om naar de carnavalsviering van haar
stageschool te gaan, toen er bij haar aangebeld werd.

Wat doe je als er gebeld wordt? Je doet open.

Maaike deed open en daar stond een buurman van een
trappenhuis verderop. Of hij van Maaike wat geld kon
lenen om zijn vrouw te verrassen met een buitenlandse
reis. Het geld dat hij had, had hij vergokt.

Maaike, studente, had geen geld.

Hij heeft haar vastgebonden, haar pinpas en haar pincode
gekregen en haar vervolgens vermoord.

Onderwijl vierde haar stageschool carnaval, maar men was
er niet gerust op: als Maaike zegt om half acht aanwezig te
zijn en ze is er niet, dan klopt er iets niet.

Aan het eind van de avond komt een leerkracht bij ons
thuis en zegt: “Wij maken ons zorgen om Maaike.”
“Maaike?”, zeg ik, “die viert vanavond carnaval.”

“Ja, maar ze is niet gekomen.”

Bellen naar haar huis levert niets op.

“Ik heb een sleutel van haar flat. Daar gaan we naar toe.”

Vanaf het moment dat wij haar kamer binnen gaan, is ons

leven een ander leven geworden. Een leven van zoeken, van dwalen, van verdwalen en de weg weer
terug vinden, weer opnieuw beginnen te leven en weer terugvallen, van samen en alleen, van neer naar
Op en van weer naar heen.

En nu? Nu zijn we tien jaar verder. Verder? Ja, verder. Niet verder van Maaike vandaan, maar verder
van het moment dat ons leven veranderde.

Langzaam aan, met horten en stoten, hebben we weer geleerd dat de zin van het leven bestaat uit het
zin hebben in het leven. En daarbij worden wij geholpen door onze andere kinderen, door onze buren,
door onze vrienden, door onze familie, door onze kleinkinderen.

En steeds weer en steeds meer zien wij dat Maaike niet alleen door ons gemist wordt, maar dat zij een
rol speelt in veler leven en dat is een hartverwarmende belevenis.

Toen ter gelegenheid van het tiende jaar van haar dood in de binnenstad twee sokkels werden onthuld
met daarop gedichten van Maaike, bleek weer dat veel mensen lijden onder haar verlies en dat veel
mensen haar niet vergeten zijn.

En haar buurman dan?

In een interview voor de regionale radio heb ik gezegd dat hij, door haar te vermoorden, een
onvergeeflijke daad heeft verricht.

Nu Maaike niet meer trots kan zijn op haar werk, zijn wij het, plaatsvervangend.

Nu Maaike er niet meer van kan genieten, doen wij het, plaatsvervangend.

Maar plaatsvervangend vergeven? Dat kan toch niet?

Wat ons is aangedaan, dat zouden wij, misschien, kunnen vergeven, maar wat haar is aangedaan?
Maaike zou de enige zijn die de dader zou kunnen vergeven, maar juist zij is er niet meer.

Bovendien, een rechter heeft hem aangewezen als de dader en hem een gevangenisstraf opgelegd van
18 jaar en een andere rechter heeft in hoger beroep hetzelfde gedaan en zo is er recht gesproken.

Wat moet je dan nog over vergeving praten?
Paul Kuiper.
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is er leven

na de dood
begin ik

weer klein

of ben ik daar
groot

is het er

fijn

of word je
gepijnigd
herenigd

met mensen
die je op aarde
niet kende
maar daar al
waren

jaren en jaren

hoe zal het zijn
leven na
dood

Maaike Kuiper, 26 september 1972 — 6 februari 1997
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Lichtpuntjes in de donkere
decembermaand.

Op 16 december kwamen we bij elkaar met als
doel te kijken of er ook nog positieve
momenten zijn in zo’n periode.

Want het blijft natuurlijk zwaar, hoelang het
ook geleden is dat je kind vermoord werd.
Zeker in zo’n maand lijkt het weer alsof het
gisteren is gebeurd. Die open plek, die leegte
in je gezin kom je ieder jaar weer tegen. Hoe
lossen anderen dat op...

Dan komen de verhalen, de redenen om door te
gaan. De een gaat door omdat ie zich een
nieuw doel in het leven heeft gesteld. Hij is
toch weer een nieuwe uitdaging aangegaan en
dat geeft kracht.

De ander doet het voor de kinderen die er nog
wél zijn en die om aandacht en gezelligheid
vragen, juist in de decemberdagen.

Je moet het ook toelaten, geef maar gewoon af
en toe toe dat je in een vage grijze brij leeft,
dat je geen licht en duister onderscheidt.

Het leven wordt nou eenmaal nooit meer zoals
vroeger, het is totaal veranderd. Ook dat is
goed om je daarvan bewust te zijn...

Mijd het niet om erover te praten, stop het niet
weg, huilen lucht op!

Lichtpuntjes zie je bijvoorbeeld als er weer een
kleinkindje wordt geboren. Een van de ouders
heeft nota bene een nieuw kleinkindje op
kerstdag gekregen! Dat is toch een
wondertje ... een klein zonnestraaltje!

En dan een ander lichtpuntje. Een ouder zag in
het begin al maanden van tevoren op tegen de
decembermaand. Nu is dat nog maar drie of
vier weken...

In het eerste jaar is het natuurlijk voor ons
allemaal één grote ellende geweest. En het
tweede jaar is ook nog steeds even akelig.
Mensen denken dat er een patroon voor te
bedenken valt. Je moet alle seizoenen een keer
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gehad hebben bijvoorbeeld. Zo’n prachtige
uitdrukking die in ieder geval bij de meeste
van ons niet op gaat!

Toch komt er weer een tijd dat je wél met je
andere kinderen of familie met kerstmis kunt
genieten. Een tijd waarin je je bewust bent van
mooie, lichte momenten. Je kunt daar ook wel
positief mee om gaan. Namelijk, wanneer je
die lichtere momenten gaat zien als momenten
dat je het minder zwaar hebt.

Soms krijg je ook regelrecht een waarschuwing
van je kind zelf. Een van de ouders vertelt over
het moment dat ze op weg naar haar
psycholoog in volstrekte radeloosheid met de
auto over een dijk reed. Ze was vast van plan
het stuur los te laten en zich met auto en al van
de dijk af te laten storten.

Ineens hoorde ze haar zoon Robbert duidelijk
zeggen: ‘en als je nou in een rolstoel terecht
komt...” Die waarschuwing geldt voor haar
voortaan voor altijd.

Een ander vraagstuk dat ons bezig houdt: wat
doe je met je verdriet? Toon je dat aan de
ander of juist helemaal niet? Ben je een hulp
voor de ander omdat je je-groot houdt of juist
niet? Het blijkt toch veel prettiger voor die
ander als je dat gevoel van intens verdriet
samen kunt delen. Juist door het samen te
delen kom je beiden verder...

Sommige mensen uit onze groep hebben ook
nog kleinkinderen. Kinderen van hun eigen
vermoorde kind, kinderen waarvoor ze zich
altijd groot willen houden. Je gunt ze het zo dat
ze onbezorgd groter groeiem, je wilt alle
verdriet van ze afnemen... De keerzijde is dat
je daardoor zelf zo moe wordt, door steeds je
eigen verdriet weg te stoppen en steeds maar
door te gaan met die kinderen.

Ja en toch geeft het ook een goed gevoel om al
dit verdriet samen te delen. Het is zo
herkenbaar, je weet zo zonder al teveel
woorden wat de ander meemaakit.

Dat geeft tenminste weer wat kracht om de
buitenwereld straks weer aan te kunnen!

Arséne van Nierop



BART VAN DIJCK

Bart was net 20 jaar en in het trotse bezit van een eigen autootje en (alweer) de grootste liefde van zijn
leven. Hij studeerde af aan de Koninklijke Technische Hogeschool te Turnhout in Belgie,
hotelmanagement, en liep stage in hotel-restaurant “De Swaen”te Oisterwijk, u weet wel waar de
fameuze Cas Spijkers in de keuken de scepter zwaaide. Het was de nacht van Oud op Nieuw
1990/1991.

Ik aarzel om op het verzoek van de redactie in te gaan. Het verhaal Bart is al zo oud dat wij er zelfs
binnen de familie niet meer over durven te praten. ledereen gaat dan diep zitten zuchten en verandert
pijlsnel het gespreksonderwerp. Een enkeling begrijpt dat het voor ons gisteren is en dat ons leven
sinds die nacht blijvend invalide verloopt. De lezers van COCON begrijpen dat ook. Dus toch maar!

De term ZINLOOS GEWELD bestond nog niet. Die term is in zwang gekomen na de moord op Joes
Kloppenburg en de bewonderenswaardige strijd van zijn vader Jan Kloppenburg met zijn actie
“Kappen Nou..” Het blijft een lastige term, alsof zinvol geweld bestaat, maar hij is wel duidelijk en
iedereen weet wat er onder verstaan dient te worden.

De kinderen van onze overleden vriendin Corrie, gestorven na een vreselijke, pijnlijke en landurige
ziekte en al die jaren mede verpleegd door mijn vrouw, hadden ons gevraagd om in hun nieuwe huis
Oud op Nieuw met hen te komen vieren. Onze tweede zoon bracht die feestelijke avond door bij de
familie van zijn vriendinnetje en Bart moest werken. We hadden een heel fijne avond met spelletjes en
jonge mensen die zich na de recente dood van hun moeder eindelijk weer eens konden ontspannen.
Wij waren na al die jaren een soort reserve vader en moeder geworden en hadden ook samen hun
moeder tot in de dood begeleid. Het was zo midden in de winter een warme avond. Bart belde om
twaalf uur om ons een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en kondigde aan dat hij na zijn werk met zijn
vriendin nog even langs wilde komen. Wij adviseerden hem om dat niet te doen omdat wij het verkeer
in de oudjaarsnacht sowieso al niet vertrouwden. Hij was echter niet tegen te houden en stond een
kwartier later al op de stoep. We hadden een mooi uur met hem. Om een uur of een wilden alle
jongelui nog lekker de stad in en ze stonden erop dat wij meegingen. Na lang aarzelen hebben we dat
gedaan. Vanwege het lawaai van vuurwerk hadden we ons hondje, een zeer eigenwijze dwergtackel,
meegenomen. Bart nam op zich om deze deftige dame naar huis te brengen en zou ons daarna in de
stad in een afgesproken kroeg opzoeken. Ons huis lag op 4 kilometer afstand.

In onze stad woont en “werkt”een zeer bekende criminele familie. Crimineel, laat ik zeggen,op hoog
niveau, net onder het niveau van de Holleeders e.d. Beroeps. Oma is het hoofd van de bende. Zij
beslist waar, op welk moment en op welke wijze de kost verdiend moet worden. Een groot gedeelte
van de uitgebreide familie zit altijd wel weer in de bak. Als ze vrij komen duurt het nooit lang voordat
ze weer achter de tralies verdwijnen. Dat is voor niemand van de familie een belemmering om zijn of
haar lucratieve criminele activiteiten op te geven. Ze aarzelen ook zelden om officieren van Justitie te
chanteren met hun prive-situatiec ~ ( “Jij hebt twee kinderen en die heten Pietje en Marietje en die
gaan daar op school “...). Een deel van de familie was met Kerstmis tot na Nieuwjaar met proefverlof
uit de gevangenis losgelaten om hen in staat te stellen die periode in hun gezin door te brengen. De
oudjaarsavond brachten zij door in het Casino te X, waar zij volgens getuigen minstens 60000 gulden
vergokten. Let wel ,we praten over 1990 toen 60.000gulden nog een heel bedrag was.

Trouwens, u en ik verdienen dat nog steeds niet iedere dag. Om de oudjaarsvreugde te verhogen werd
heel wat alcohol genuttigd. Onderweg terug naar hun en onze woonplaats grote dronken lol:
medeweggebruikers van de weg af drukken. Bij zeker 5, 6 auto’s lukte dat. Ze belanden in de sloot of
in de berm zonder dat er gewonden bij vielen. Mijn zoon Bart had geen schijn van kans. Hij klapte
tegen een boom juist met de deur van de bestuurdersplaats. Bart’s vriendin was gewond en , naar later
bleek, langdurig volledig getraumatiseerd.. Ons hondje , Marie, had haar nek gebroken en is later op
de sloop achter in de auto dood teruggevonden. Tk stond nog naar het vuurwerk te kijken toen er
ambulance en politie met gillende sirenes langs kwam. Tk dacht nog: nou dat begint al vroeg in het
nieuwe jaar. Natuurlijk had ik geen flauw idee waar ze op af gingen.
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Een reserve-agent van politie heeft het zien gebeuren en had de tegenwoordigheid van geest om een
deel van het kenteken in zich op te nemen toen die criminelen er als een haas vandoor gingen. Hij
aarzelde nog tussen hulpverlening of achter die doodslagers aangaan. Gelukkig heeft hij voor
hulpverlening gekozen. Door de politie is hij tijdens het onderzoek onder hypnose gebracht om te
kijken of het hele kenteken misschien boven kwam drijven. Dat is gelukt maar de auto is nooit meer
terug gevonden. Het staat vast dat hij eigendom van deze criminelen was. De reserveagent van politie
heeft zich jarenlang afgevraagd of hij wel de goede keuze had gemaakt. Wij zijn blij dat hij voor
hulpverlening heeft gekozen. Als hij een andere keuze had gemaakt zou hij zijn eigen leven ook nog in
gevaar gebracht hebben.

Inmiddels amuseerden wij ons opperbest in de stad. Na een uur vonden we het wel gek dat Bart
alsmaar niet naar de afgesproken kroeg kwam, maar echt ongerust waren we daar ook niet over. Hij
had enorm veel vrienden en kennissen en we veronderstelden dat hij bij een andere groep was blijven
hangen en nog wel op zou dagen. Om een uur of 4 s’nachts vonden wij het welletjes en liepen terug
naar het huis van onze vrienden. Plotseling stonden onze buren voor onze neus. We waren zeer
verwonderd want deze boerenmensen verwacht je niet in de grote stad. Ze verzochten ons om in hun
auto te stappen omdat “Jullie Bart een ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis ligt.” Onmiddellijk
begin je de werkelijkheid te verdringen. Het zal wel om een gebroken been gaan. Tk vond wel dat de
buurman erg hard reed en zijn anders zo spraakzame vrouw was erg stilletjes. Bij binnenkomst in het
zickenhuis werden we opgevangen door een heel team. Nog steeds dringt er niet echt iets tot je door
totdat we richting “intensive care”werden geleid. We herkenden hem niet omdat dat magere jong
helemaal opgezwollen was van al het vocht dat hem was toegediend. Of misschien wilden we hem niet
herkennen omdat je dan moet aanvaarden dat het echt om jouw kind gaat.

Bart was inmiddels al twee keer geopereerd, zijn gescheurde milt en lever waren verwijderd en
allerlei botbreuken gezet. Dat ook zijn hart opengescheurd was en ribben door de longen staken werd
hem fataal. Hij leefde nog ,zei men maar we konden hem niet meer bereiken. Zelf had ik de illusie- of
was het echt?- dat hij in mijn hand kneep toen ik hem zei om los te laten. Na een uur of twee en een
aantal pogingen om zijn hart aan de gang te houden werden de behandelingen stop gezet en is Bart
hersendood verklaard.

De burgemeester van ons dorp deelde het overlijden van Bart mee op de Nieuwjaarsreceptie van het
gemeentebestuur. De schok was groot, mede omdat mijn vrouw en ik beiden nogal bekend zijn door
onze activiteiten in de sport en de politiek. Bart zelf speelde nog altijd in onze dorpsvoetbalciub en
was een aantal jaren barkeeper geweest in een plaatselijk jongerencafe. De uitvaart was door de
overweldigende belangstelling en de manier waarop onze toenmalige pastoor de dienst begeleidde
troostend ,sereen en warm. Meer dan drichonderd mensen werden op last van de brandweer en politie
buiten de kerk gehouden omdat de kerk overvol was. Ook op het kerkhof zagen wij veel verdriet en
tranen. Heel troostend. Bart had in zijn korte leven zo veel vriendschap vergaard dat sommige andere
mensen er wel twee keer zijn leeftijd voor nodig zouden hebben gehad. Zijn tempo van leven en de
intensiteit van zijn leven waren goed voor het dubbele aantal jaren dan dat hem gegeven was.

Het eerste jaar waren we verdoofd en leefden met de illusie dat het een tijdelijke nachtmerrie was die
voorbij zou gaan. Je hield je bezig met concrete zaken als het leegruimen van zijn kamer in Tumnhout
het uitzoeken van een mooie grafzerk en dergelijke.Wij kozen voor een Iers Keltisch kruis. Ierland
was het favoriete land van Bart omdat zijn beste vriend daarheen geemigreerd was om er een
geitenfokkerij te beginnen. Voor het overige leefde je voortdurend met de gedachte dat het niet waar
was en dat het nu wel lang genoeg geduurd had.”Kom nu onderhand maar eens terug,het is mooi
geweest”Wij hoorden allebei tegelijk zijn zo specifieke fluitje in de tuin als hij te laat thuis kwam van
uitgaan en zijn sleutel weer eens vergeten was. We zijn beiden vrij snel-te snel?- weer aan het werk
gegaan. Beiden hadden we leuk werk, met grote verantwoordelijkheden. In mijn geval met de
verantwoordelijkheid o.a. voor de werkgelegenheid van meer dan honderd mensen. Ik zette me voor
de dood van Bart altijd met plezier voor honderd procent in. Na de dood van Bart had ik 200% nodig
om de oude 100% te halen.Het echte plezier was weg, het verantwoordelijkheidsgevoel gebleven. Na 5
jaar leverde me dat een stevige burn-out en een evenwichtsziekte op. Die ziekte gaat nooit meer weg.

2

14



Op 3 januarie werd de groep criminelen bij terugkomst van hun proefverlof in de gevangenis
gearresteerd en werd hun doodslag ten laste gelegd. Op 6 januari kreeg ik met moeite de behandelend
officier van Justitie telefonisch te pakken. Hij verklaarde dat hij er voor 200% van overtuigd was dat
hij de juiste daders te pakken had en tot vervolging zou overgaan ,waarbij hij hen wegens doodslag
zou vervolgen. Op 8 januari las ik in de krant dat het openbaar ministerie afgezien had van vervolging
en de dood van mijn zoon zou afhandelen als een eenzijdig verkeersongeval. Niemand bij het
openbaar ministerie is daarna bereid gebleken om mij nog te woord te staan en uitleg te geven over de
beweegredenen van het openbaar ministerie. Ik ben jurist/criminoloog van professie en dit stuk van het
verhaal heb ik nooit kunnen verwerken. Vele jaren later ben ik daarom een onderzoek gestart naar de
strafprcesrechtelijke positie van de indirecte slachtoffers en de mate waaarin hun TOUWPIoces
beinvloed wordt door de afwijzende opstelling van Justitie. Ik kan alleen maar gissen naar wat de
redenen zijn geweest om uiteindelijk niemand verantwoordelijk te stellen voor de dood van Bart. Ik
heb daar mijn vermoedens en gedachten bij. Het gaat om criminelen die ook Justitie te machtig zijn en
die er niet voor terugdeinzen om leden van het openbaar ministerie te chanteren met hun persoonlijke
leven: dat zijn dat ook maar mensen met een gezin.

De ouders van Marianne Vaatstra zijn voor mij het duidelijkste voorbeeld van die onwil van Justitie
om de indirecte slachtoffers behoorlijk te informeren en te betrekken in het onderzoek. Justitie
veroorzaakt daarmee dat ouders zich in de zaak gaan vastbijten en zelf proberen om wraak te nemen of
genoegdoening te zoeken. Hun rouwproces wordt daardoor verhinderd. Ze kunnen niet anders, ten oste
van een eigen nieuw leven, ten koste van hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Onvermijdelijk
en begrijpelijk, het gaat wel om jouw kind.

Zonder in details te treden omdat dat na al die jaren nog steeds te veel gevaar oplevert voor de rest van
mijn gezin: Ook ik ben zelf op de stoel van het openbaar ministerie gaan zitten, dag en nacht bezig om
deze groep criminelen wegens de doodslag op mijn zoon Bart alsnog te laten vervolgen. Na een jaar
heeft de politie mij in een indringend gesprek duidelijk gemaakt dat ik daarmee mijn gezin in groot
gevaar bracht.Ik had volstrekt onvoldoende door dat ik met gewetenloos gajes te maken had, dat vast
van plan was om mij hardhandig af te stoppen. Mijn vrouw en zoon waren blij dat de politie mij er
eindelijk van overtuigde dat ik mijzelf en mijn gezin verhinderde om met nieuw leven te beginnen.

Wij waren een vrolijk, lekker levend gezin. Nu is Bart dood, mijn vrouw is na een lange strijd weer
een heel eind de oude, een vrolijke vrouw en de beste moeder die je maar kunt hebben, intussen ook
trotse oma van twee kleinzoons. Mijn jongste zoon, die dit verlies van zijn bewonderde broer midden
in zijn puberteit te verstouwen kreeg, is een fijn mens, die zichzelf en zijn gevoelsleven echter alleen
maar laat zien aan zijn vrouw. We hebben twee kleinzoons die met hun onvoorwaardelijke liefde en
speelsheid ons verlies enorm compenseren.

We blijven kwetsbaar, zeker wanneer er zich weer een gruwelijk geval van Zinloos Geweld voordoet
zoals recent op die school in Hoogerheide. Dat brengt je iedere keer terug naar af.

We kunnen weer genieten en vrolijk zijn. De maand December, Kerstmis en Oud-op Nieuw blijft een
maand met een grauwsluier.

Een rouwproces raakt nooit afgesloten, althans bij ons niet. Het verlies van Bart hoort tot onze dood
bij ons leven. Dat is niet dom, onverstandig of onnatuurlijk. Dat wil je omgeving je graag wijs maken
omdat die omgeving zich geen raad weet met jouw verdriet.

Bart bij ons houden verrijkt ons leven en daar mag niemand, hoe goed bedoeld ook, zich mee
bemoeien.

2

Zoals hiervoor gemeld startte ik , als criminoloog , 5 jaar later een onderzoek naar de wijze van
opereren van Justitie in gevallen van zinloos geweld met dodelijke afloop jegens kinderen, Ik
onderzocht daarbij vooral in welke mate de indirecte slachtoffers zoals ouders, broers en zussen, door
Justitie serieus genomen werden als direkt betrokken partij. Ik onderzocht voorts welke invloed de
houding van Justitie heeft op het verloop van het rouwproces bij de indirecte slachtoffers.

In de volgende Cocon zal ik over dit onderzoek schrijven.

Frank van Dijck
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LOTGENOTENBLJEENKOMST.

Verslag van de lotgenotenbijeenkomst van 20
Januari 2007. Te gast is de heer J. van Gennip,
algemeen directeur Reclassering.

De heer van Gennip wil ons graag uitleggen
hoe de Reclassering werkt.

Natuurlijk verwacht hij de nodige scepsis,
zeker gezien de ontwikkelingen van de
afgelopen weken met de moord op Jesse.

De Reclassering is een zelfstandige organisatie
en heeft met allerlei partijen uit het veld te
maken, zoals justitie en rechters.

Haar doel is het gedrag van de daders zodanig
te veranderen dat ze, na terugkeer in de
samenleving, op het rechte pad blijven.

Daarbij onderkent de heer van Gennip het
probleem, dat men machteloos staat bij
hardnekkige recidive.

De heer Van Gennip begon bij de reclassering
rond 1980 en werkte daar een aantal jaren. In
die tijd vond men de dader slachtoffer van de
samenleving, de opvoeding en van de
economische recessie. Het waren altijd de
externe omstandigheden die hem ertoe
brachten. Tegenwoordig vindt men dat
iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen
gedrag. De externe omstandigheden ontslaan je
niet meer van je verantwoordelijkheid voor wat
je deed. Daar maakt de Reclassering de daders
ook bewust van. Lukt dat niet, dan stopt de
behandeling en geeft men de persoon weer
terug aan justitie. Wel wordt geprobeerd door
middel van de ‘risico-taxatie’zicht te krijgen
op de externe factoren.

Ook vertelt de heer Van Gennip ons wat de
Reclassering niet doet. Ze gaat niet over de
straf. Dat is de verantwoordelijkheid van het
gevangeniswezen. Ze gaat ook mniet over het
vervroegd in vrijheid stellen en de regelingen
rond het verlof. En ze gaat niet over de hoogte
van de straffen.

TBS-ers staan ook niet onder toezicht van de
Reclassering, Dit is alleen bij beéindiging en
bij voorwaardelijk TBS of bij gevangenisstraf
met voorwaarden.
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De Reclassering rapporteert wel. Ze meldt wat
er aan de hand is met de dader en wat de
risico’s zijn.

Ze onderscheidt drie belangrijke taken:

Het stellen van de diagnose.

Dit doet de Reclassering met behulp van de
RISK-recidive inschattingsschalen, ze legt dus
de dader langs de meetlat om zicht te krijgen
op het dadersgedrag, waarbij het delict centraal
staat. Ze rapporteert hierover aan de rechter.

Taak en werkstraffen.

Daarbij wordt het aantal maanden dat de
taakstraf moet worden opgelegd, bepaald.. Dit
geldt alleen voor lichtere delicten en nooit,
voor zover te overzien, voor risicozaken.

De toezichttaak.

Die lag afgelopen week onder vuur. De heer
Van Gennip heeft hier fors op gereageerd.

Hij wil namelijk een  betrouwbare
opdrachtgever zijn, zowel voor de samenleving
als voor de rechter. En hij heeft tenslotte
13.000 mensen onder toezicht staan. Helaas
moeten we allen constateren dat de
samenleving op een aantal onderdelen een stuk
harder geworden is. Zijn medewerkers moeten
daar ook tegen worden beschermd. Dus er is
een aantal protocollen en richtlijnen in het
leven geroepen. Volgens deze richtlijnen krijgt
iedere dader een behandeling in de vorm van
instructies. Wanneer de dader zich niet aan zijn
instructies houdt, wanneer hij die voorwaarden
overtreedt, dan moet dat gerapporteerd worden
aan justitie. In principe gebeurt dit ook heel
consequent. 2.000 medewerkers werken hier
professioneel aan, zodat mensen in principe
niet meer in herhaling vallen.

De reclassering wil dus graag een veiligere
samenleving, en wil dit zeker niet bereiken
door de dader in de luiers te leggen.



Hierna worden de volgende vragen gesteld:

Gaat het advies naar de rechter voordat de
straf opgelegd wordt?

In geval van moord gaat er een advies van de
reclassering, de psycholoog en de psychiater
naar de rechter. Hiervoor wordt als instrument
RISK, de psychologische meetlat, gebruikt.
Daarbij komen =zaken aan bod zoals
alcoholgebruik en agressie, Heerst er daarna
nog twijfel, dan komt er een aanvullend advies
van de psycholoog of psychiater.

Reclassering heeft ook inzage in het proces
verbaal.

Stel, iemand komt uit Emmen en pleegt de
daad in Sittard. Hoe komt de Reclassering dan
aan de achtergrondinformatie?

De Reclassering wisselt de geregistreerde
gegevens uit. Het jeugdbeschermingsverleden
wordt opgevraagd. De rechter heeft in het
dossier dus ook het beeld van de jeugd van de
dader. De reclassering komt in beeld vanaf de
leeftijd van 18 jaar. 16 tot 18 jaar is een soort
grensgebied tussen jeugdzorg en reclassering.

Het beest van Brabant is naar de Reclassering
gegaan met de vraag om hulp. ER is niets
gedaan. Daar krijg ik het Spaans benauwd
van.

De Pieter Baan en de andere TBS-klinieken
maken hun eigen afweging of een TBS-er naar
buiten kan. De Reclassering wil graag betere
samenwerking met de klinieken, omdat die
soms een duidelijk beeld hebben over de dader
en of hij wel of niet naar buiten kan. In dit
geval is hij doorverwezen naar de kliniek.

Wat doet de Reclassering als iemand gemoord
heeft, moet ie dan altijd naar de Reclassering?
Neen, dit hangt af van de straf en de
voorwaarden die de rechter stelt. De rechter
moet toezicht van de reclassering uitspreken.

Stellen die raakstraffen wel iets voor? Hebben
de daders niet teveel rechten?

Wanneer de dader smoesjes verzint om de
taakstraffen niet na te komen, dan heeft hij een
zware dobber om er onder uit te komen.
Daders worden door ons niet meer met zachte
handen aangepakt. En als ze uiteindelijk niet
willen, dan gaan ze terug naar de gevangenis
en zitten ze daar hun straf uit.

17

Welke rol speelt de Reclassering bij terugkeer
voor ons, als ouders.

Officieel speelt de Reclassering geen rol, maar
met de politie houdt ze in de gaten wat er
gebeurt. De laatste maanden van de
reclassering zijn gericht op de terugkeer in de
samenleving. Als blijkt dat dit problemen op
kan leveren met de ouders van het slachtoffer,
kan de reclassering negatief advies afgeven.
Het probleem kan zijn dat de dader geen huur-,
maar een koophuis had. Dat bemoeilijkt de
zaak, maar ook daar is nu de stelling: indien
noodzakelijk verkoop dan je huis maar.

Wie betaalt de hypotheek van de koopwoning
of de huur?

Dat doet de Sociale Dienst. Slechts een heel
klein percentage daders heeft een eigen huis.

Hoe zit het met vervroegde invrijheidsstelling?
Het is vervroegde en niet voorwaardelijke in
vrijheidsstelling. Er is een nieuwe wet in
voorbereiding die ervan uit gaat dat je de
vervroeging moet verdienen. Dan is het dus
géén automatisme meer. Het wordt nu veel
meer voorwaardelijk en er zijn nu meer
mogelijkheden om te beperken.

Wat gebeurt er als het rapport van de
Reclassering niet klaar is.
Dan wordt de zitting aangehouden...

Je neemt dan wel vrij,
niemand -

In een enkel geval gebeurt dat wel eens. De
heer van Gennip realiseerde zich niet dat dus
ook nabestaanden daar last van hebben. Hieruit
blijkt dat de consequenties voor de mensen in
de zaal duidelijk verbeterd moeten worden!

dat compenseert

Dus jullie spelen maar bij een kleine
hoeveelheid daders een rol?

Neen, we zijn er in de meeste gevallen bij
betrokken. Bij langere straffen worden we pas
aan het eind van de straf ingeschakeld. De
rechter moet op de langere termijn plannen.

Bij een langere termijn, bijvoorbeeld bij TBS,
wordt toezicht niet aan het begin geregeld. We
krijgen ze dan aan het eind in beeld.

Dus als je iets wilt doen, moet je het in het
laatste half jaar actief regelen. Gedurende het
laatste half jaar van de gevangenschap moet de
dader een programma van de reclassering



doorlopen, gericht op terugkeer. Stuur in die
periode een brief met je zorgen naar de
Reclassering in de plaats waar je woont met
een kopie naar de gevangenis. Schrijf daarin
over de zorgen die je hebt. De heer Van
Gennip gaat er hierbij van uit dat je persoonlijk
antwoord ontvangt. Anders wil hij graag voor
dat karretje gespannen worden en alle invioed
uitoefenen die mogelijk is om ze bijvoorbeeld
ergens anders te laten gaan wonen!

De heer Van Gennip is niet goed op de hoogte
welke organisaties een rol kunnen spelen bij de
opvang en ondersteuning van de nabestaanden.
Hij houdt daar wel graag rekening mee, maar
hij stelt dat die organisatie bij een ander moet
liggen, bijvoorbeeld bij  Slachtofferhulp
Nederland. Wel heeft hij vandaag veel geleerd
en in beeld gekregen wat hij voordien niet zo
in zijn blikveld had.

Als slotsom stelde de heer Van Gennip daf de
gehele hulpverlening als tandwielen in elkaar
zou moeten passen. Hij zal zeker met de
informatie die hij vandaag heeft ontvangen aan
de slag gaan door deze informatie te delen en
de leemtes te ontdekken die dan alsnog moeten
worden opgevuld.

Arsene van Nierop
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HANDEN

Steeds die handen
als ik aarzelend geniet

een wurgende greep
keer op keer vermoord

die handen, jaar na jaar
een seriemoordenaar

Wil Vreeburg
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WANDELTOCHT 10 DECEMBER 2006.

“Onze kinderen schoven de wolken opzij,
waardoor de zon ons kon bereiken...”

Wat was het een prachtige dag en wat hebben
wij het fijn met elkaar gehad!

Afgesproken is om elkaar rondom 11.00 uur
bij Het Boshuis te Drie te ontmoeten.

Anneke, Gerard, Hans en ik worden vanuit
restaurant Het Boshuis al zwaaiend begroet
door Trudi. Zij en Frits hebben zich al knus
genesteld rondom het openhaardvuur, als wij
het restaurant binnenkomen.

Het knusse sfeertje spreekt ons allen aan.

Inge en Bert komen enkele minuten later.

Ook zij hebben de weg gevonden naar dit
idyllisch  plekje, waarvandaan wij de
wandeltocht zullen starten. 14 km is ons doel.
Anneke en Gerard Hermsen worden begroet
Om de lange reis hier na toe te doen vergeten,
drinken we eerst een kopje koffie met elkaar,
Met goed gevulde rugzakken om onze
schouders, starten wij de tocht. De zon speelt
mee, zijn laaghangende stralen toveren
neveldruppels om tot prachtige pareltjes.
Reeén schuwen niet om ons pad over te steken
en everzwijnen knorren als teken dat zij Heer
en Meester over het Speuldersbos zijn.

Hans en ik hadden de tocht enkele weken
eerder gelopen. “Wij kennen de weg”, denken
wij. Hans slaat echter een bladzijde van de
route te vroeg om, waardoor wij paddestoel
21055 niet kunnen vinden.

Een goed geoefende wandelaar laat zich niet
gek maken. Met een kompas probeert Bert de
richting te bepalen en wij komen weer goed
uit. Opgeschrikt worden wij door een paard in
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draf met hierachter een kar, waarin de man
gespannen achterover zittend de teugels stevig
in handen heeft. De man brengt zijn paard en
zichzelf in goede conditie.

In beweging zijn, maakt veel los. Gedachten
krijgen de vrije loop en wij spreken die naar
elkaar uit. Wat voelen we ons veilig bij elkaar!
Geémotioneerd worden door onze verhalen en
tegelijkertijd genieten van de natuur, kunnen
heel goed samengaan, zo blijkt.

De aardse kleuren in het bos en de geur van
vergankelijkheid en vooral de immense rust
maken dat wij deel uitmaken van het ritme der
seizoenen. De bomen hebben hun blad laten
vallen en staan nu in volle rust. De
omgewoelde molshopen door wilde zwijnen,
de zwammen op de bomen, de hoefjes van
reeén en herten blijven niet onopgemerkt.
Vooral bij de zoelplaatsen, poelen waar het
wild komt drinken en badderen, zijn
vindplaatsen van verse sporen. Dus, volop
leven in het bos.

Drieénhalf wur wandelen maakt enkele
wandelaars dorstig. Zij besluiten zich te gaan
verwarmen in het sfeervolle Boshuis, waar zij
alvast hun vermoeide benen kunnen strekken.
Wij, liethebbers maken nog een extra rondje
van 5 km. Al pratend laten wij de mooie
plekjes om ons heen niet aan ons oog voorbij
gaan. In verwarring gebracht door een
opvliegende roofvogel, besluiten we toch het
knorrende geluid toe te dichten aan een
everzwijn.

Voor half vijf hebben wij de tafel gereserveerd
en rond deze tijd lopen wij het volle restaurant
binnen. Mensen verpozen zich met een drankje
en een hapje, terwijl zij de warmte van de open
haard op zich laten inwerken en hun vermoeide
benen tot rust brengen.



Het geroezemoes van hun stemmen verbleekt
geen moment.

Zij hebben geen weet wie wij zijn en welke
verbondenheid wij met elkaar hebben.

Wij besluiten dit 0ok zo maar te laten.

Wij nemen plaats aan de sfeervol gedekte tafel
en drinken een heerlijk glaasje vooraf.

Buiten gaat de dag langzaam over in de nacht.
De eigenaar/ober informeert ons op een
geamuseerde wijze over de verschillen van de
menu’s. Hij heeft er zin in, zijn dag kan niet
meer stuk.

“Hij lijkt op Guus Meeuwis™ merkt Trudi op,
”maar dan veel leuker”.

Wild staat op de menukaart.

Afgeschoten wild.

Allen twijfelen om dit te nemen...

Het kost onze Guus weinig moeite om ons toch
over te halen dit te nemen. Eénmaal per jaar
mogen we van onszelf wild eten, écht wild.
Voor andere gedachten hebben we even geen
plaats, wij staan dit even niet toe.

Vandaag moet het leuk blijven en vandaag
willen wij alleen genieten.
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Guus probeert ons uit te leggen dat er een
verschil in smaak is tussen écht wild en gefokt
wild uit Polen. Wij geloven dit graag en
blijven geboeid naar hem luisteren.

Hij brengt het immers zo leuk en dat kunnen
wij wel een keer gebruiken. We laten ons niet
meer uit de stemming brengen, door wat en
wie dan ook. Wij realiseren ons wel, dat dit
nog niet voor iedereen zo is.

Dampende en heerlijk geurende gerechten
worden op tafel gezet; stoofpotje van wild
zwijn, volgens geheim recept van de chefs,
hertenbiefstuk, hazenbiefstuk en
zwijnentournedos. Dit alles aangevuld met
heerlijke sla met eigengemaakte dressing,
gebakken aardappeltjes, veenbessensaus en
rode kool.

“Schroom niet om de schalen met groenten en
patatjes bij te laten vullen als deze leeg zijn™;

zegt onze Guus. Dat doen we uiteindelijk ook

maar. We krijgen uitleg voor beginnende
wildeters over met welk stukje biefstuk te
beginnen. “Van lichte smaak, laten oplopen
naar een sterke smaak”; luidt zijn devies.

De smaak is verrukkelijk, we genieten ervan.
Hans probeert het toetje, zacht ijs overgoten
met warme bosvruchtensaus, nog eens
bijgevuld te krijgen, maar Guus trapt daar
mooi niet in!

“Wat kunnen wij lotgenoten het met elkaar
toch fijn hebben”; realiseer ik me.

Welvoldaan verlaten wij het pand, en lopen de
donkere nacht in, waar lichtjes uit de enkele
boshuisjes de sfeer volledig maken.

We zoenen elkaar gedag en bedanken elkaar
voor de warmte, de liefde en de bijzondere
dag die wij aan elkaar hebben gegeven .

Samen worden we weer sterk.

De pluimen rook uif de schoorsteen en de geur
van verbrand hout, doen ons geloven dat het
leven weer even fijn is.

Deze dag hebben onze kinderen zo gewild
VOOr Ons.

Beb Suringa.



TILBURG. ZINLOOS GEWELD.

Jos Straathof.  Brabants Dagblad 14/12 2006.
Tien jaar geleden, in de nacht van 13 op 14
december 1996, werd de 26-jarige Floris
Sebregts uit Berkel-Enschot in het Tilburgse
centrum doodgestoken. Er was volgens de
toenmalige leider van het rechercheicam geen
enkele aanleiding voor de steekpartij. Er ging
een onschuldig akkefietje aan vooraf.

Het zinloze geweld droeg er toe bij dat er veel
veranderde bij de politie.

Zinloos geweld zette veranderingen in gang.
De term ‘zinloos geweld” was nog niet
ingeburgerd toen Floris Sebregts in het
Tilburgse uitgaanscentrum werd doodgestoken.
Niet dat Tilburg de trieste primeur had van dit
soort onbegrijpelijke gewelddaden; er vielen
eerder slachtoffers en er zouden er nog meer
volgen.

De maatschappelijke ontwikkelingen gingen
tien jaar geleden aan Tilburg niet voorbij. Ook
hier was de opzwepende gabberhouse met zijn
soms wel 260 beats per minute alom aanwezig,
Ook hier veel drank en drugs en jongeren die
het steeds gewoner vonden om gewapend met
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een mes op stap te gaan. Ook hier was
ingrijpen op een gegeven moment broodnodig.
“Het dramatische incident met Floris Sebregts
versnelde dat”, zegt Danny van den Ham,
teamchef binnenstad van de politie Tilburg, nu,
tien jaar later. “Het nemen van maatregelen
werd makkelijker, de bereidheid om ze te
accepteren groter.”

Zo  komen in de  jaren  daarna
beveiligingscamera’s in de binnenstad, en een
wijkagent voor de horeca. Portiers volgen
speciale cursussen en krijgen passen.
Afspraken tussen horeca, gemeente, politie en
openbaar ministerie worden in ‘horeca-
convenanten’ vastgelegd. Ook de organisatie
en werkwijze van de politie veranderen
drastisch.

‘Brandweerfunctie’.

Tien jaar geleden leek de Tilburgse politie
nauwelijks ingericht op de mensenmassa die in
het weekeinde het centrum bevolkte.

Een paar agenten, maximaal zes, togen ’s
avonds de stad in. Vertrouwend op hun eigen
netwerk, zonder briefing vooraf over wat er
zich allemaal afspeelde.

Na de dood van Sebregts wees de Tilburgse
politiek jaloers naar Eindhoven.



Daar liepen wel zestien agenten in het
vitgaansgebied rond, daar deden ze aan
preventie. Er klonken schampere geluiden over
de “brandweerfunctie’ van de Tilburgse politie:
alleen uitrukken bij incidenten, zonder
werkelijk iets onder controle te hebben.

Dat is nu wel anders, zegt hoofdinspecteur van
den Ham. Hij beschrijft een willekeurige
uitgaansavond. Tussen drie en vijf uur in de
nacht zijn er twaalf agenten te voet op straat.
De agenten, die in koppels werken, zijn goed
geinformeerd  tijdens een  bijeenkomst
voorafgaand aan de dienst. Ze weten welke
aanhoudingen er eerder zijn verricht en wat er
tijdens hun dienst te doen is. Bijvoorbeeld een
optreden met een verhoogd risico door het
soort publiek wat er op afkomt. De agenten
worden ook op de kledingvoorschriften
gewezen: hesje en politiepet.

Horeca.

Veel informatie komt van de horeca-wijkagent,
Eline Vermaat. Zij onderhoudt de contacten
met de horeca.

De twaalf agenten staan tijdens een
avonddienst onder leiding van de dienstdoende
horeca-brigadeir. Horeca-exploitanten kunnen
hem direct bellen, buiten de meldkamer om.
De agenten hebben bijna allemaal een speciale
cursus gevolgd, en =zijn bedreven in het
Situationeel Gericht Politie Optreden.

Hoe verricht je in een vol vitgaansgebied een
aanhouding? “Door teamwerk”, zegt Vermaat.
De agent die de aanhouding verricht moet
worden afgeschermd door de collega’s.

En de arrestantenbus moet snel ter plaatse zijn.
Vermaat: “Als de arrestant weg is, is het
probleem weg.”

Is er versterking nodig, dan zijn de tien of
twaalf collega’s van de noodhulp ‘in no-time’
aanwezig, evenals de hondenbegeleider.

De tientallen beveiligingscamera’s, die sinds
mei 2000 in het centrum hangen, werken
uitstekend. Al in het eerste jaar liep de overlast
van dronkelappen op sommige plaatsen met
bijna veertig procent terug. Maar je ziet zaken
ook aankomen, zeggen van den Ham en
Vermaat, waardoor je op tijd kunt ingrijpen.
Bovendien kun je =zeven dagen lang
gebeurtenissen nog eens nakijken; daarna
worden de banden vanwege de privacy
overgespoeld.

Naar aanleiding van de dood van Floris
Sebregts ontstond er grote onrust over de
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messen, die jongeren in toenemende mate bij
zich hadden.

“Nu lijken wapens weg te zijn uit de
binnenstad”, zegt van den Ham. Vier tot acht
keer per jaar fouilleert de politie preventief.
Soms steekproefsgewijs, soms wordt het hele
centrum afgesloten en wordt iedereen
gecontroleerd.

Shoarmatenten.

Er blijven natuurlijk problemen bestaan. De
laatste tijd zorgen bijvoorbeeld shoarmatenten
die zich niet aan de sluitingstijden houden,
voor extra werk. Maar echt zorgen maakt de

politie  zich over het toenemend
alcoholgebruik bij de jeugd. Kinderen van 14
of 15 die dronken op straat worden

aangetroffen. De happy hours in sommige
Tilburgse kroegen zijn nog steeds ‘een punt
van aandacht’.

Maar het gaat, aldus Van den Ham en
Vermaat, de goede kant op. Kans op incidenten
hou je altijd, zeggen de agenten. Tijdens het
weekend bevolken tenslotte tienduizenden
mensen de Tilburgse binnenstad. De Tilburgers
zelf beoordelen de veiligheid in het centrum
inmiddels met een 6,1. Van den Ham: “Maar
agenten laten hun kinderen hier in Tilburg met
plezier en met een veilig gevoel stappen”.

De feiten Zinloos geweld.

In december 1996 werd Floris Sebregts in het
Tilburgse centrum doodgestoken.

Er vielen in Tilburg in de daarop volgende
jaren nog twee slachtoffers van fataal, zinloos
geweld: In 1997 Justus Hertig en in 2003 Bart
Raaijmakers.

Het begrip ‘zinloos geweld’ werd in 1997 voor
het eerst gebruikt door de districtschef van het
politiekorps Midden-Friesland, Cees Bangma,
naar aanleiding van de dood van Meindert
Tjoelker in Leeuwarden.

Het ministerie van justitie omschreef zinloos
geweld in 1999 als volgt: ‘Een spontane vorm
van fysiek geweld waarbij het opzettelijk
verwonden of doden van iemand centraal staat.
Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele
aard, en ook door de willekeurige wijze
waarop de dader het slachtoffer kiest’.

Ook in het buitenland zijn soortgelijke termijn
in gebruik. Zo spreken de Amerikanen over
‘random  violence’ (willekeurig geweld)



Uit Het PAROOL vrijdag 14 december 2006.

FRENK KRIJGT KOUDE RILLINGEN,

Alle seinen stonden op groen voor Sonja
Bakker, maar op het laatste moment bedacht ik
me dat ik helemaal geen zin had in de
presentatie van haar nieuwe boek, Bereik en
behoud je ideale gewicht.

Van haar vorige bestseller had ze geheel op
eigen kracht meer dan 600.000 exemplaren
verkocht, dus ze had mij helemaal niet nodig
om haar ideale banksaldo te bereiken.

Ik liet restaurant Fifteen links liggen en fietste
regelrecht door naar het Centraal Station, waar
Ria Peerdeman De Gewassen Hand
presenteerde, ‘een waar gebeurd verhaal over
moord en inzicht.’” Het boek gaat over haar
schoonzus, die eind jaren negentig in Belgié
om het leven is gebracht. Daarna zijn, stelt
Peerdeman, door de politie grove fouten
gemaakt, en na intensief onderzoek heeft ze
eindelijk voldoende bewijs verzameld om die
aan de openbaarheid prijs te geven.

Ik liep een bijzaaltje van de eersteklas-
restauratie op perron 2b in, waar een stuk of 25
mannen en vrouwen van bovengemiddelde
leeftijd zaten te wachten op de dingen die
komen gingen.

De uitgever zat vast in het verkeer, maar Ria,
een struise blondine met luide stem en gulle
lach, liet zich niet kennen. Ze heette iedereen
persoonlijk welkom en ging op de foto met
John van den Heuvel, misdaadverslaggever

van de Telegraaf . Ik las ondertussen in haar
biografie dat ze haar sporen heeft verdiend bij

fila Peerdoeman signeert de cerste exemplaren van haae boek Be Gessassen Hand, over de mooed op baar schoonzus,
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bladen als Libelle, Opzij en Kinderen en
vervolgens vijftien jaar als reisjournalist voor
de ANWB heeft gewerkt. De laatste jaren is
Peerdeman redacteur bij een uitgeverij.

“Ik begin gewoon, hoor,” zei ze toen de
uitgever maar niet op kwam dagen, waarna ze
uitlegde waarom ze het boek heeft geschreven.
“Er was een overval. Er waren vier mannen.
Daarna een brand,” zei Peerdeman.

“Zo’n acht jaar verzamelde ik puzzelstukjes
die kwamen van de Belgische en Nederlandse
politie, van mensen die mijn schoonzus op haar
laatste dag hadden gesproken, van haar
collega’s. Tk hoopte zo de moordenaar te
vinden. Het was een gruwelijk proces.”

Met gevoel voor drama legde ze uit hoe de
moord haar leven had veranderd.

“Het kwaad woonde in ons huis, dronk met ons
koffie, at mee aan onze tafel. En dit laatste kun
je als letterlijk opvatten, want ik begon een
familielid te verdenken van de moord. Ik
ervoer dat, wat men ook wel de duivel noemt.”

De Gewassen Hand is daarom ook een boek
over goed en kwaad. “Waarom laat God dit
lijden toe?” Ineens schoot ze vol, maar al snel
herpakte ze zich en noodde ze Van den Heuvel
naar voren om het eerste exemplaar van het
boek in ontvangst te nemen.

“Jij durft het gevecht aan met de grootste
criminelen van deze wereld, mensen als Desi
Bouterse, Pablo Escobar, Willem Holleeder en
de Hells Angels.



Jij staat aan onze kant, jij komt op voor de
belangen van de slachtoffers.”

De mannen naast me knikten, maar zij waren
dan ook mannen die Peerdeman in haar
queeste hadden bijgestaan. Van den Heuvel zei
te hopen dat het boek een bestseller wordt.

Maar die kan is klein, riposteerde Wil
Vreeburg, lid van de Vereniging Ouders van
een Vermoord Kind, want zoveel ellende
verkoopt nu eenmaal mniet. Haar dochter
Caroline werd tien jaar geleden in Frankrijk
vermoord en ook zij schreef een boek. “Een
vreselijk zware bevalling, maar het was de
manier om deze afschuwelijk traumatische
gebeurtenis te verwerken.”

De vereniging telt inmiddels 150 leden en
samen strijden ze tegen de bureaucratie en het
onbegrip. Vreeburg: "In het begin is er alleen
maar woede. De mannen willen het liefst de
dader vermoorden, de vrouwen vinden dat
meestal niet zo verstandig. Daarna begint het
gevecht. Het is ongelofelijk hoe kwetsend en
respectloos advocaten en rechters met de
nabestaanden omgaan. Daarom is het zo
belangrijk dat deze boeken worden geschreven.
Opdat we niet vergeten.”

Na afloop schudde ik Vreeburg de hand.

Ze leek me een sterke vrouw, maar toch zag ik
het verdriet in haar ogen, Ik keek naar de foto
van haar dochter, die 24 was toen ze werd
vermoord, en ze zei: “Het is niet meer zo heftig
als vroeger, maar ik denk nog elke dag aan
haar. Dat gaat nooit meer over.”
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Tien jaar
en
zes maanden
elke dag
aan je gedacht
om je gehuild
mel je gepraat
met je gelachen
naar je verlangd
Jje zo gemist
boos geweest
op hem
de dader
hem verwenst
naar de hel
hem gestraft
met hem gesproken
hem gezien
in mijn dromen
hem gesmeeki
me te vertellen
wat is gebeurd
waarom
maar nooit
een
antwoord
gekregen
HoOIl.

Wil Vreeburg



stichting
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i Mizschisn kinoes we Wch de wevald pen boetje vorbesoes

Stichting Hester ontmoet Jennifer Lopez in
Berlijn!

Op 16 februari ontving de filmster en zangeres
Jennifer Lopez de Amnesty Award voor haar
rol in de film Bordertown. Deze film speelt in
Ciudad Juarez, de stad waar Hester in 1998
vermoord is. Jennifer, die in de film een
journaliste die de moorden onderzoekt speelt,
was vereerd met de Award. Ze noemt het
drama in Ciudad Juarez ‘een van 's werelds
schokkendste en meest onderbelichte misdaden
tegen de mensheid.’

Amnesty  International  beschuldigt de
Mexicaanse overheid dat zij nooit effectieve
actie heeft ondermnomen: onderzoek werd
gerekt, verklaringen van getuigen en essentieel
bewijs niet nagetrokken, en tegen verdachten
werd gebruik gemaakt van vervalste bewijzen
en marteling. Ook zou corruptie het onderzoek
hinderen.

Netwerk nodigde ons uit om bij de
overhandiging van deze Amnesty Award
aanwezig te zijn. Bij de premiére van de film
waren we uitgenodigd.

Het was voor ons natuurlijk een absurde
combinatie, die glitter en glamour, waar je
anders nooit mee te maken zou hebben, afgezet
tegen het verlies en verdriet waar het eigenlijk
allemaal om begonnen is. Dat geeft je
regelmatig het gevoel van: ‘waar ben ik nou
toch mee bezig, in welke vreemde realiteit zijn
we nu weer verzand geraakt...’

Aan de andere kant is het natuurlijk zo’n
prachtige manier om een heel breed publiek op
de hoogte te stellen van deze ernstige situatie.
Dat maakte het voor ons ook vanzelfsprekend
om hieraan mee te doen.

De Award.

Op woensdag de 16° arriveerden we om 19.00
uur in de ruimte waar Jennifer de Award zou
krijgen. Wat een drukte... zenuwachtige
mensen die elkaar verdrongen, een hoop heen
en weer gepraat. Het bleek dat Netwerk niet bij
de ontmoeting van Roeland en mij met
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Jennifer en de andere spelers mocht zijn. Voor
Netwerk  natuurliik erg storend en
teleurstellend. De spelers stonden in een
afgeschermde ruimte en ontvingen een klein
geselecteerd gezelschap.

Als eerste kwam Antonio Banderas, de
tegenspeler van Jennifer, op ons af.

Toen hij hoorde dat wij ook een dochter
verloren hadden in Ciudad Juarez was hij heel
begaan en vroeg ons de oren van het lijf.

“Wat voor ervaringen hebben jullie dan gehad
met politie en justitie? Was daar verschil te
merken tussen de benadering van jullie en van
de vrouwen die daar wonen?’

Wij konden vertellen dat wij dezelfde
ervaringen hadden, dat wij het gevoel hebben
dat de politie zich er met een jantje van leien
van afgemaakt heeft en dat er aan onderzoek
nauwelijks of niets is gebeurd. Dat, terwijl de
politie de indruk wekte dat ze alle mogelijke
instanties ingeschakeld hadden om de dader te
vinden...

Nadat hij ons uitgebreid had gesproken, stelde
hij ons voor aan Jennifer Lopez zelf.

Ook zij toonde zich zeer begaan, maar was
toch duidelijk meer bezig met haar film, wel
vroeg ze of we de volgende dag bij de
premiére aanwezig zouden zijn en stelde
verheugd dat zij er dan ook was.

Veel langer dan een minuut of vijf heeft het
gesprek met haar niet geduurd. Daarna werden
we weer afgevoerd door het gordijn naar het
publiek.

g n TSI




Onder de gasten waren ook twee moeders uit
Ciudad Juarez. Bij een van de moeders waren
we op bezoek geweest toen we in 2004 Juarez
bezochten. Natuurlijk was dat dan ook een
roerende ontmoeting...

Bij het uitreiken van de Amnesty Award, wat
gedaan werd door Nobelprijswinnaar voor de
Vrede: José Ramos-Horta, werden ook de
Mexicaanse moeders op het podium
nitgenodigd.

Jennifer vertelde over het leed en het onrecht
dat de moeders is overkomen en dat nog steeds
op dezelfde manier voortgang heeft. Dat deze
moeders de vertegenwoordiging vormen van
de steeds maar voortdurende honderden
moorden en de duizenden verdwijningen tot op
heden.

Ik had nog nooit zoveel fotografen bij elkaar
gezien! Eén grote flitsende massa... Als dat
niet een enorme golf publiciteit met zich
meebrengt...

De premiere

De volgende dag was de premiere. De rode
loper lag klaar, de fotografen waren weer in
grote getale aanwezig en voor ons begon weer
een nieuwe levenservaring... de rode loper.
Tja, als wij langsliepen gebeurde er natuurlijk
niets... bij de meeste mensen niet, natuurlijk.
Pas toen iedereen binnen was en op de trappen
en balkons stonden te wachten, kwam de auto
waar de filmbemanning uvitstapte. Luid gejuich
van het publiek, een paar keer draaien voor de
fotografen en hier en daar een woordje in de
microfoon en daar liepen ze naar binnen.

Ondertussen was het publiek de zaal ingeloodst
en gaan zitten. De filmploeg kreeg een plekje
in het midden en werd ook weer het podium op
gevraagd. Ze werden bedankt voor hun inzet
en de film begon.

De sfeer in de film is heel herkenbaar. Ook
natuurlijk de omgeving en het centrum van de
stad. De beelden van de vrouwen die in de bus
naar de fabrieken gaan. Alles was inderdaad
zoals het in werkelijkheid ook is.

De ongelofelijke armoede, de absurde rijkdom
als tegenstelling... de naargeestige sfeer en het
besef dat je, zodra het donker is geworden, niet
meer naar buiten moet gaan. De criminaliteit
was duidelijk voelbaar en die kom je dan ook
heel herkenbaar tegen in de film.

Ik kan me voorstellen dat mensen die deze film
zien reageren: ‘nou gelukkig is het maar een
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film’. Ik hoop dat het tot ze doordringt dat het
de werkelijkheid is die gefilmd werd!

De volgende dag hebben we, samen met de
moeders uit Mexico, nog een aantal mensen
van de Duitse pers te woord gestaan.

En ondertussen werd de uitzending wvoor
vrijdag 18 februari gereed gemaakt.

Tot diep in de nacht heeft Netwerk eraan
gewerkt om de uitzending op tijd klaar te
krijgen, wat een werk! Heb je deze uitzending
gemist en wil je hem toch zien, dan kan dat via
de website www.hester.nu. Klik op de pagina
Info op Netwerk en in een klein venstertje zie
je een herhaling.

In de volgende Marie Claire staat een
uitgebreid artikel over de film Bordertown.
Ook de strijd van de stichting Hester wordt
genoemd ...

Arséne van Nierop.




NIEUWSBRIEF SLACHTOFFERBELEID.
De Nieuwsbrief Slachtofferbeleid nr.17 van
januari 2007 meldt dat het slachtofferbeleid
volop in beweging is. In 2006 zijn er
belangrijke resultaten bereikt (zie bref) en
voor 2007 liggen er al uitgewerkte plannen
waarin het gaat over de kwaliteitsverbetering
van het slachtofferbeleid.

Daarin is o.a. een pilot voorziening
nabestaanden gestart. Wil je meer weten
over al de plannen, ga dan naar
www.slachtofferzorg.nl en daar kun je ergens
klikken op de Nieuwsbrief ( 2 paginas.).

VOOR SPORTIEVE LOTGENOTEN,

Voor alle sportieve lotgenoten onder ons wordt
er op zondag 6 mei 2007 een wandeling
georganiseerd in de omgeving van Weert
(Noord Limburg). De juiste plaats en tijd wordt
nog bekend gemaakt.

Je kunt je nu al opgeven bij Trudi de Jong
email adres F.de.Jong 33@ kpnplanet.nl of
telefonisch 0495- 539987

Data lotgenotendagen in 2007.

14 april
2 juni
30 juni
1 september — familiedag
6 oktober
17 november
15 december — jaarafsluiting

Bang

Waar ik zo bang voor ben mijn lief
dat er een dag zal komen
dat ik moet zoeken
naar jouw stem
dat ik die vertrouwde klanken
niet meer
als die van jou herken

Waar ik zo bang voor ben mijn lief
dat ik met afschuw zal ontdekken
Jouw beeld te zien vervagen
en een voor een
die beelden gaan verschuiven
naar steeds diepere lagen

Waar ik zo bang voor ben mijn lief
Jouw mond, jouw ogen
Jouw lieve lach
dat ik zou vergeten
al was het maar voor één moment
dat ik vergeten zou mijn lief
wie en waar je bent

Als dat gebeurt mijn lief
dan ga ik naast je liggen
in het hoge gras
en wil ik niet meer weten
wie ik was
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