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VAN DE REDACTIE

Herfst 2007

In de vorige Cocon hoopten we op een lange
en warme zomer. Dat viel wel mee, of tegen zo
je wilt. Voor zomerse temperaturen moesten
we toch al gauw richting Spanje of Italié.

Of bleef u thuis? Lekker rustig in de tuin of op
het balkon, met een frisdrankje of een wijntje?

Dit kwartaal herdenken we meer dan dertig
kinderen. Als we daarbij stilstaan, wordt het
ons koud om het hart. Dan sta je weer oog in
0og met een gebeurtenis die in je leven een
plaats moet krijgen, terwijl voor moord
eigenlijk geen plaats ingeruimd kan worden.

We zien helaas ook dat onze vereniging groeit.
In de afgelopen maanden heeft weer een aantal
nieuwe leden zich aangemeld. Voor hen en
voor alle lotgenoten is het belangrijk dat we er
zijn. Als we niet willen verzanden in woede en
onmacht, dienen we er voor elkaar te zijn.

Dat kunnen we doen door de bijeenkomsten in
Leusden te bezoeken en naar elkaars verhaal te
luisteren. Wie dat wil, kan ook contact
opnemen door te bellen of te schrijven.

We kunnen er ook voor elkaar zijn door ons als
vereniging actief in te zeften en te
onderhandelen met officiéle instanties om
verbeteringen tot stand te kunnen brengen.

Zo heeft de VOVK mede bijgedragen aan het
Spreekrecht in de rechtzaal en een meer
respectvolle benadering van nabestaanden door
rechtbank en Officieren van Justitie.

)

De zomer nadert weer zijn einde en de
komende maanden geven tijd tot bezinning, de
natuur maakt zich op voor de komende herfst
en winter.

In een eeuwigdurende cyclus herhaalt ze zich.
Een troostrijke gedachte kan zijn dat onze
kinderen daarin hun plaats hebben ingenomen.
Zij zijn één met de natuur geworden, dat
telkens terugkerende is een strohalm waar wij
ons aan kunnen vasthouden.

Het is voor ons steeds weer spannend om de
Cocon in een mooie vorm en van inhoudelijk
goede kwaliteit te laten verschijnen.

Het verzamelen van kopij vraagt heel veel tijd.
Wij zijn dan ook reuze blij, dat we een paar
vaste medewerkers gevonden hebben: onze
lotgenoten Frank van Dijck en Paul Kuiper,
hebben toegezegd om regelmatig een bijdrage
in de Cocon te leveren.

Als steeds blijven we echter ook uitzien naar
uw reacties, gedichten en/of verhalen!

In dit nummer is bijvoorbeeld een stiefvader
aan het woord. Misschien voor sommigen
onder U een idee om er ook eens over te
schrijven?

De laatste tijd bereikten ons regelmatig
positieve reacties op de Cocon.

Dat is voor ons een stimulans. Zo blijven
diegenen die niet regelmatig in Leusden zijn,
ook op de hoogte van de activiteiten.

Als dit nummer bij u in de bus valt hebben we

de familiedag in Thorn al weer achter de rug,
Een fantastische dag waarop we tevreden
kunnen terugkijken.

We wensen u een goed najaar met hopelijk nog
wal warmte en zon.



VAN HET BESTUUR

Ook voor het bestuur is de zomer een periode
van rust. Er wordt minder vergaderd en er
staan nauwelijks afspraken met ministeries of
andere instanties op de agenda.

Voor de vakantie is de huisstijl op een mooie
manier afgerond. Zoals iedereen gezien heeft is
de uitnodiging van de familiedag op 1
september in het nieuwe huisstijljasje
gestoken.

De familiedag en de herdenkingsdag op 22
september kostten nog flink wat energie.

Na de vakantie staat een brainstormsessie met
het bestuur gepland en gaan we het nieuwe jaar
invullen. Mocht iemand suggesties hebben, een
mailtje naar de secretaris Frits de Jong is
natuurlijk altijd welkom!

Dan volgt hieronder nog wat informatie van de
penningmeester.

Arsene van Nierop

Wij staan aan het begin van een nieuwe
periode, waarin het bestuur alles in het werk
zal stellen om bij officiéle instanties zoals
Justitie, voor uw belangen op te komen.

In het begin van het jaar is er een nieuwe
penningmeester aangetreden die Hans Suringa
ging vervangen.

Bij deze wil ik me even aan u voorstellen.

Mijn naam is Jos Vreeburg, ik ben de man van
Wil Vreeburg en de stiefvader van Caroline
Pino.

Toen er op de laatste bijeenkomst in 2006 door
onze voorzitter werd gevraagd of iemand
interesse had in de vacante functie van
penningmeester van de vereniging, heb ik
mijzelf kandidaat gesteld, omdat ik het een
goede zaak vind om iets voor de vereniging te
doen.

Ik heb de boekhouding overgenomen van mijn
voorganger Hans Suringa. Het was een
gezonde financiele situatie, waarmee ik een
begin kon maken als penningmeester.

Deze vereniging is ruim tien jaar geleden
opgericht door enkele lotgenoten, die niet
tevreden waren met de bejegening van ouders
en nabestaanden van een vermoord kind door
officiéle instanties zoals justitie, Officieren van
Justitie etc.

Door stug hun doel voor ogen te houden
hebben deze pioniers het een en ander weten te
bereiken. Naast het regelmatige
lotgenotencontact dat plaatsvindt in Leusden is
het belangrijkste punt dat zij gemaakt hebben,
dat er oog is gekomen voor de belangen van
nabestaanden en het leed, dat hen is
aangedaan.

Het verlies van een kind is niet met geld goed
te maken, maar ik zie in de toekenning van een
subsidie door het Ministerie van Justitie en
Slachtofferhulp Nederland een erkenning door
de samenleving van het leed, dat u is
aangedaan.

De tfamiliedag op 1 september in Thorn was
mogelijk door deze subsidies en het is goed,
dat lotgenoten op zo’n dag elkaar kunnen
ontmoeten in herkenning en erkenning.

Ik heb deze dag als heel warm en waardevol
crvaren.

Ook de komende Dag van Herdenken in
Enschede werd mede financieel mogelijk door
deze subsidies. Dat is waardevol en belangrijk.

Ik wens u een goede tijd toe.

Jos Vreeburg



REBECCA MULLER

Rebecca, chter van arijke Hollander

Interview en tekst Wil Vreeburg.

Het was haar eerste vakantiedag, maandag 19
augustus 1996. Rebecca trof voorbereidingen
voor een korte vakantie. Dat had ze nodig na
een drukke maar ook emotioneel beladen tijd.
Haar relatie met Ron, waarmee ze acht jaar
samenwoonde, was verbroken.

Dat was wel een bewuste keuze maar na acht
jaar samen brengt het alleen zijn ook
onzekerheden met zich mee.

Rebecca wil vrij zijn, vrijuit ademen, ruimte.
Ze wil reizen en och, ze had nog zoveel
plannen. Rebecca, een jonge levenslustige
vrouw, actief en bruisend van levenslust.
Salsadansen, zingen, ze vond het allemaal
leuk.

Rebecca ontmoette Johan, de man die haar
noodlottig werd, tijdens haar rechtenstudie.

Al in het begin verklaarde hij haar zijn liefde
en hoopte dat dit wederzijds zou zijn.

Rebecca maakte hem duidelijk dat dit niet het
geval was, integendeel, ze had een vriend,
Ron, waarmee ze samenwoonde.

Desondanks bleef hij het proberen.

Toen na acht jaar de relatie tussen Rebecca en
Ron stuk liep, probeerde Johan het weer,

Hij had haar nooit uit zijn hoofd kunnen zetten.
Zij wilde vriendschap, geen relatie.

‘Hij belt te vaak, mam’, heeft ze wel eens
tegen me gezegd.

In die kwetsbare periode waarin Rebecca weer
in evenwicht probeert te komen, plande ze een
vakantie. Haar laatste sollicitatiegesprek was
achter de rug en ze wachtte op een uitnodiging
voor een vervolggesprek. In die tussentijd kon
ze er mooi een weekje tussenuit. Even tijd om
het rationele om te zetten naar gevoel.

Ze las in die tijd spirituele boeken, zoals De
Celestijnse belofte. Daar putte zij kracht uit.
Haar baan als jurist bij een advocatencollectief
waar ze dingen moest uitzoeken voor
verenigingen etc. bevredigde haar niet, ze
wilde meer en anders.

Ze verdiepte zich in de apartheid en wilde naar
Zuid Afrika om haar steentje bij te dragen.
Rebecca was een idealist. Zij zou de wereld
een stukje mooier gaan maken dat was zeker.
Zo was Rebecca, nog volop zoekende naar een
goede levensbestemming. Jong en nog zoveel
idealen. Soms duizelde het haar van de
mogelijkheden die ze voor zich zag.

Ze moest even een pas op de plaats maken.
Daarom had ze op die maandagmorgen een
last-minute reis geboekt naar Turkije.

Op die ochtend had Johan haar beloofd haar
met de auto naar het reisbureau te brengen.
Toen hij haar thuis kwam ophalen, vroeg hij of
hij met haar mee mocht op vakantie.

Ze zei nee. Ze wilde echt alleen.

Op dat moment sloegen bij Johan de stoppen
door. Wat er in iemand omgaat die niet krijgt
waar hij altijd op hoopte en waartoe zo iemand
dan in staat is, heet dus een crime passionel.
Buiten zichzelf van woede bracht hij Rebecca
op een gruwelijke manier om het leven.

Nog diezelfde avond heeft hij zichzelf
aangegeven bij de politie.

Het leven veranderde.

Aan lotgenoten hoef ik dat niet nader uit te
leggen. Ieder van ons kent de periode van vodr
en na de dood van ons kind.

Als in trance troffen we voorbereidingen voor
het afscheid. Op dat moment viel de
uitnodiging voor Rebecca voor het tweede
gesprek bij een advocatenkantoor in de bus.
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Een mooie toekomst werd voorgoed vernietigd
door een ander mens die zich niet wist te
beheersen. We legden de brief in haar kist.

Ruben, de broer van Rebecca, sprak bij de
crematie de volgende woorden:

“Eindelijk kwam het, ik was het verstand en
Rebecca het gevoel, maar nu moet ik het alleen
gaan doen.”

De droom van Rebecca.

Het heeft tot oktober van dat jaar geduurd
voordat ik de spullen van Rebecca kon inzien.
Haar dagboek had ik verschillende keren in
mijn handen maar ik durfde het niet te openen.
Uiteindelijk besloot ik het toch te gaan lezen.
Dat maakte mij aanvankelijk erg verdrietig.

Ik vond het confronterend om die dingen te
lezen van mijn kind terwijl ze niet meer leefde.
De laatste bladzijden gaven mij echter weer
wat rust en troost. Ze beschrijft een droom die
ze in de nacht van 17 op 18 augustus had.

Ik las en herlas de bladzijden. Het leek een
beetje een verbinding te zijn tussen het leven
hier en dat naar die andere wereld.

De droom van Rebecca brengt mij dicht bij
haar en geeft mij op de een of andere manier
‘wat rust. Heeft Rebecca de dag voor haar dood
een voorspellende droom gehad?

Uit het dagboek van Rebecca.

Vannacht had ik zo’n rare droom.

Ik kan hem mij zo goed herinneren dat ik me
afvraag of het een droom was of
gedachtespinsels. Tk was ergens, ik weet niet
waar precies, maar ergens redelijk ruig
landschap en zon, en ik denk wel ergens in
Afrika. Ik was alleen.

Onderweg

Op een gegeven moment zag ik een groepje
mannen en vrouwen gaan raften en dat er plek
over was (totaal 6 in de boot).

Ik vraag aan hun van goh, zou ik met jullie
mee kunnen raften? Ja, oké.

Dan ga ik me even omkleden.

Ja, we wachten wel.

En in mijn droom zag je de rivier bruisen en
kolken, en ik vond het wel een beetje eng, want
wij deden het met peddels en dan kun je je niet
vasthouden, maar ik moest het doen.

Ik terug naar mijn hotelkamer, het was
overigens eerder een appartement, het had
meerdere kamers elc.

Maar op een of andere manier ben ik in een
soort van slaap gevallen en toen op een
gegeven moment toen stormde het en hoorde ik
een deur openslaan. Ik schrok dus wakker, en
angstig of er iemand met kwade bedoelingen
binnen was of wilde komen.

Toen zag ik een van die jongens van het rafting
staan en die vroeg waar ik bleef.

Hij kalmeerde me, dat er niets aan de hand
was en ging op de bank zitten, zodat ik mijn
spullen bij elkaar kon zoeken voor vertrek en
op een of andere manier ging er iets
beschermends van hem uit. Het vreemde was
dat de toestand waaruit ik ontwaakte eerder
leek of ik net ontwaakte uit een slaap, maar
alsof ik ergens weg was geweest en nu weer
terug was/daalde.

Ik had geen besef van tijd en hoe lang ik had
geslapen. Het leck alleen wel eeuwen, maar



Riverwild

dat leek me onwaarschijnlijk aangezien zij nog
steeds op me wachtten voor vertrek, en dat kan
nooit meer dan een uur zijn.

Ik kon er maar niet achter komen hoe lang ik
had geslapen. Op een of andere manier leck
die jongen een antwoord op mijn vragen le
ontwijken. Ik wilde mijn spullen bijeen pakken
maar op een of andere manier lukte dat me
niet en ik begon bang te worden dat ze zonder
mij zouden vertrekken. Volgens mij stond die
Jjongen ook al in de deuropening maar dat kan
ik me niet goed herinneren. In ieder geval weet
ik nog dat het een hele panische, angstige
toestand was omdat ik niet alles kon vinden.
Maar dit weet ik ook niet zo zeker meer.

Op een gegeven moment moest ik kiezen, of ze
zouden zonder mij gaan, of meegaan zonder
alles te hebben. Ik gooide het roer radicaal om
en had zoiets van what the hell en ging mee.
Alhoewel ergens iets bleef knagen hield ik
mezelf voor, wat maakt het uit, die bepakking
is de onbelangrijke dingen in het leven.

Ik ging het avontuur tegemoel, cindelijk iets
nieuws/avontuurlijks doen, banden lossnijden
en we zien wel wat er van komit.

Ik weet ook nog dat ik dacht, ik wou dat ik
voorlopig bij deze groep kon blijven, ik voelde
geborgenheid, warmte, gezelligheid,
geestelijke verwantheid en je kon jezelf zijn.

-

Rivercold

Toen werd ik van de gillende buurvrouw
wakker. Ik denk dat dat ook de reden is, dat ik
zo abrupt wakker werd geschud, dat ik nu mijn
droom nog kan herinneren, want anders
herinner ik mijn dromen niet.

Rare droom, zou deze iets kunnen betekenen?
Het beeld van een rafthoot met plaats voor 6
personen en er zaten er maar 5 in, blijft op
mijn netvlies de hele tijd hangen.”

Falling down

Marijke:

Voor mij blijft de droom van Rebecca een
verklaring voor dat wat daarna gebeurde.

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij met
onze ratio kunnen begrijpen.

Het verlies van Rebecca heeft mijn leven
drastisch beinvloed. Veel dingen raakte ik
kwijt, zoals een onbevangen kijk naar de
mensen om me heen.

Het blijft een doorlopend gevecht om te
overleven. Overleven doen we wel, maar de
vraag op welke manier de dood van mijn kind
een plaats in mijn leven krijgt, blijft bestaan.
Laten we maar zeggen er zijn goede en kwade
dagen, goede en kwade weken.

Die blijven zich afwisselen, daar zal ik het mee
moeten doen.



Gedachten na afloop van de “familiedag”,
zondagochtend vroeg, 2 september

Sjoerd Voerman, man van Marijke Hollander

In de Grote }{e;gge: in Thorn

“Het klopt niet”! dacht ik vannacht toen ik
weer eens de slaap niet kon vatten. Soms
schaam ik me dat ik zo onbeschaamd leef.

Met Beb en Hans waren Marijke en ik weer
mee teruggereden naar Amersfoort, Hans reed.
Op de heenweg had Marijke voorgesteld de
benzine te betalen. Toen we uitstapten wilden
ze hiervoor echter niets aannemen. Dat had ik
wel gedacht en daarom stopte ik wat euro’s in
Hans’ zijn asbak. Wie weet wanneer hij dat pas
ziet want hij rookt niet. Echter, ze hadden me
door en Beb bleef weigeren.

“Dan koop je er BLOEMEN VOOR KATJA
voor”, zei ik. (Katja werd slechts 25 jaar).
Toen was het goed. Zo hebben wij afscheid
van elkaar genomen en hen uitgezwaaid,

Het was goed om erbij te zijn.

Hoe ouder ik word des te meer besef ik dat ik
leef. En dat klopt ergens niet, want zij zijn
dood.

Ik moet bekennen dat ik het een fijne dag
vond. Mooi weer, lekker gegeten, fantastische
omgeving en fijn om elkaar weer te zien.

Aan tafe] hebben we best wel gelachen.

Met Wil (haar dochter Caroline werd slechts
24 jaar) heb ik gesproken over de Cocon en
beloofd dat ik haar zou mailen hoe ik het
ervaren heb als stiefvader van Rebecca.

Daar dacht ik vannacht over na, toen ik wakker
lag en ben er toen uit gegaan om te beginnen
met dit stuk. Ben naar beneden gegaan met de
laptop, heb thee gezet en de krant gepakt.

Het AD/Amersfoortse Courant, de dikke
zaterdageditie. Tk sla hem open en lees:
“Negen maanden zonder Jesse.”

En dat bedoel ik nou.... .

Dat is nouzoklo... ..

Hoezo niet kloppen.

Hoezo een “familie”dag?

Over “familie” gesproken en hoe ik Rebecca
(zij werd slechts 27 jaar), Ruben en hun
dappere moeder Marijke heb leren kennen.
Mijn carriére bij Rebecca begon, want Rebecea
leer je niet zomaar kennen, nee, dat is bij
Rebecca carrigre maken, daar moet je echt wel
wat voor doen!

Mijn carriére bij Rebecca begon als werkgever.
Zij 18 en ik 41 jaar. Ze wist nog niet wat ze
wilde worden en zocht tijdelijk een baantje.
Het was voor mij duidelijk dat zo’n ambitieus,
pienter grietje, ook al is het voor tijdelijk, zich
snel in zou werken en nuttig maken.

Toen ze na een jaar vertrok en rechten ging
studeren, vertrouwde ze me toe, dat haar
moeder zeilen ook leuk vond. En 7o is het
gekomen. Werkgever, ex-werkgever en kennis,
de partner van haar moeder,

En dan plotseling een groot zwart gat.

En daar donder je dan met z’n allen in... ...

En het duurt lang, heel lang eer je weer een
beetje licht ziet als je naar boven krabbelt,
Sindsdien staat het woord “familie” voor mij
tussen aanhalingstekens en klinkt het als een
gebarsten klok.

Daar moest ik in Thorn aan denken bij het
luiden van de kerkklok en “hele” families
voorbij zag komen. (mijn familie is niet “hee]”
meer). Net als bij het woord “helen”...




Thorn

Rebecca heeft ooit tegen mij gezegd “Je zult
nooit echt mijn vader worden” ... ..

En Marijke zei in de beginperiode na het
overlijden van Rebecca in haar wanhoop

“Jij begrijpt niet wat ik als moeder voel”.

Ik zou dat als een verwijt kunnen opvatten,
maar ik zie het nu als een compliment.
Rebecca begrijpt dat ik wel zou willen en
Marijke voelt dat ik wel wil begrijpen. Maar ik
zal het nooit écht begrijpen en tussen die band
van ouder en kind wil je toch niet komen?

Ook niet als ze niet meer hier zijn.

Ik wil er wel bij horen.

Toen ik nog vrijgezel was en ‘nog steeds niet
aan de vrouw’, dacht ik ‘ik neem gewoon een
‘kant-en-klaar-pakket.’

Mijn pakket is nu niet meer zo kant-en-klaar.
Het is wel compleet, maar het zit nu anders in
clkaar, en weegt achteraf bekeken redelijk
Zwaar.

En toch ben ik er blij mee, maar het klopt niet.
En ik schaam me nog steeds af en toe dat ik zo
onbeschaamd leef.

Maar ik ben wel de man van Marijke en de
stiefvader van Rebecca en Ruben en daar ben
ik trots op.

Hou me (niet) vast

vanaf hier

heb ik alleen te gaan

ik zal altijd

-ergens-

bij je zijn

we zijn tochtgenoten

maar hier neem ik afscheid

ik neem je lach en je speelsheid

mee

Je warme liefde ook

maar hou me niet vast

wani

ik wil zoals altijd

in vrijheid

mijn eigen weg kunnen gaan.

Claire van den Abeele




FAMILIEDAG IN THORN

Verslag door Wil Vreeburg.

“Onze kinderen hebben voor goed weer
gezorgd.” Dat zei één van de lotgenoten toen
op zaterdag 1 september de mensen langzaam
binnendruppelden in kasteelhoeve de Grote
Hegge in het witte stadje Thorn.
Negenenzeventig lotgenoten begroetten elkaar.
Ombhelzingen, kussen en herkenning van
mensen die met elkaar verbonden zijn door een
afschuwelijke ervaring, de dood door geweld
van ons kind.

De jaarlijkse familiedag van de VOVK is
langzamerhand een begrip geworden.

Een dag van informeel samenzijn onder het
genot van een hapje en een drankje.

Dit keer een uitgebreid programma met alles
erop en eraan, en dat mogen we wel eens
benadrukken, financieel mogelijk gemaakt
door subsidies van het Ministerie van Justitie
en Slachtofferzorg Nederland.

Dit maakt het voor iedereen mogelijk om eraan
deel te nemen. Hoe belangrijk zo’n dag voor
lotgenoten is bleek duidelijk wuit de
enthousiaste reacties gedurende de hele dag.
Nabestaanden van geweldsslachtoffers waren
lange tijd een groep die over het hoofd werd
gezien. Door voortdurend aandacht te vragen
voor onze situatie komt daar nu lJangzamerhand
verandering in.
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Frits en Trudy met het echipaar Bonten.

Dank aan onze secretaris Frits, die met het
Historisch  toeristisch  bemiddelingsbureau
Maria Bonten, de organisator van de dag, een
goede keus heeft gemaakt.

Maria vertelde enthousiast, met leuke dia’s
erbij, over de stiftdames van Thorn.

Dat waren ongehuwde dames van zeer hoge
adel, die vanaf circa 1300 in het klooster in
Thorn verbleven.

Zij waren geen nonnen en legden evenmin een
belofte van kuisheid of armoede af, maar
hadden zo wel een status die bij hun hoge
afkomst paste.

Met hun geld maakten zij Thorn welvarend.
Tijdens de Franse revolutie valt echter van veel
soortgenoten het hoofd onder de guillotine.
Verschil in rijk en arm strookt niet meer met
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap en dus
wordt in 1795 het klooster in Thorn gesloten .

Met deze kennis togen wij naar de abdijkerk,
die nog in opdracht van de laatste vorstinabdis
in neoklassieke stijl werd verbouwd.

Het was muisstil in de kerk, toen daar
mezzosopraan Marja Vree, enkele prachtige
liederen zong.

Ontroerd lieten velen de waterlanders stromen.




Tijdens de boottocht erna over de Maasplassen
werden we getrakteerd op een heerlijk
Bourgondisch buffet.

Terug in Thorn mijmerden we met een groepje
lotgenoten op een terrasje nog wat na, waarna
iedereen afscheid nam en huiswaarts ging.

Het was een prachtige dag waarvan we met
volle teugen hebben genoten.

Een beetje vreemd en paradoxaal als je weet,
dat onze kinderen die er niet meer zijn, de
aanleiding zijn voor deze dag. Daarom ook
werden hun namen regelmatig genoemd.

En diegenen die geloven dat er meer is tussen
hemel en aarde weten, dat daarboven
glimlachende gezichten dit gezelschap de hele
dag hebben gadegeslagen...

11

Zomermijmering... ...

Ontspannen op vakantie geweest. Heerlijk!

Wel werkt het bij mij altijd zo, dat, zodra ik in
de natuur ben, Hester op een gevoelige manier
bij me aanklopt. Een viinder die langs fladdert.

Dag Hes lieverd, begroet ik iedere vlinder...
Maar ook de bordjes van de rivier de Lesse,
die ik tegenkom in de Ardennen, op weg naar
Frankrijk, brengen steevast waterlanders met
zich mee. Alsof dat aan het riviertje ligt!
Dan zie ik ons weer lopen. Daar gingen we,
rugzakken op, tenten erin... leder voorjaar
liepen we een eindje verder over de Grand
Randonnée, het voetpad van Groningen itot de
Middellandse Zee. Hester was een jaar of 7.
Ze had dan ook maar een héél kiein rugzakje.
Gele velden met paardebloemen.
Beukenblaadjes die net uit de knop waren, van
dat hele heldere groen. Babbel, babbel, babbel
over niets. ledere dag een kilometer of 10
hooguit. Het ging tenslotte niet om de prestatie
van het lopen, maar om het samenzijn.
Tranen met tuiten kan ik dan iedere keer weer
huilen om die prachtige momenten.

En tegelijkertijd dat dubbele gevoel: blij dat ik
die  rijkdom aan  herinneringen  heb.
Verdrietig dat we er nooit meer over kunnen
praten zonder die ene, die Hester, zo te missen!

Arsene van Nierop




Eerst een brommertje, dat vanzelfsprekend
onmiddellijk wordt opgevoerd.

Dan een brommer en daarmee zaterdags naar
de disco in het nabijgelegen dorp.

Je ligt wakker tot je hem thuis hoort komen.

Op een nacht, het loopt tegen de ochtend en hij
is er nog niet, krijg ik ineens het verstikkende
gevoel dat er iets ergs is gebeurd.

Ik stap in de auto, maar mijn knieén trillen zo,
dat ik besef dat ik niet kan rijden.

Samen met zijn eveneens ongeruste oma, die
bij ons logeert, besluiten we Facco lopend te
gaan halen. We trekken jassen over ons
nachtgoed aan en hijsen ons in kaplaarzen,
want het is slecht weer.

Samen lopen we het weggetje af. In gedachten
zie ik hem al ergens dood langs de kant liggen.
Telkens schielijk opzijkijkend of mijn angst
bewaarheidt wordt, naderen we het gevaarlijke
kruispunt aan de provinciale weg, waar al
eerder een paar kinderen zijn verongelukt.
Gelukkig zien we niets verontrustends.

Dan maar door naar de disco.

Daar staan ze op het punt te sluiten.

Er wordt wat lacherig op ons gereageerd. Nee,
hij is daar niet meer, is naar de disco in de stad.
Ik laat opbellen, want mijn angst slaat nu om in
kwaadheid, omdat dit niet de afspraak was.
Zoonlief kan er niet om lachen als wordt
omgeroepen dat hij van zijn moeder moet
thuiskomen... .....Het is inmiddels vijf uur.

Gelukkig pakt hij ook wel eens zijn racefiets.
Dan kan er toch niet veel gebeuren?
Maar midden in de nacht wordt er gebeld.
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1k verwacht het allerergste... ... ....

Ik herken de beller niet direct, maar het is mijn
zoon met zijn gezicht onder het bloed. In een
reflex gooi ik een theedoek over zijn hoofd.
Het weggetje was opnieuw geasfalteerd en hij
was uitgegleden en over zijn stuur heen met
zijn gezicht in het grint gekukeld... ....

Pas na weken ziet hij er weer wat toonbaar uit.

Een paar jaar later begint het grote werk.

Hij heeft zijn eerste Harley en wordt lid van de
plaatselijke motorclub.

Elk weekend is er wel ergens in het binnen-of
buitenland een gezellig motorgebeuren.
Vriendinnetje achterop, tentje en slaapzak mee
en twee dagen lang feestvieren ...

Doe je voorzichtig, jongen?

Naast zijn werk in de systeemplafonds begint
hij een kleine motorzaak, waar tijdens de
avonduren en de weekends druk gesleuteld
wordt en eindeloze gesprekken gevoerd
worden over hoe de motor nog blitser kan.

Soms is er een begrafenis.

Dan is één van de jomgens op zijn motor
onderuitgegaan of heeft net even te roekeloos
een vrachtwagen ingehaald.

Je angst wordt groter, want ééns kan jouw kind
ook zo iets vreselijks overkomen... ....

Maar dat gebeurt niet op zijn Harley ....
Hij, die herhaalde keren tegen je zei:

“Moeke, ik word niet ouder dan veertig...”
Facco is 33 jaar geworden.

Lucresa Kern




CAROLINE 27 juli 1996-27 juli 2007
Binnen zit Jos, mijn man en mijn jongste
dochter, ze drinken koffie.

Hun stemmen komen van ver terwijl ik in de
tuin met het bloemstuk voor jouw graf bezig
ben. Aangezien ik daaraan nogal wat tijd
besteed gaat Jos in de voortuin het onkruid
wieden, wat tijdens onze vakantie welig tierde.

Ik knip blaadjes van de klimopstruik voor de
rand van het bloemstuk.

De blaadjes zet ik rondom het hart.

Dan zoek ik kleine bloempjes, dat is de
volgende laag. Als ik de witte roosjes
rangschik zijn mijn gedachten al zo dichtbij
jou, je lieve gezicht, je kijkt naar me en lacht.
De witte roosjes zet ik in het hart en het
midden vul ik op met rode roosjes.

Tegen twaalven wil ik het hart naar Caroline
brengen. Ik zeg dat ik wel even alleen zal gaan,
Jos wil met me mee. Dat vind ik prettig.
Samen gaan we naar het graf. We leggen het
hart erop en ik haal wat onkruid weg.

Jos steekt de kaarsjes in de houders aan.

Het is mooi. Caroline glimlacht ons toe.

's-Middags maken we een wandeling.

Het weer is wisselvallig, zonnig met af en toe
een bui. De paraplu’s die we meenamen
hebben we niet nodig. We lopen door
Oisterwijk en genieten van de natuur.

Teun, onze hond, loopt vrolijk voor ons uit.
Een dag als alle andere.

Voor jou was het je laatste dag in dit leven.
Vandaag gebeurde het, iemand heeft je
vermoord. Wat gebeurde er, waarom moest dit
gebeuren, ik weet het niet en het blijft een
groot vraagteken.

De man die dit heeft gedaan is nooit gestraft.
Nooit ter verantwoording geroepen.

Loopt hij nog rond?
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Is hij zich nog bewust van zijn daad of heeft hij
het uit zijn geheugen gewist?

Hij weet niet wat hij heeft aangericht, bij mij,
bij mijn gezin. Het gaat nooit meer voorbij.

De kinderen zijn nog niet naar het graf
geweest, Jean-Paul heeft een rode roos
meegebracht. Ik stel voor deze nu eerst naar
Caroline te brengen. Ik zie dat zowel Jean-Paul
als Eveline daar moeite mee hebben.

‘Hoeft het niet voor jullie”, vraag ik.

“Nee,” zegt Jean-Paul, “ik kan de roos ook aan
jou geven, jij hebt hem ook verdiend.”

’s-Avonds gaan we uit eten in Petit Ruelle, het
restaurantje waar we het diner hadden na jouw
begrafenis. Het restaurantje ook waar we aten
toen we terugkwamen uit Frankrijk, na een
lange en vermoeiende zoektocht zonder
resultaat. EIf jaar later voel ik weer de paniek, '
het verdriet dat me daar overviel.

We zitten er met z’n vieren, Jos en ik, mijn
zoon en jongste dochter.

“Ik besef nu pas hoe belangrijk deze 27° juli
voor jou is, mama,” zegt mijn zoon, “daarom
ben ik hier, voor mij is het maar een datum, ik
herinner mij mijn zusje toch wel.”

“Ja, dat geldt voor mij eigenlijk ook™, zegt
mijn jongste dochter .

Ik begrijp het.

Datums, 27 juli is voor mij de laatste dag van
jouw leven, op die dag word ik zelf telkens
weer dood gemaakt. Je adem stopte, je leven
eindigde, jij, het kind dat ik in liefde baarde,
mijn alles, mijn liefde, mijn leven, dat alles
stopte op 27 juli. Tenminste die datum heb ik
zelf vastgesteld, zelfs dat werd door niemand
bevestigd. Ik voelde het. Tk weet het zeker.

Hoe kan ik deze datum ervaren als alle andere?

Nee, voor mij blijft 27 juli 1996 een dag
waarop de wereld zijn glans verloor.

27 juli is een dag waarop jouw naam vaker
genoemd wordt dan op andere dagen.

Een dag waarop extra bloemen op je graf
gelegd worden. Waarop de glazen vol
geschonken worden en er op jou wordt
geklonken. Een dag waarop je even weer heel
dichtbij bent alsof je nooit bent weggeweest.

Wil Vreeburg



GEDENKEN-GEDACHTEN-GEDICHTEN

Je leest het vaak in overlijdensadvertenties:
“We blijven altijd aan je denken™ of “Nooit uit
onze gedachten”, maar hoe doe je dat dan?

Is de afwezige altijd in je gedachten? “Pa, denk
je nou altijd aan Maaike?” vroeg een van mijn
kinderen een paar jaar nadat ze vermoord was.
Ik zei, dat ze altijd in mijn gedachten aanwezig
was, maar dat ze niet altijd domineerde. Dat
was in het begin wel anders: alles, maar dan
ook alles stond in het teken van haar
afwezigheid.

‘Het meest aanwezig is het kind dat er niet
meer is” heeft iemand eens geschreven. Er gaat
geen dag voorbij of ergens speelt zij een rol,
ergens duikt ze op in je gedachten.

Maar domineren? Nee, en gelukkig maar, want
Je leven is al genoeg verduisterd toen het
gebeurde, in 1997. In je slechte ogenblikken
denk je wel eens dat niemand meer aan haar
denkt, maar dat zijn inderdaad slechte
momenten, want het is niet waar: in veel
levens speelt ze haar rol en in veel levens is
verdriet om haar er-niet-meer-zijn.

Het woord monument is afgeleid van het
Latijnse monumentum, "dat wat herinnert”,
van het werkwoord monere, "zich herinneren”.

Denken aan is wat anders dan gedenken of
herdenken. Denken aan Maaike doe je op alle

mogelike en  onmogelijke tijdstippen.
Haar herdenken is een georganiseerde
activiteit. door jou of door een ander.

In februari was het 10 jaar geleden dat ze is
vermoord.

Maanden voor die tijd kwamen mensen van
HeArtpool (HEngelo ARTistiek) bij ons met
het voorstel om een keuze te maken uit de 176
gedichten die Maaike nagelaten heeft.

24 gedichten (symboliserend haar leeftijd) zijn
gebundeld in een boekje met als titel ‘Het
laatste debuut’. Deze bundel is uitgereikt aan
alle stagescholen in Twente van de Pabo Edith
Stein. Een selectie uit die gedichten is op de
etalageruiten van winkels in het centrum van
de stad geplaatst. Bovendien zijn 2 gedichten
geplaatst op sokkels in de binnenstad. Dit alles
is in nauw overleg met ons geschied.
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De sokkels hebben inmiddels weer plaats
gemaakt voor een ander project, maar op de
etalageruiten staan nog steeds gedichten van
Maaike. De organisatoren van dit sokkelproject
en de directic van de school waarop Maaike
heeft gezeten (en waar de meeste van haar
gedichten zijn ontstaan!) wilden iets blijvends
doen en op een bepaalde datum werden wij
uitgenodigd naar haar school te komen. Tot
onze grote verrassing en blijdschap heeft een
sokkel met daarop een van haar gedichten een
definitieve plaats gekregen in haar oude
school.

Gedenken is nog sterker: door iemand te
gedenken, maak je hem/haar als het ware weer
aanwezig in jouw leven. September is een
maand van ge-en herdenken van hen wier
leven door geweld is verwoest. Hen gedenken
is hen weer in ons midden plaatsen, hen een
blijvende plaats geven in ons en veler leven.
Het is een eerbewijs, maar helaas een postuum
eerbewijs. Nu zij zelf niet meer leven, moeten
wij hen in leven houden, dat is: in ere houden
en hun namen moeten worden blijven
genoemd.

Paul Kuiper

de lucht
is donker

ik voel me
licht

maaike kuiper

|



Bas Stoker
Mariélla de Geus

Facco George Nieuwenhuis

Marjoke Filippo
Maurice Tielemans
Rebecca Muller
Dick Reintjes
Marianne Biindgens
Fabian Brands
Cornelis Speksnijder
Eline Hellemons

Eli Hormann
Jeroen Polderman
Anja Bronkhorst
Fred Boon

Pascal Janssen
Pieter-Jorn Roorda
Marcello Janssen
Nicolette Beekenkamp
Caroline Pino
Felicita Oostdam
Henk Arends
Dorothée Overbosch
Barry Bennemeer
Tanja Tijssen
Patricia Siereveld
Tjirk van Wijk
Wouter IJspelder
Hester van Nierop
Maaike Kuiper

Bart van Dijck

*01-07-1974
*08-07-1981
* 11-07-1966
* 15-07-1960
*17-07-1971
* 18-07-1969
* 19-07-1962

* 23.07-1963

* 23-07-1970
*24-07-1968
*25-07-1971
* 30-07-1973
* 06-08-1968
*08-08-1954
* 08-08-1970
*08-08-1987
* 13-08-1979
* 17-08-1987
*23-08-1975
*24-08-1971
*25-08-1985
* 26-08-1969
* 04-09-1973
* 05-09-1969
* 10-09-1979
* 11-09-1970
* 12-09-1972
*17-09-1974
* 24-09-1970
*26-09-1972
* 27-09-1970
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WI1J HERDENKEN IN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2007.

7 07-04-2000
7 04-11-2001
7 20-02-2000
¥ 31-01-2001
7 12-01-1996
7 19-08-1996
7 01-12-1997
7 01-10-1997
7 10-01-2001
7 02-08-2002
7 24-07-1998
7 11-06-1998
7 22-12-1997
7 03-08-1997
7 07-11-1997
i 24-01-1997
7 11-06-1994
7 11-08-1996
i 24-01-1999
i 27-07-1996
7 24-11-1994
7 17-08-1993
7 19-12-2000
7 26-06-1993
7 21-02-1999
i 10-01-1997
7 16-10-1999
1 24-11-1996
7 19-09-1998
1 06-02-1997
7 01-01-1991




Facco George Nieuwenhuis.

Rebecca Muller

Marjoke Filippo Maurice Tielemans.

Dick Reinties Marianne Biindgens Fabian Brands
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Cornelis Speksnijder

Eli Hormann

o

J ern Polderman Anja Bronkhorst Fred Boon

Gijs Janssen Pascal Janssen
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Caroline Pino

Marcello Janssen

Felicita Oastda H nkArends Dorothée Oi’erbosch

Barry Bennemeer

Tanja Tijssen
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Tjirk van Wijk Wouter Lfspelder Bart van Dijck

Maaike Kuiper | "~ Hestervan Nirop

In het moeras van mijn herinnering
ligt in gestolde tijd
Jouw lief gezicht je zachte lichaam
ik raakte je zo intens kwijt

de jaren deden minutieus hun werk
en kneedden mijn gemoed
in stille diepe eenzaamheid
terwijl ik hard bleef roepen het gaat goed

nu keer ik rustig op mijn schreden terug
en zie het landschap achter mij
het leven is gewoon zo doorgegaan
met telkens weer dat nieuwe jaargetij

In het moeras van mijn herinnering
blijf jij mij steeds nabij.

Wil Vreeburg
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JURISTERIJ EN SLACHTOFFERS

Een artikel van Frank van Dijck, criminoloog
en vader van Bart, gedood op 1 januari 1991.

Op verzoek van de redactie ga ik de komende
jaren voor Cocon een aantal artikelen schrijven
over de jurdische aspecten van het
Slachtofferschap. Tk ga om een aantal redenen
graag op het verzoek van de redactie in.
Misschien wel in de eerste plaats omdat ik de
afgelopen jaren met bewondering heb gekeken
naar de zorgvuldigheid en hardnekkigheid
waarmee Wil Vreeburg en haar maatjes een
volwaardig blad van de grond getild hebben en
in stand houden. Daar moet je een enorme
discipline, woede en liefde voor je vermoorde
kind voor hebben.

Uit eigen ervaring weet ik dat je op een
gegeven moment zo ontzettend graag weer
eens zou willen leven zonder die dagelijks
altijd aanwezige ramp. Anderzijds, zeker
wanneer er nooit een dader gevonden is, of als
je als slachtoffer door Justitie behandeld bent
als een soort willekeurige betrokkene, slaag je
er nooit in om je rouwproces af te sluiten.

Het meest aansprekende van de laatste tijd op
dat punt betreft het Tilburgse meisje Denise
Schouten, dat een aantal jaren geleden
bezweken is omdat een paar onverantwoorde
schoften een smerig goedje in haar drankje
hadden gedaan.
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Haar ouders zijn al zeven jaar bezig met het
achterhalen van de doodsoorzaak.

Dankzij de hardnekkigheid van haar moeder,
die niet los wilde laten, is er een duistere
beerput open getrokken over, in dit geval, het
verbergen van de onmacht van het Forensisch
Instituut.

Je moet als organisatie toch wel heel diep
gezonken zijn om slachtoffers/nabestaanden zo
ordinair voor de gek te houden om het eigen
falen te verbergen. En ook nu weer stelt de
politick een aantal pittige vragen aan de
verantwoordelijken en gaat vervolgens over tot
de orde van de dag.

We kennen allemaal van deze voorbeelden
waarbij Justitie in onmacht, gebrek aan sociale
vaardigheden of hovaardij de slachtoffers
behandelt als een niet serieus te nemen partij.
De Schiedammer parkmoord, waarbij de
Officier van Justitie willens en wetens in
scoringsdrift de verkeerde gedachte volgde en
dat zo overdreef dat de ouders de gelegenheid
kregen om bij de rechtzitting tegen de niet-
dader hun verdriet te verwoorden. We kunnen
alleen maar inschatten wat dat voor hun
rouwproces en dat van hun drie kinderen
betekend heeft. Dat gezin heeft er op
bewonderenswaardige wijze voor gekozen om
daar over te zwijgen.

Wie volgt niet het hardnekkige gevecht van de
familic Vaatstra, door Justitiec om politieke
redenen vanaf het begin op het verkeerde been
gezet en daardoor in de onmogelijkheid gesteld
om los te laten.

Speciaal is het verhaal van Wil Vreeburg over
haar dochter Caroline Pino.

Wil en Jos Vreeburg hadden te maken met de
geslotenheid van de Franse Justitie, nog
arroganter omdat het om een buitenlandse

gng.

Daarom dus.

Maar ook omdat ik jurist ben en slachtoffer.
Mijn zoon Bart is nu bijna achttien jaar
geleden vermoord zonder dat de daders ooit
vervolgd zijn. Ook wij zijn door Justitie aan
het lijntje gehouden en met veel kluitjes in het
riet gestuurd.

Dat maakt het onmogelijk om af te sluiten.

Als ik in mijn artikelen over slachtoffers
schrijf, schrijf ik over de indirecte slachtoffers.



De directe slachtoffers zijn immers dood.

De directe slachtoffers zijn in mijn definitie de
minderjarige en jongvolwassen slachtoffers
van zinloos geweld met dodelijke afloop.

Voor het gemak neem ik aan dat we een
gezamenlijke opvatting hebben over wat
zinloos geweld is. Wij hebben als vereniging
van ouders van overleden kinderen geen
verplichting om daar op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze invulling aan te geven.
Ook de Nederlandse samenleving als geheel
weet eenduidig wat bedoeld wordt,

De indirecte slachtoffers — we moeten een
grens trekken — zijn in het verband van onze
vereniging de verwanten in de eerste en tweede
lijn. Ouders, broers en zussen, grootouders en
partners. We weten dat er bij zinloos geweld
veel  meer  slachtoffers zijn  zoals
schoolvriendjes, speelkameraadjes, vrienden
en vriendinnen, collega’s etcetera.

Die categorie van geliefden blijft in dit
verband buiten beschouwing, evenals andere
misdrijven die zinloos geweld opleveren zoals
mishandeling en verkrachting.

Mijn eigen ervaring met Justitie en de politick
verantwoordelijken ~ hebben  mij niet
vooringenomen gemaakt. U zou dat wellicht
uit het bovenstaande kunnen concluderen.

Er zijn— en ik ken ze goed uit door mij verricht
onderzoek —ook veel slachtoffers die goede
ervaringen hebben met Justitie.

Waar het om gaat is dat dat altijd weer
athankelijk is van de goedheid van een
willekeurige Officier van Justitie of diens
psychologische inzichten.

Er zijn nauwelijks algemeen vastligeende
voorschriften binnen Justitic over de wijze
waarop Officieren verplicht zijn slachtoffers te
betrekken in en te informeren over het
onderzoek, ook op momenten dat dat
onderzoek minder voorspoedig verloopt dan
iedereen graag zou zien.

Juist dan is een open relatie tussen de Officier
en de slachtoffers voor het rouwproces van de
laatsten van groot belang, Officieren die scoren
willen hun succes soepeler met de slachtoffers
delen dan Officieren die de grootst mogelijke
moeite hebben om de dader voor de rechtbank
te krijgen.

Menselijk, maar voor de slachtoffers fataal.
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De wetgever, het parlement, heeft de afgelopen
jaren in beperkte mate gewerkt aan het
realiseren van een betere positie van de
slachtoffers in hun relatie met Justitie.

De belangstelling van politici is echter weinig
continu, Die belangstelling leeft telkens weer
op als er zich een spraakmakend geval van
zinloos geweld voordoet en ebt vervolgens
weer snel weg.

Ik neem mij voor om ten behoeve van Cocon
eens een onderzoek te doen bij alle in het
parlement vertegenwoordigde partijen naar de
mate waarin zij consistent bezig zijn met
mogelijkheden om via wetgeving de positie
van slachtoffers te verbeteren.

Ik ben ervan op de hoogte dat het bestuur van
de VOVK sinds enige tijd betrokken is bij
regulier overleg met het Ministerie van Justitie.
De frequentie van dat overleg is echter laag en
de deelname vanuit de samenleving zo breed
dat zinloos geweld, zoals wij dat bedoelen,
slechts één aspect is onder velen.

Ik zal verslag doen van het werk van het recent
opgerichte instituut voor Slachtofferkunde aan
de Universiteit van Tilburg.

Ik verwacht veel van dat instituut.

Tenslotte neem ik mij voor om slachtoffers te
interviewen over hun ervaringen met Justitie
en de invloed van die ervaringen op het
verloop van hun rouwproces.

In 2002 organiseerde ik een meerdaagse
conferentie voor en met ouders van vermoorde
kinderen. Ook daar hadden we het

voornamelijk over de vraag welke rol Justitie
speelt in de verwerking van het gebeurde en
welke verbeteringen men op dat terrein zou
willen zien. Het verslag van die conferentie
barst van de zinnige suggesties.

Ook daar zal ik in Cocon over schrijven.




stichting

eSter

A Wizochien hunpen we toch de whvptd con boetje vorbuteres

Bezoek aan Casa Amiga

In het begin van het jaar kregen we van het
bestuur van de stichting Hester de opdracht
Casa Amiga te bezoeken en terug te komen
met alle informatie die maar mogelijk was. We
gingen een week.

En die hebben we ten volle benut! Naast Casa
Amiga, het opvanghuis voor vrouwen die met
geweld te maken hebben, spraken we met drie
andere moeders die hun kind op een
afschuwelijke wijze zijn verloren. We voerden
een gesprek met de procureur-generaal over de
specifieke zaak Hester.

Verder spraken we over de algehele situatie
met de verantwoordelijke commissaris die
geweld in Ciudad Juarez moet voorkomen, met
een advocatencollectief dat specifiek ervaring
heeft met de slachtoffers van de
vrouwenmoorden en met een van de weinige
niet corrupte politieagenten,

Tot slot stonden we de pers van Ciudad Juarez,
maar 0ok die van El Paso te woord.

Het werk van Casa Amiga

We wilden weten hoe Casa Amiga op dit
moment functioneert, want natuurlijk voelt het
bestuur zich verantwoordelijk voor de
uitgaven. Sinds vorig jaar hebben ze een nieuw
gebouw. Toen we dre jaar geleden het
opvanghuis bezochten was het een soort
woonhuis, te klein, vervallen, kinderen werden
opgevangen in de gang, waar ook de
inschrijfbalie was. Het was er zeker niet ideaal.
Bij het zien van het nieuwe gebouw waren we
dan ook perplex! We kregen een zeer
professionele presentatie waarin de 20
medewerkers vertelden wat ze precies doen;
het komt neer op één groot
bewustwordingsproces:

* het leveren van professionele hulp aan
personen die het centrum voor het eerst
bezoeken, directe aandacht, eventueel externe
doorverwijzing, doorverwijzing naar het Blijf
van Mijn Lijfhuis, in geval van nood
crisisbewaking voor 24 uur.
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* het bieden van psychologische hulp aan
mensen die seksueel misbruikt zijn of te maken
hebben met huiselijk geweld.

* het ontwikkelen van strategieén om huiselijk
geweld en de gevolgen hiervan te voorkomen.
Bijvoorbeeld door simpel aan een echtpaar uit
te leggen dat het beter is te praten dan te slaan.
Dit door middel van therapie of workshops aan
vaders en moeders, pubers en kleine kinderen.
Zo kunnen zij allen opnieuw eigenwaarde
ontwikkelen. Ze leren dat een vrouw net als
een man waarde heeft en geen wegwerpartikel
is! Pubers horen over de gevaren van drugs en
alcohol. Met workshops en
poppenkastvoorstellingen informeren ze ook
kinderen op kleuter-, basis- en
vervolgopleidingen. In 2006 volgden 3000
volwassenen therapie, in 2007 al 1000 in het
eerste kwartaal. De workshops trokken in 2006
4000 volwassenen/pubers en in 2007 tot april
6000!

* het geven van gerechtelijke bijstand bij
echtscheidingsprocedures, juridische
procedures en strafvervolging. Ook geeft Casa
Amiga workshops over de rechten van de
vrouw en workshops voor de gemeentelijke
overheid en onderwijzend personeel.

ES

ondersteuning aan  slachtoffers en

nabestaanden van feminicide.

* het voorkomen van geweld en seksueel
misbruik van vrouwen en kinderen.

* het geven van seksuele voorlichting,

Kinderen komen mee

Mensen die Casa Amiga bezoeken voor
therapie of de workshops, nemen hun kinderen
mee, gemiddeld een stuk of drie per ouder. Met
z’n allen, dat varieert tussen de 15 en 30
kinderen, spelen ze gedurende de therapie van
de ouders in de speelzaal onder toezicht van de
pedagoge die door de stichting Hester wordt
bekostigd. Zij speelt met de kinderen en
observeert ze tegelijkertijd.

Casa Amiga is met van alles uitgerust, ook met
een one-way-mirror, een spiegel waarin het
kind jou niet ziet, maar jij het kind wel.

Resultaat
De workshops en therapieén over geweld
maken vrouwen en mannen bewust van het feit



dat slaan niet normaal is. Zo doorbreek je de
cirkel van man slaat vrouw, vrouw slaat kind,
broer slaat zusje.

Omdat Casa Amiga ook het onderwijzend
personeel leert hoe dit soort mishandeling bij
kinderen te herkennen 18, kunnen
probleemgezinnen sneller opgespoord worden.
Door met de moeder te praten en haar bewust
te maken van het feit dat ze niet haar frustraties
op haar kinderen moet afreageren, maar moet
proberen het probleem terug te kaatsen naar
haar man. Dat zij dezelfde rechten heeft als hij,
dat het niet normaal is dat zij het geld verdient
en hij het beheert en zij dus afhankelijk is van
hem.

Dat meisjes ook opgeleid moeten worden en
niet alleen de jongens. Dat de vader plichten
houdt tegenover de kinderen, ook wanneer hij
opstapt, zoals zo vaak gebeurt.

Kinderen leren dat het niet hun schuld is dat ze
geslagen worden. Als gevraagd wordt waar het
van binnen pijn doet, wijzen ze meestal hun
hart aan. Dan maken ze samen met de
begeleidster een mooi groot hart en gaan
daartegen praten, het koesteren en een plekje
geven. Daarna krijgen ze in groepjes verhalen
verteld, waarin ze zichzelf kunnen herkennen.
Zo kunnen ze elkaar steunen en zien ze dat ze
geen uitzondering zijn. Zo werken ze langzaam
maar zeker naar een betere gemoedstoestand
toe.

Van de enthousiaste ambassadeur van
Nederland kreeg Casa Amiga het verzoek hun
organisatie op papier te zetten, zodat hun
manier van werken niet beperkt hoeft te blijven
tot Ciudad Juarez, maar ook in andere steden
van Mexico op gelijke wijze toegepast kan
worden. Naast de financiéle steun die ze van
de Nederlandse Ambassade krijgen is dit
natuurlijk een geweldige opsteker!

Voor uitgebreidere informatie over de stichting
Hester: www.hester.nu Als je de nieuwsbrief
wilt ontvangen, kun je je adres opgeven
bijistichting Hester; Sportlaan 882; 2566 NB
Den Haag.
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STICHTING HESTER IN HET NIEUWS
door Arséne van Nierop

Naar aanleiding van de film Bordertown is de
stichting Hester volop in het nieuws. Zo stond
in de Flair 33 het verhaal van Hesters broer
German, in de Viva dat van haar nichtje Jonet
en in de Margriet 34 dat van mijzelf. Verder
kwamen de stichting en de film in het RTL4
nieuws. Het ANP hield een interview en een
aantal filmmagazines. Weer een heel andere
kant van de mediawereld! Ook hield ik in week
34 het weblog bij van de Amnmesty site.:

Www.amnesty.nl

Bordertown

De film Bordertown is vanaf 30 augustus in de
Nederlandse bioscopen te zien. De film speelt
in de stad Ciudad Juarez, waar Hester van
Nierop is vermoord. De afgelopen jaren zijn er
volgens offici€le berichten honderden, maar
volgens onofficiéle berichten duizenden,
vrouwen verkracht en gedood. De politie doet
weinig tot niets om de vrouwen, vooral
fabrieksmedewerkers, te beschermen of de
daders op te sporen. Deze film behandelt deze
precaire kwestie. In de film wvertrekt een
Amerikaanse journaliste van Mexicaanse
atkomst (Jennifer Lopez) naar Ciudad Juarez
voor ¢en artikel over de vrouwenmoorden, Ze
ontdekt al snel dat de politie alles het liefst in
de doofpot stopt. Het verhaal van een
slachtoffer dat heeft weten te ontsnappen
maakt haar nog gedrevener om, ondanks de
tegenwerking, de onderste steen boven te
krijgen.

Hoewel ik het een verschrikkelijke film vind,
ben ik wel blij dat hij is gemaakt, want hij
schetst een heel realistisch beeld! Die
lugubere, criminele sfeer voel je echt als je
daar bent. De corruptie, het verschil tussen rijk
en arm, het machogedrag, het is precies zoals
is verbeeld.

Ik hoop dat de film bij een heleboel mensen de
ogen opent. Het is weer een reden te meer om
fanatiek verder te gaan met de stichting Hester.
Met de stichting helpen we Casa Amiga, een
opvanghuis in Ciudad Juarez voor slachtoffers
van geweld. Casa Amiga probeert deze
vrouwen sterker te maken en leert ze voor
zichzelf op te komen.



SAM-B
Stesn en Assistentie hij
Moord in het Buitenland

WIJS OP REIS

Op 24 mei werd de Wijs op reis campagne
gestart, een jaarlijks terugkerend fenomeen
waar het ministerie van Buitenlandse Zaken
het grote reizende publiek mee hoopt te
bereiken.

De opening van de campagne kreeg dit keer
een andere insteek. Het ministerie had, in
samenwerking met de VOVK, een groot aantal
organisaties uitgenodigd om de gedachten te
laten gaan over eventuele mogelijke
verbeteringen in de voorlichting. Bovendien
was het doel een bewustwordingsbesef bij de
aanwezigen op gang te brengen, namelijk: wat
kunnen de aanwezige organisaties betekenen
voor nabestaanden wanneer de reis eens niet zo
voorspoedig verloopt als altijd is gewenst.

Aan tafel waren naast de VOVK: Wil
Vreeburg, Marjo Searle en Arséne van Nierop,
uitgenodigd: reisorganisaties, ANVR, ANWB-
alarmcentrale, Calamiteitenfonds  Reizen,
Nederlandse Rode Kruis Hulplijn Vermiste
Personen, Slachtofferhulp Nederland,
Achterblijvers na Vermissing, SOS
Internationaal KLM Nederland en SAMM
Abroad.

Minister Maxime Verhagen heette iedereen
welkom. Daarna  stelden de aanwezige
organisaties zich voor en werden de resultaten
van een onderzoek gepresenteerd. Een paar
zijn bij me blijven hangen:

7 & 8.000.000 reizigers gaan
georganiseerd op pad. Avontuurlijke
reizigers zitten daar niet in. Deze
groep staat bekend als zelfstandiger
dan de georganiseerde reiziger.

- Van alle reizigers bereidt 32% zich
ruim van te voren voor.

- internet is de
informatiebron.

- de avontuurlijke reiziger bereidt zich
minder lang, maar intensiever voor.
Hij of zij verdiept zich in de cultuur en
de situatie van het land en het moment.

- Een kwart van de reizigers kijkt naar
de site Wijs op Reis en 80% daarvan
vindt dat nuttig,

belangrijkste
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- De problementopvijf is: ziekte,
extreem weer, criminaliteit, autopech
en politieke onrust,

- Eén op de tien reizigers raakt verzeild
in een orkaan of een regenseizoen.

Van problemen is men zich onvoldoende
bewust. Een kwart deel komt in de problemen,
de helft legt contact met de alarmcentrale of de
verzekering.

Na de bespreking van het onderzoek kwam
Eve Henderson aan het woord.

Zij vertegenwoordigt SAMM Abroad uit het
Verenigd Koninkrijk, de groep waar wij veel
van opgestoken hebben in de afgelopen jaren.
Haar  persoonlijke = verhaal en  onze
aanvullingen daarop maakten diepe indruk. Het
deed de aanwezigen beseffen dat je dit soort
afschuwelijke ervaringen kan hebben, ook als
je geheel en al voorbereid en verzekerd op pad
gaat.....je kunt het niet voorkomen.

Vanuit de VOVK hebben we gewezen op de
praktische problemen die ontstaan bijvoorbeeld
bij het vertalen of zoals de noodzaak van het
hebben van een advocaat.

De aanwezigen waren unaniem bereid verder
mee te denken in het oplossen.

En kennis was er in ruime mate aanwezig! Het
blijkt bijvoorbeeld dat de stichting Impact, die
bij groepscalamiteiten actief wordt, tegen
dezelfde problemen aanloopt als die wij
beschreven!

Zij hebben daar dan ook oplossingen voor...
Verder kreeg Buitenlandse Zaken de
toezegging van de ANWB Alarmcentrale dat
men in de herfst mee wil werken aan een
evaluatie van deze zomer. Dan krijgt men een
beetje in kaart wat er misgaat...

De conclusie van de ochtend was dat er zeker
een nauwerc samenwerking moet gaan
ontstaan, meer gefocust op specifickere
onderwerpen en in kleinere groepen. We zijn
benieuwd!

Zie ook het verslag van Marjo Searle in de
vorige Cocon!

Wil Vreeburg, Marjo Searle en Arséne van
Nierop



VOOR U GELEZEN

Spijt voor rechter meestal onoprecht

ENSCHEDE - Spijtbetuigingen van verdachten in de rechtbank blijken vaak onoprecht. Twee van de drie
keer is het alleen maar bedoeld om de straf te beperken, concludeert Slachtoffer in Beeld, een zus-
terorganisatie van Slachtofferhulp Nederland, die in opdracht van het ministerie van Justitie
bemiddelt tussen slachtoffer en daders. Van de bemiddelingen mislukt meer dan 60 procent, veelal
omdat daders slechts uit zijn op strafvermindering, maar ook omdat blijkt dat de slachtoffers uit
zijn op wraak.

Drie tieners die vorig jaar met bivakmutsen op en onder bedreiging van een mes en knuppel een
man in Enschede beroofden, zeiden tegen de rechtbank erg in hun maag te zitten met de wandaad
en naar een manier te zoeken om dat aan het slachtoffer te laten blijken. twee kregen werkstraffen.
Slechts één van de drie jongens stuurde het slachtoffer een kort briefje, de anderen deden niets.
Oprechte spijt kan de rechter milder stemmen, maar dat is afhankelijk van de aard van het delict,
zegt rechter Liesbeth Venekatte van de rechtbank in Almelo. Als een dader geen enkel berouw toont
of inzicht in zijn handelen, kan dat juist ongunstig zijn voor het vonnis.

Spijt betuigen kan leiden tot een deels voorwaardelijke straf, maar volgens Venekatte alleen ingeval
van bijvoorbeeld een ongeluk. ,Dat is echt iets anders dan de doorgewinterde crimineel die spijt
betuigt nadat hij door zijn advocaat is aangestoten." Een dader maar ook een slachtoffer kan vragen
om bemiddeling. Uitgangspunt is vrijwilligheid en oprechtheid aan beide kanten.

Uit het Brabants Dagblad.

Spijt!

Enige tijd geleden las ik bovenstaand bericht in het Brabants Dagblad. De kop boven dit artikel :
“Spijt voor rechter meestal onoprecht,” trok direct mijn aandacht, de

inhoud zorgde ervoor, dat mijn stekels weer recht overeind gingen staan.

Het bracht mij weer terug naar die ochtend van 17 maart 1997. Een ochtend die ik nooit zal vergeten.
In de rechibank in Breda werd door rechter F. van der Hemme, “rechigesproken” over de
moordenaar en zjn handlanger, die de dood van onze zoon, vermoord in het Tilburgse
uitgaansleven, op hun geweten hadden. Ik zal U de meeste details besparen. Al te vaak heb ik ze
verteld en neergeschreven. Het gaat mij nu alleen over spijt en softe rechters.

Nooit vergeet ik de triomfantelijke blik, de valse grijns, de uitdrukking op het boeventronie, toen
moordenaars handlanger de zaal verliet. Zijn ogen weerspiegelden zijn innerlijk!

“Zo, dat heb ik toch maar mooi geflikt, daar kom ik goed van af!” scheen hij te zeggen.

Veertien dagen daarvoor tijdens de hoorzitting, had hij inderdaad spijt betuigd naar ons, ouders van
het slachtoffer. En met zachte stem aangekondigd dat hij ons een brief wilde schrijven!

U snapt het al! Die softe rechter liet zich van zijn meest softe kant zien. De dader moest ook weer
verder nietwaar? Over enige vorm van genoegdoening werd toen absoluut niet nagedacht.

Dader nummer twee had alle reden om met een blik van “Wie doet me wat” de zaal te verlaten.
Slechts 60 uren werkstraf was zijn deel geworden!

Ik wilde dat ik die afschuwelijke, uitdagende lach van zijn gezicht had kunnen slaan! Zijn ogen uit zijn
kop had kunnen krabben en zijn tanden zo door zijn lip slaan, dat hij nooit meer had kunnen lachen!
De brief is nooit aangekomen!

Thea Sebregts, moeder van Floris

25



DAG VOOR HERDENKEN GEWELDSSLACHTOFFERS
ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2007.

Eerste gedeelte: Alifa (wijkcentrum De Boei, wijk Pathmos)
Spinnerstraat 27a, Enschede

10.00 vur Inloop locatie Alifa koffie

11.00 uur Welkomstwoord Bertus Siemerink, gemeente Enschede

Martin Roos, Aandacht doet spreken
Sophia Kammeijer, Ouders van een vermoord Kind
Mans Kerstholt, Veiligheid, respect, solidariteit

11.40 uur Eenvoudige lunch

12.45 uur Opstellen met lint

13.15 uur Vertrek met lint looproute naar Volkspark (ca 20 minuten)

Tweede gedeelte: Volkspark, Parkweg (10 min van station), Enschede

13.45 uur Toespraken vanaf podium  Hilly Veenstra
W. E. Wallinga, loco burgemeester Enschede
Victor Jammers, ministerie van Justitie

Twee minuten stilte Hilly Veenstra
14.40 uur Oplaten ballonnen Hilly Veenstra
14.45 uur Muziek en gedicht o.a. Mieke van Dorst

15.00 vur Onthullen kei tegen geweld W. E. Wallinga, loco burgemeester Enschede

15.15 vur Muziek en optreden

15.30 vur Sprekers Harri van der Meijden, Aandacht doet spreken
Mans Kerstholt, Veiligheid, respect en solidariteit
Jack Keijzer, Ouders van een vermoord kind

16.00 uur Buffet in restaurant de Jaargetijden
Sprekers Fred Teeven
17.00 uur Afsluiting in restaurant de Jaargetijden

Zie voor aanvullingen www.aandachtdoetspreken.nl of www.oudersvaneenvermoordkind.nl

Mensen die met de bus naar Enschede willen, moeten zich nog snel even opgeven bij
Martin Roos 06 41281963; mjroos(@caiway.nl of
Frits de Jong 049 5539987, f.de.Jong33@kpnplanet.nl
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AGENDA

22 september 2007.  Gezamenlijke landelijke herdenkingsdag in Enschede.

6 oktober 2007. Lotgenotenbijeenkomst in Leusden met gastspreker.

17 november 2007. Lotgenotenbijeenkomst in Leusden.

15 december 2007. Kerstbijeenkomst in Leusden met aansluitend een drankje en buffe.
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