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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer de laatste Cocon van 2007. We sluiten een actief jaar af waarin door het bestuur
weer veel energie werd gestoken in gesprekken met het Ministerie van Justitie en van Buitenlandse
Zaken en met Slachtofferhulp Nederland. Als vereniging zijn we tevreden over deze samenwerking.
Langzamerhand wordt het belang hiervan steeds meer gezien terwijl het ervoor zorgt dat we ons meer
en meer begrepen voelen. Als nabestaanden van slachtoffers van geweld is dat ook essentieel.

Helaas moeten wij u mededelen dat Piet Jenniskens zowel zijn functie als redactielid van de Cocon als
die van bestuurslid, door persoonlijke omstandigheden en om gezondheidsredenen heeft moeten
neerleggen. Wij zullen de prettige samenwerking met Piet missen. We respecteren uiteraard zijn
besluit en wensen hem sterkte de komende tijd. Piet blijft wel lid van de vereniging en daarom hoeven
we dan ook niet echt afscheid van hem te nemen.

September van dit jaar stond in het teken van Herdenken van Slachtoffers van Geweld.

De manifestatie in Enschede, georganiseerd door de drie samenwerkende organisaties VOVK, ADS en
VVRS, was naar onze mening een hoogtepunt. Je zou het ook dieptepunt kunnen noemen want een
bijeenkomst als deze zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Desondanks liepen we in Enschede met het
lint met daarop de vele, vele namen van onze kinderen. In stil herdenken maar ook als een stil protest.
Elk verzonken in eigen gedachten en gevoelens. Moeilijk, zwaar en emotioneel. Toch moet het
gebeuren, elk jaar weer opnieuw, want geweld mag dan wel nooit de wereld uit gaan, wij moeten er
ons in elk geval niet bij neerleggen. Daarom dus een jaarlijkse tocht met het lint, gedragen daar vele
ouders. In verbondenheid en liefde voor onze kinderen die we zo vreselijk missen.

U vindt dan ook opvallend mooie bijdragen van deze dag in dit blad.

Wat ons ook opviel gedurende deze dag in Enschede, de matige betrokkenheid van de bevolking, er
waren nagenoeg geen belangstellenden voor deze manifestatie. Het is dan ook een onderwerp dat
iedereen graag ver van zijn bed houdt. Pas als blijkt dat het ook jou kan treffen, begrijp je het belang
van medemenselijkheid en zorg voor elkaar. Maar dan ben je ook zelf lotgenoot geworden.

Kijken we naar de foto’s in de rubriek Herdenken, dan bekruipen ons toch steeds weer gevoelens van
afgrijzen, van verbazing, hoe is het mogelijk dat al deze lieve mooie mensen werden doodgemaakt
door een ander mens.

De bijeenkomst van de vereniging op 6 oktober had als thema: Stiefouders, hoe gaat dat eigenlijk?
Is er verschil tussen ouders en stiefouders bij het omgaan met de dood van hun kind?.
Een impressie van die middag vindt u in dit blad.

En last but not least heeft u natuurlijk de nieuwe omslag van de Cocon gezien. Weer een verfraaiing
van uw blad, dat we met zorg en liefde voor u samenstellen,

Balans opmaken, terugkijken, dat doen we in deze Cocon, maar ook vooruitkijken, naar een nieuw jaar
met mogelijk meer kracht om het onmogelijke te dragen. Hopelijk biedt het voor ons allen weer wat
meer lichtpuntjes die het langzamerhand winnen van de duisternis.

De redactie van Cocon wenst u kracht en liefde toe.



ALS DE VLEUGEL VAN HET
ONDRAAGLIJKE JE RAAKT... ......

De winterzon staat laag, er is weer een jaar
voorbij. Een jaar waarin door de één het verlies
van zoon of dochter al heel lang meegedragen
wordt, en voor een ander het grote verlies net
begonnen is.

Allen zijn ouders die, zonder het ooit bedacht
te hebben, lotgenoten werden en elkaar bij
onze vereniging leren kennen, aandacht hebben
voor elkaar en en elkaar proberen te
bemoedigen in het zoeken naar hoe verder te

leven als de vleugel van het ondraaglijke je

raakt. Ook in het afgelopen jaar ontmoetten wij
nieuwe ouders, ieder met hun eigen verhaal
over hun kind. Het liefste dat zij hadden, werd
hen meestal op brute wijze, ontnomen.

Hun onmacht, verdriet en woede zijn zo groot.
Dan zie je hoe lotgenoten hen begrijpen,
steunen en troosten. Dan ervaar je dat je niet
alleen staat, dat andere ouders je vodrleven dat
het verlies niet over gaat, maar wel anders
wordf.

Broers en zussen hadden hun eigen
ontmoetingen. Vaak na jaren spraken ze met
lotgenoten/leeftijdsgenoten over hun gevoelens
en ervaringen na de moord op hun broer of zus.
Op die manier een paar keer bijeen te komen
gaf herkenning en betrokkenheid.

Ook de Cocon kreeg er een nieuwe rubriek bij:
Het gedenken van de geboortedagen van onze
kinderen. Deze rubriek met foto’s, is heel
indrukwekkend, en wordt zeer gewaardeerd
door de ouders en anderen.

Bij verschillende lotgenotenbijeenkomsten
waren er de directeur van de reclassering, een
rouwtherapeute, een creatief therapeute, €n een
rechter te gast. Goede informatieve
bijeenkomsten.

En de familiedag in Thorn, het Limburgse
witte stadje, was een fantastische dag.

Als de vleugel van het ondraaglijke je raakt,
dan staat je leven op z'n kop.

Hoewel de VOVK steeds verder betrokken is
bij allerlei ontwikkelingen met betrekking tot
het lot van nabestaanden, is het hart van de
VOVK de ontmoeting met lotgenoten.
Dat is de plek waar wij vertellen over onze
kinderen en over onze levens, waar een grote
breuklijn doorloopt: het leven mét ons kind dat
voorbij is/het leven zénder ons kind dat ons
vaak zo zwaar valt,

Vooral in deze dagen, want hoewel je het goed
kunt hebben met familie of vrienden, is er
altijd die éne lege plek. Daarom gedenken wij
ouders gezamenlijk onze kinderen in
December. We zetten ze in veel licht en
noemen hen bij hun naam. Dan is het goed om
met elkaar te eten en zo het jaar af te sluiten.

Op weg naar meer licht, naar warmte en naar
verbondenheid in liefde met jouw dochter en
jouw zoon.

Sophia Kammeijer




BERT BONS  17-02-1969 24-01-1996.

i

Onze zoon Bert werd op 24 januari 1996
doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens zijn werk
als portier bij Yab Yum in Amsterdam.

De aanleiding tot deze gebeurtenis gaat terug
tot voorjaar 1990.

Op een dag bezocht Bert zijn vriendin.

Hij parkeerde zijn auto voor haar deur.

Na verloop van tijd werd aangebeld en stond
Nico Visser, een ex-vriend van haar, voor de
deur. Hij vroeg of hij binnen mocht komen.

Zij wilde echter geen contact meer met hem.
Nico was jaloers op Bert, die jeugdkampioen
boksen was en in de krant had gestaan.

Korte tijd daarna daagde hij Bert uit in een
discotheek om te kijken of hij wel zo sterk
was. Bert stelde voor om, als Nico wilde
vechten, dat hij dan maar naar de sportschool
moest komen, maar Nico begon meteen te
slaan. Bert zei nog, laten we hiermee stoppen,
ik ben uit en ik heb hier geen zin in.

Maar Nico ging door. Er ontstond een
vechtpartij, die Nico verloor.

Dat was voor hem een grote vernedering,
omdat iedereen bang van hem was.

Hij dreigde zijn pistool op te halen en Bert,
zijn kind en de hele familie dood te schieten.

Bert heeft aangifte gedaan van dit incident.

De politie reageerde nogal koeltjes: ‘het zal
allemaal wel meevallen.’

Toch hielden ze ons huis in de gaten.

Op 30 juni 1996 had Bert een afspraak in een
café waar hij even op de zaak zou passen.

Daar verscheen Nico met zijn arm in een
mitella. Plotseling haalde hij daar een pistool
uit en dwong Bert in een hoek te gaan staan.
Bert weigerde en pakte een stoel om zich te
verdedigen, waarop Nico in de grond schoot.
In de worsteling die volgde probeerde Bert het
pistool af te pakken.

Toen schoot Nico gericht op Bert. Die werd
geraakt in zijn linkerknie en zijn rechterlies.
Bert lag op de grond en riep: ‘nu kun je nog
stoppen en wegkomen, want de bezoekers zijn
naar buiten geviucht en hebben de politie
gebeld.” Nico riep nog, voordat hij vertrok :
‘denk erom dat je geen aangifte doet, anders
krijg ik je later nog te pakken en schiet ik je
alsnog dood.’

Bert overleefde dit incident ternauwernood
maar raakte invalide. Hij werkte bij het
Waterschap van West-Friesland. Door veel en
zwaar te trainen kon hij weer redelijk lopen en
is toen gaan werken bij de beveiliging.

Nico gaf zich de dag na de schietpartij aan bjj
de politie. Hij werd veroordeeld tot twee en
een half jaar gevangenisstraf.

In de gevangenis leerde hij de criminelen Sam
Klepper en John Mieremet kennen, waardoor
hij in de zware criminaliteit belandde.

Op 24 januard 1992, toen hij op proefverlof
was, heeft hij weer een aanslag op Bert
gepleegd. Hij heeft getracht om Bert in een
toilet van een café te wurgen.

In de worsteling die volgde werd Bert met een
afgerukte we-bril zodanig geslagen, dat hij een
zware hersenschudding, een gebroken arm en
een gat in zijn hand opliep.

Daarvan deed Bert aangifte, waarna Nico door
een arrestatieteam werd gearresteerd.

Een dag later kwam een broer van Nico met
het dreigement, dat we de aangifte moesten
intrekken anders zou Nico wraak nemen. Die
werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Op 30 juni 1993 werd Bert, toen hij met zijn
vriendin de hond ging uitlaten, aangevallen
door drie personen. Zijn vriendin rende gillend
naar huis om hulp te halen. Tijdens het gevecht



met deze daders verwondde Bert één van hen,
waarop ze in hun auto sprongen en vluchtten.
De politie heeft een buurtonderzoek gedaan,
wat echter niets heeft opgeleverd.

Wij denken dat Nico Visser er achter zit.

Bert had van slachtofferhulp geld gekregen en
wilde op vakantie gaan, maar het noodlot sloeg
opnieuw toe.

Op 24 januari 1996 nam hij waar voor een
collega die op vakantie was. Om acht uur werd
hij door een vreemde man naar buiten
geroepen die hem vroeg of hij Bert Bons was.
Dat ben ik, zei Bert, waarop hij werd
neergeschoten. De dader vluchtte en Bert werd
naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is
overleden. Om zes uur ’s-avonds had hij nog
thuis gegeten en om negen uur kwam onze
oudste zoon die was gebeld, gillend thuis en
vertelde dat Bert was doodgeschoten.

Na zoveel aanslagen waren wij ten einde raad.
Bert werd thuis opgebaard. We kregen veel
steun. Ongeveer vierhonderd mensen kwamen
ons condoleren. Ook de begrafenis was
indrukwekkend. Die werd bezocht door
ongeveer duizend mensen. Een kleine pleister
op een wond die nooit meer echt zal helen.

Na dit alles ben ik lang thuis geweest om het te
verwerken en om elkaar te steunen.

Ook wij werden bedreigd.

Op 18 december 1998 pleegde de broer van
Corrie zelfmoord. Hij was haar enige broer en
wij hadden een hechte band.

Nico Visser heeft in 2000 een aanslag
gepleegd op Cor van Hout maar door gebrek
aan voldoende bewijs werd hij vrijgelaten.

Op Koninginnedag 2002 heeft hij in een vol
café een man doodgeschoten. Niemand durfde
te getuigen want hij had gedreigd: ‘jullie weten
wat er met Bert Bons is gebeurd.’

Toch zijn er getuigen gekomen. Uiteindelijk
werd hij tot twaalf jaar gevangenisstraf
veroordeeld. Dit jaar werd hij in de gevangenis
weer gearresteerd voor de aanslag op Cor van
Hout nadat huurmoordenaars zijn gaan praten.
(zie de media ivm de zaak Holleeder).

De zaak van Bert is hierdoor weer geopend.
Wij zitten er nu na twaalf jaar weer midden in
en beseffen nu pas waar wij mee te maken
hebben!

Corrie en Willem Bons

Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt

Ze zeggen dat de pijn slijt

Het verdriet minder wordt

Ze zeggen dat het gemis een plekje krijgt

Ze zeggen "mijn deur staat altijd voor je open
en als er iets is dan bel je maar"

Wat ze niet zeiden maar wel bedoelden: meid,
dit geldt voor het eerste half jaar.

En alle adviezen

Goedbedoeld noemen ze dat

Maar ze zijn vaak koud en kil en hard
En eerlijk gezegd; ik ben ze zat

Want na al die jaren:

Het gemis wordt erger

en ook die pijn is niet weggeébd
Slechts een lege plek achterlatend
Een koud gevoel in mijn hart

Ze zeggen dat tijd alle wonden heelt

Ze zeggen dat de pijn slijt

Het verdriet minder wordt

Ze zeggen dat het gemis een plekje krijgt
Maar ik, oh oh oh, ik weet wel beter... ..

Mieke van Dorst



ROBBERT TJONG KIM SANG

Kerkrede die zijn moeder Wina gehouden heeft
tijdens de uitvaart op 13 december 2003.

Mijn lieve Robbert,

Toen jij op 20 december 1969, een week later
dan uitgerekend, geboren werd, was ons
gezinnetje kompleet. Jij leek sprekend op opa
Hendrik, mijn vader, op wie ik tijdens de
zwangerschap bijna elke dag liep te mopperen.
Je was de enige van de zes baby’s op de
kraamafdeling die met wijd opengesperde ogen
de kamer rondkeek.

Wat waren wij blij met jou. Als baby van 6
maanden zijn wij je bijna kwijtgeraakt tijdens
een hevige koortsaanval. Gelukkig voor ons
hebben ze je nog kunnen redden.

Toen wij in de winter van 1974 naar Nederland
kwamen heb je genoten van de sneeuw die je
voor het eerst van jouw leven zag. Je had hier
in dit koude kikkerland meteen je draai
gevonden. Met je mooie bruine ogen en
prachtige krullenbol wist je alle harten te
veroveren. Je groeide op als een vrolijk en
gelukkig kind.

Stijldansen, korfballen, tennissen, veld- en
zaalvoetballen. Je deed het allemaal.

En overal waren pa en ik bij.

Wat waren wij trots op je. Je wilde altijd
uitblinken in alles wat je deed. Wij stonden
dan te kijken en zeiden “Dat is onze zoon”,

Ik denk aan onze weken of weekenden op
Sporthuiscentrum. Onze vakanties in Spanje,
Portogal, Mallorca, Tunesi¢, Turkije, Florida,
Dominicaanse Republiek. De zondagen in de
zomer naar de recreatieplassen. En altijd mocht
er minstens één vriendje mee.

Jij was 30 jaar oud en ging weer eens met je
ouders op vakantie.

Het is je laatste vakantie geweest. Je wilde zo
graag nog een keer met z'n allen naar
Suriname, je geboorteland, waar je in 1977
voor het laatst geweest was. Papa wilde daar
met jou en Jerry het binnenland in trekken en
met jullie gaan vissen. Het kan niet meer.
Vissen hebben jij en pa nog wel samen gedaan,
weet je nog, in Florida. Geen vis hebben jullie
er gevangen. Wel zijn jullie met z’'n tweeén
door de mompieras gevangen. Jullie waren
pikzwart van die beestjes, die zich op jullie
gestort hadden. Wij hadden medelijden met
jullie, maar hebben ons wel rot gelachen.

Ik denk aan onze familiefeesten: verjaardagen,
de Kerst met alle prachtige cadeautjes. Het kon
niet vol genoeg liggen onder de kerstboom.

Je kocht het duurste van het duurste, als je ons
maar blij kon maken.

En het beste was altijd voor ma!
Oudejaarsavond vuurwerk afschieten. Het kon
voor jou niet hard en lang genoeg zijn.

Met z’n allen genieten van de 6- of 7-gangen
maaltijden die pa voor ons bereid had.

Echt lekker met de familie bij elkaar,

Je was een familiemens.

Ik zal deze prachtige herinneringen koesteren.
Robbert, je had een hart van goud. ledereen die
hulp nodig had kwam bij jou aankloppen.

Wie in geldnood was, kwam jou vragen om
geld te lenen. Vaak had je het zelf niet, maar
ging het dan bij een ander lenen om die ene te
helpen. De daarbij komende woekerrentes nam
je voor jouw rekening.

Een vriendin heeft ruzie met haar vriend: je
gaat bij haar thuis op de bank slapen, omdat ze
bang is om alleen te blijven.

Je deur stond voor iedereen open. Een klant uit
Oss vraagt je om een kennisje van hem te
helpen. Ze is door haar ouders het huis
uitgezet. Je kent haar niet, maar zij mag in
jouw huis komen en blijven.



Een paar weken daarna ontvreemdt haar vriend
alle kostbare spullen uit je huis.

Je had je lesje nog niet geleerd.

‘Wij trouwens ook niet.

Jouw woning en garagebox in Sittard stonden
vol met huisraad van bekenden die geen huis
meer hadden en hun spullen nergens kwijt
konden. Tk kan zo door blijven gaan, uren en
uren achtereen.

Wij hadden niet het stoutste vermoeden dat de
laatste die jij in huis had opgenomen SATAN
in hoogsteigen persoon was. Je gaf hem een
baan en een dak boven zijn hoofd, als dank
heeft hij jou van je leven beroofd.

Ik ben boos, verdretig, machteloos,
lamgeslagen, maar vooral verbitterd!!

Boos, om wat hij jou en ons heeft aangedaan.
Verdrietig, omdat ik jou niet meer mocht zien
en aanraken om jou een afscheidszoen te
geven.

Verdrietig, omdat ik je nooit meer zal kunnen
vertellen hoeveel ik van je hou.

Machteloos, omdat ik je hier niet tegen heb
kunnen beschermen.

Lamgeslagen, omdat ik niet weet hoe ik verder
moet zonder jou.

Verbitterd, omdat jouw goedheid jou je leven
gekost heeft!!

Verbitterd, omdat ik pa zie wegkwijnen van
verdriet om dit zware verlies.

Verbitterd, omdat Jerry zijn broertje en
allerbeste maatje kwijt is.

Verbitterd, omdat Jay zijn enige oom kwijt is
en jouw liefde voor hem nooit zal kunnen
ervaren.

Verbitterd, omdat Yvonne jou haar nooit meer
Vonnepon zal horen noemen.

Verbitterd, omdat je uit mijn leven bent
weggerukt. Jij die mij zo dierbaar was.
Verbitterd, omdat ons dit onrecht is aangedaan.
Wij, die altijd voor iedereen klaarstaan.

Ik weet niet of ik nog een goed mens kan zijn.
Tk weet niet of ik nog kan klaarstaan voor
mensen die mijn hulp inroepen.

Tk weet niet wie ik nog kan vertrouwen.

Mijn lieve lieve Robbert, ik wil niet als een
verbitterd mens door het leven gaan.

Help mij alsjeblieft om deze gevoelens van
verbittering kwijt te raken.

Help mij alsjeblieft om weer het vertrouwen
terug te krijgen in mensen.

Help mij alsjeblieft om weer een goed mens te
worden.

Help mij alsjeblieft om dit verdriet om het
verlies om jou te kunnen dragen.

Robbertje, mijn Robbertje,

HOE MOET IK VERDER ZONDER JOU!
HOE MOET IK VERDER!!




TOESPRAAK 22 SEPTEMBER 2007
Dag van Herdenken Geweldsslachtoffers

door Sophia Kammeijer, voorzitter VOVK

Lieve mensen,

we hadden nooit kunnen denken dat we dit in
ons leven zouden meemaken, maar het is voor
ons allemaal zo dichtbij gekomen.

In de Vereniging Ouders van een Vermoord
Kind, en als moeder, nabestaande en lotgenote,
betekent spreken over geweldsslachtoffers
spreken over mijn en jouw kind, broer, zus,
familielid. We gedenken onze zonen en
dochters in herinneringen.

‘Wij herinneren ons hun leven, hun eerste
lachje, hun eerste stapjes. hun eerste
plakwerkje, hun schoolrapport, hun diploma’s,
hun vrienden en vriendinnen, maar bovenal
herinneren we ons hun liefde, en voelen we
onze liefde voor hen.

Ze staan in ons hart gegrift.

Naast herinneringen over hun leven weten wij
wat het betekent als geweld mensen overkomt.
De brute en gewelddadige wijze, waarop
mensen onze kinderen het leven hebben
afgenomen is té pijnlijk, de wond in ons hart
heelt heel slecht. We vragen ons af: gaven we
daarvoor onze kinderen het leven?

Onze kinderen waren jonge mensen, zij
koesterden verwachtingen, hoopten op een
mooi leven, spanden zich daarvoor in, hadden
fijne relaties met hun broers en zussen.

Of ze waren nog zo vreselijk klein, dat hen niet
eens een jeugd gegund werd. Wie gaf mensen
het recht hun toekomst kapot te maken, te
zorgen dat zoveel toekomst verloren ging?

Het is pijnlijk te weten dat onze kinderen er
nog hadden kunnen zijn, als zij niet die
barbaren tegengekomen waren, die hen het
leven niet gunden. Het geweld dat onze
kinderen is overkomen trof in eerste instantie
hén op een vreselijke manier.

En vervolgens ons als nabestaanden.

Het is als het gooien van een steen in een
waterpoel: de golven beperken zich niet fot de
plek waar de steen terechtkomt, nee, ze breiden
zich uit over de rand en raken alles waar ze
tegenop slaan. Zo ontstaan beschadigingen in
ons die niet weg te nemen zijn.

Wij gedenken vandaag onze zonmen en
dochters, onze kleinkinderen, broers en zussen.
Wij weten ons verbonden met elkaar in onze
zoektocht om te overleven, om uit de doolhof
van verdriet en verbijstering, van wanhoop en
chaos—beschadigd als we zijn—delen van leven
terug te vinden, of opnieuw te ontdekken.

Bij dit gedenken delen we met elkaar de liefde
voor ons kind.

Het is die liefde die wij ons niet laten afnemen.
Als ik aan deze dag denk, dan zie ik, nee dan
koester ik de namen van Pascal, van Mariélla,
van Bart, van Hester, van Linda, van Brenda,
van Pieter Jorn, van Alan, van Anne, van
Frank, van Barbra, van Gijs, van Najwa, van
Ellis, van Janine, van jouw zoon en jouw
dochter; teveel, véél teveel namen om op te
noemen. Onze Bart is omringd door al die
namen, we dragen ze met ons mee.

Hen gedenken we, in liefdevolle herinnering.
We zijn met ze verbonden, hier, nu.

Het lint met hun namen verbindt onze kinderen
met elkaar. Als wij het straks door de straten
van Enschede dragen, doen we dat, opdat ze
niet vergeten worden, maar ook met de hoop
dat het een signaal is dat moord en geweld niet
mocht en niet mag, dat geen mens een ander
mens het leven mag benemen.

Het lint verbindt ons ook als nabestaanden, als
een teken dat we elkaar steunen en vasthouden,
bemoedigen en troosten, hoe moeilijk ons dat
ook valt.

Het is niet makkelijk om het lint te dragen: het
is zoals mijn zoon het deze week zei: pijnlijk
mooi. Pijnlijk om hun namen te zien en het
gemis te voelen en mooi om hun namen hoog
te houden.

Namens de VOVK wens ik ons vandaag vooral
kracht en troost.



TOESPRAAK 22 SEPTEMBER 2007
Dag van Herdenken Geweldsslachtoffers

door Jack Keizer

Beste lotgenoten, ... ... .hier staan wij dan.

Met vele tot in het bot verdrietige ouders,
grootouders, broers en zusters enz. om onze
kinderen en kleinkinderen met elkaar te
herdenken. Onze kinderen die allemaal één
ding gemeen hebben; namelijk dat een ander
heeft beslist, al dan niet met voorbedachten
rade, dat zij moesten sterven.

En allemaal met verschillende motieven.
Allemaal geweld en allemaal volkomen
zinloos. En waarom???

Juist die vraag, waarom moest ons kind en uw
kind dood, zal waarschijnlijk nooit beantwoord
worden.

Niemand in de nabije omgeving zal ooit echt
kunnen begrijpen wat een dergelijke vraag
voor een impact heeft op nabestaanden.
Daarom is het goed dat wij hier vandaag bijeen
zijn om met elkaar te spreken. Wij begrijpen
elkaar. Wij kunnen elkaar steunen, net zoals de
familie en vriendenkring ons allen steunen,

En dat hebben wij nodig.

Want, lieve mensen... ... wij moeten door, wij
gaan door en de wereld draait gewoon door.
Mijn vrouw en ik gaan door zonder ooit onze
lieve Pascal te vergeten, u gaat door zonder
ooit uw geliefde kind of kleinkind, broer of zus
te vergeten.

Geweld v i ses s

Het was er al in de tijd van Kain en Abel
Laten wij vooral niet de illusie hebben dat
geweld ooit zal verdwijnen.
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Wel kunnen en moeten wij als samenleving
ervoor zorgdragen dat het geweld drastisch
wordt verminderd. Hoe?? Zegt u het maar.

Een ding lijkt mij wel helder en dat is dat wij
de overheid ook hierbij hard nodig hebben.

Bij al dit geweld speelt drugs veelal een rol.
Nederland kent op het gebied van drugs een
gedoogbeleid. Moeten wij niet eens een keer
wakker worden en inzien dat drugs een groot
veroorzaker is van zeer veel leed?

Wordt het niet tijd dat wij drugs helemaal niet
meer gedogen maar dit keihard gaan
bestrijden? In Volendam zijn pasgeleden 25
cocainesnuivers opgepakt die ook voor het
nodige oproer zorgden.

Gelukkig werden zij opgepakt door de politie.
Wat schetste een ieder zijn verbazing: tegen
betaling van 200 euro werden zij weer in
vrijheid gesteld en konden zij doorgaan met
het verzieken van andermans feest.

Ter vergelijk: Een kennisje van ons (16 jaar)
kreeg voor 2 futiliteiten twee bekeuringen.
Samen goed voor 370 Euro.

Een jochie wat weer op het goede pad is
gekomen, een baantje gevonden heeft, kon
omdat hij even zonder helm opreed en nog iets
kleins 75% van zijn maandloontje inleveren.
Overheid: ga achter de grotere criminelen aan,
pak de drugshandel bijvoorbeeld aan!!!

Drugs, harddrugs zowel als softdrugs,
vlindermessen zijn bijna net zo gemakkelijk te
verkrijgen als een pakje roomboter.

Dit willen wij toch niet?

Overheid, pak dit kei en keihard aan.

Ik nodig de heer Teeven dan ook uit hier op te
reageren. Geweld kan m.i. ook worden
teruggedrongen als Nederland een goed en
adequaat preventieprogramma kan presenteren
en uitvoeren.

In een gesprek welk ik vorige week met de
heren Slob en Voordewind heb gevoerd heb ik
onder meer geopperd dat op alle middelbare
scholen standaard een medewerker van
Jeugdzorg moet zitten. Eentje die de taal van
deze doelgroep spreekt, hen begrijpt en goed
naar hen luistert.

Een van de problemen van de hedendaagse
jeugd is dat zij het gevoel hebben dat niemand
naar hun luistert, ... echt in alle rust luistert.



Vertoont een kind op school afwijkend gedrag
(wat dit dan verder zijn moge) laat het kind
praten met de medewerker Jeugdzorg.

Het ontlast de docent, die eenvoudigweg niet is
opgeleid als hulpverlener.

Bovendien zal een behoorlijk aantal kinderen
sneller en beter geholpen kunnen worden met
het gevolg dat deze kinderen een grotere kans
hebben hun school af te maken. Dit werkt m.i.
per saldo beter dan kinderen intern en/of extern
te schorsen of helemaal van school te sturen.
Juist dan beginnen deze kinderen vervelend te
worden met alle mogelijke gevolgen van dien.
M.a.w. hulp aan de voorkant!!!

Zij stonden positief tegenover dit idee en
zullen dit met deze of gene bespreken.

Ik krijg hier terugkoppeling over.

Politiek Den Haag... ... ... ... alstublieft doe hier
wat mee. De nood is hoog. Het gaat om onze
kinderen, om onze en vooral hun toekomst.
Laten wij  verdergaande  verloedering
voorkomen.

Deze boodschap wilde ik u meegeven in de
wetenschap dat wij er vandaag niets aan
hebben. Of de toekomst beter gaat worden?

Ik hoop het echt maar ik weet het niet.

Wat ik wel weet is dat de dood van onze
kinderen ons vandaag bijeen heeft gebracht.
Zie met hoe velen wij hier staan, weet ook
hoeveel familie en vrienden met ons verdriet
hebben.
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Als ik naar mijzelf kijk constateer ik dat de

buitenkant redelijk oké is maar dat de
binnenkant stuk is.
Dat geldt vermoedeliik ook voor u.

Gezamenlijk moeten wij ons verdriet dragen,
hierbij gesteund door onze familie en vrienden.
En ik weet niet hoe u dit ervaart maar de steun
van mijn familie is geweldig, getuige o0.a een
gedicht wat één van mijn lieve zusters
geschreven heeft. Dit wil ik graag voordragen.

Wanneer mijn ogen zich vullen met tranen om
jou, mijn lieve kind
Wanneer mijn gedachten weer verdwalen naar
Jjou, mijn lieve kind

Wanneer mensen je ontwijken doet het me zo’n
pijn

Want jij, lieve jongen, had zo graag anders
willen zijn

Jij was, mijn lieve jongen, soms zo puur en
onbezorgd
Jij bent, mijn lieve jongen, nu onbezorgd.....

Het noodlot, lieve jongen, nam je met zich mee
Het noodlot, lieve jongen, nam jfe

Het waren mensen, lieve jongen, jouw noodlot
Mensen, lieve jongen, zij namen je mee

Wanneer gaan we begrijpen, lieve jongen, wat
er met je was

Wanneer gaan we begrijpen , lieve jongen, wat
er met jouw wereld was

Misschien ooit, lieve jongen, misschien ook
nooit

Maar toch, lieve jongen, een leven is overhoop
gegooid

Waarom, lieve jongen, dat is de grootste vraag
Mocht jij, lieve jongen, niet ouder worden dan
gisteren en vandaag

Ik hoop, lieve jongen, dat je ontspannen bent
Ik hoop, lieve jongen, dat je in een fijne wereld
bent

Ik mis je aanwezigheid, jongen, jij , met een
hart vaak zo mild.

Wanzt jij, lieve jongen, jij had het vast ook
anders gewild.

Slaap zacht, grote kleine vent, wat ben ik
dankbaar dat ik jou heb gekend.
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door Harrie van der Meijden.

Voor wie mij niet kent: Tk ben Opa van Romy
en Daniél. Romy en Daniél zijn 14 juni 2006
met veel messteken om het leven gebracht.
Romy was nog geen 2 jaar. Dani€l was een
baby van 5 maanden.

Mijn vrouw en ik hebben ontdekt dat er veel
mensen zijn die ons verhaal niet kunnen
aanhoren. Ze gaan ons uit de weg.

Of ze zeggen: “Zet je er maar gauw overheen.”
Of: “Het leven gaat verder.”

Of: “Er komen nog meer kleinkinderen.”

Die mensen begrijpen er niets van!

Natuurlijk hebben we onze lotgenoten.

Die wéten waar je het over hebt.

En gelukkig hebben we ook een paar
familieleden en goede vrienden die bereid zijn
om elke keer weer opnieuw naar ons verhaal te
luisteren. Tk ben er van overtuigd dat alle
nabestaanden wel een paar van zulke mensen
in hun omgeving hebben. Familie, vrienden,
buren, kennissen, collega’s, clubgenoten.

Tot die mensen wil ik me in het bijzonder
richten. Om te beginnen:

Dank U wel dat U er voor ons bent.
Het geeft ons steun.

Vroeger las ook ik in de krant over moord,
doodslag en gezinsdrama’s. En ook bij mij
vervaagde dat na een poosje Weer.

Na een tijdje lees je nog eens over het proces.
De dader wordt hopelijk veroordeeld. Maar
uiteindelijk vergeet je het. Dat is normaal.
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Toen mijn jongste zoon een paar jaar geleden
op een internaat in Heibloem werd geplaatst
dacht ik: “Heibloem, Heibloem, waar ken ik
dat ook alweer van?” Dat is normaal.

Nu wéét ik het natuurlijk:

Nicky Verstappen kwam uit Heibloem.

Na de moord op onze kleinkinderen werd alles
anders. Dat vergeet je nooit meer. Dat gaat
nooit meer weg. Wat ik daarmee aan familie,
vrienden, buren en collega’s van alle
nabestaanden duidelijk wil maken, is: U kint
niet begrijpen wat er met ons is gebeurd.

U kint zich geen voorstelling maken hoe wij
ons voelen. Dat is normaal.

Wat ik 06k wil zeggen Is
nabestaanden, dat begrijpen.

Want wij kennmen het verschil. Wij wisten
voordat ons kind, onze vader of moeder, broer
of zus, onze kleinkinderen werden vermoord
66k niet hoe dat voelde. Dat is normaal.

dat  wij,

Een tijd geleden kwam ik een oude kennis
tegen die me een beetje ontweek.

Hij zei: “Ik weet niet wat ik moet zeggen.”
Dan zeg ik: “Zeg dat dan. Want dat kan ik
begrijpen. Zeg maar dat je niet weet wat je met
me aanmoet.

Maar ga me alsjeblieft NIET uit de weg.”

Van een Belgische lotgenote kreeg ik het
volgende verhaal:

Er schijnt een Afrikaanse stam te bestaan,

Als iemand overlijdt schuift het hele dorp in
lange rijen aan. En de nabestaanden doen
telkens opnieuw hun verhaal, letterlijk tot in
den treure, tot iedereen in de rij aan de beurt is
geweest. Omdat het 'delen’ op zich als een
belangrijk onderdeel van de rouwverwerking
wordt gezien.

U, onze vrienden en familie, U staat als het
ware in onze rij. En wij vertellen ons verhaal
tegen U. Tot in den treure. Telkens opnieuw.

Wij zijn ons kind, onze vader of moeder, onze
broer of zus, onze kleinkinderen niet verloren
door ouderdom, ziekte of een ongeluk.

Maar door moord. Tk ken nu het verschil.

En een verlies door moord voelt éxtra
onrechtvaardig. Dus moeten onze rijen
misschien wel wat langer zijn. Misschien moet
U wel een paar keer opnieuw aansluiten in
onze rij. Omdat onze ‘stam’ te klein is voor
ons verdriet, onze woede, onze frustratie.



Een fijd geleden heb ik aan een van onze
vrienden gevraagd of hij er niet doodmoe van
werd om elke keer naar hetzelfde verhaal te
moeten luisteren. Zijn antwoord weet ik eerlijk
gezegd niet precies meer. Maar we praten er
nog steeds over. Elke keer als we elkaar zien.
Ze vragen bij elke ontmoeting hoe het met ons
gaat.

En mijn vrouw antwoord dan steevast:”Kut!”,
Plat, maar duidelijk.

Dat is niet leuk om steeds weer te moeten
horen. Maar zij zijn een van de weinigen waar
we dat tegen kunnen zeggen.

En daarom wil ik vandaag tegen onze vrienden
en familie zeggen:

Dank jullie wel dat jullie élke keer weer
luisteren. Dat jullie tch elke keer weer bij ons
blijven komen en ons niet uit de weg gaan.
Weet dat de moord altijd terug zal blijven
komen. Want het gaat nooit meer over.

Er zit een gat in ons leven. Hopelijk zal het gat
ooit kleiner worden.

Maar het gaat nooit meer weg.

En dat zeg ik ook tegen iedereen in de
omgeving van alle nabestaanden van moord:
Dank U wel dat U luistert.

Dank U wel dat U téch blijtt komen.

Dat jullie elke keer weer vragen hoe het met
ons is. Terwijl jullie weten dat jullie geen
standaard antwoord krijgen.

Hopelijk komt er een tijd dat wij ook weer
ergens anders over kunnen praten.

Dat we ook weer kunnen zeggen dat het goed
met ons gaat. Dat we ook weer geinteresseerd
kunnen zijn in hoe het met jullie gaat.

Dus lieve vrienden en familie, beste buren,
kennissen, collega’s en clubgenoten

Bljjf alstublieft komen. We hebben jullie z6
nodig. Blijf alstublieft vragen hoe het met ons
gaat. Blijf alstublieft luisteren. Zelfs al kunt U
onze verhalen dromen. Want het is voor ons zd
ontzettend belangrijk dat we er over mégen
praten. Over mogen blijven praten. Want het
gaat nooit meer over. Het gaat nooit meer weg.

Dus alstublieft: Blijtf komen.
Blijf vragen.
Blijf luisteren.

Dank U wel.
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STROHALM

1k grijp een laatste strohalm nog
om mij aan vast te klampen
ik zwem vrouwhaftig voori
en viucht en viucht
ver weg van hem
die zo lafhartig en gemeen
mijn lieve kind vermoord [~

Aan de dood ontsnapt ben ik voor hem
de echo in de verte is zijn stem
die mij terugroept naar
dat ver verleden
dat nooit verdwijnt
maar telkens terugkeert in het heden
de tijd is aangebroken
Ik heb hem eindelijk neergestoken.

Wil Vreeburg




EEN KLOOF ZONDER BRUG

Onder deze titel schreef Rie van Rossum in de
jaren “20/°30 van de vorige eeuw een trilogie,
voor sommigen een heerlijk boek, voor
sommigen een draak.

Maar daar gaat het nu niet om.

Op zaterdag 22 september j.l. fietsten mijn
vrouw en ik naar Enschede.

Niks bijzonders als je in Hengelo woont.

Maar deze keer was anders dan alle andere
keren, want we gingen naar de afsluiting van
de week tegen zinloos geweld en dat voelt toch
anders dan wanneer je naar De Bijenkorf gaat,
om maar wat te noemen,

Tijdens de koffie in wijkcentrum De Boei leek
het soms op een retinie, maar wel een wrange
reiinie, want van ieder wist je:

“Qok hij, ook zij mist een kind.”

En soms dacht je aan iemand te kunnen zien:
“Die niet.” En warempel, later bleek diegene
een vertegenwoordiger van justitie te zijm, of
een wethouder. Dat je dat kunt zien.

Zou dat, omgekeerd, aan ons ook te zien zijn?

En dan ga je op pad, door de wijk Pathmos,
waar je nog de sfeer proeft van een oude
volkswijk uit de tijd waarin de textielindustrie
nog allesbepalend was voor het leven in
Enschede.

Trommelaars gaan voorop.

Mensen achter de ramen.

Mensen op straat,

Auto’s die stil staan, of stapvoets rijden.

En stilte, een aangrijpende stilte.

In je linkerhand het lint met de namen van
tientallen door geweld om het leven gekomen,
nee, om het leven gebrachte kinderen.

Met de naam van jouw kind, Maaike Kuiper.
Daar loop je dan, in je blote ziel.

Plotseling grijpt het je aan: al die mensen daar
aan de kant, het zijn buitenstaanders en je weet
wat ze denken. Maar jij loopt aan de binnen-
kant van het lint, jij bent binnenstaander.

Wat een wereld van verschil.

En de grens tussen die twee werelden is
flinterdun: zo dun als het lint zelf, nog geen
millimeter. De kloof tussen deze twee
werelden is 1 millimeter, maar het is een kloof
zonder brug, Met geen mogelijkheid kun je die
kloot overbruggen.

Vandaag niet, morgen niet, nooit.
Nooit meer.
Ik wou dat ik door het lint kon gaan!

Paul Kuiper

Wankel

en onzeker

als een koorddanser
zonder ervaring
wiebel ik boven
mijn afgrond

als de koorddanser
boven

de zijne.

Muaaike Kuiper



Meterslange witte banen op de grond .

Ouders staan al bij de naam van

hun kind.

Vertwijfeld loop ik nog te zoeken

Hij staaf er niet op
Ik ben mijn zoon kwijt
Ik kan zijn naam niet vinden

Die wilde ik ook nooit op zo’n lint.....

Nu verdrietig omdat hij er niet op staat.

Wat tegenstrijdig... ...

Niemand weet waarom hij vergeten is.
Vergeten? Nee hoor, je moeder is hier.

Het lint is eindeloos en gruwelijk
Het lopen ermee triest, maar troostend.
Nu houd ik Katja’s naam omhoog

Volgend jaar die van mijn zoon.

Lucresa Kern
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MOEDERS INSTINCT

Als de wind is zij

Heerser over mijn harl,

En in de kracht van haar beweging
Zweef ik op de liefde van haar basis
Dwarrelend over verschillende plaatsen.

Als de zee is zij

Diep als mijn emoties,

En tijdens de uitspatting van haar macht
Drijf ik op de golven van haar wijsheid
Verdrinkend in haar gestuurde vrijheid

Als de natuur is zij

Vergroeid in mijn ziel,

En in de takken van haar wortels

Groei ik vanuit de grond van haar bestaan
Volbloeiend tot aan de dag van mijn vergaan

Als de seizoenen is zij

Veranderlijk als mijn visie,

En in de kou van haar angsten

Smelt ik in de zachtheid van haar moed
Doorstromend in haar aderen gevroet

Als de zon is zij

Stralend als mijn ogen,

En in de warmte van haar glorie

Verblind ik in het licht van haar visualisme
Verblijd tijdens de ondergang van haar
egoisme

Als het leven is zij

Vergankelijk als mij,

En in de regelmaat van haar ademhaling
Vergeet ik de tastbaarheid van haar
continuiteit

Geheimelijk bewonder ik haar standvaste
onzekerheid

Vanuit uw kracht doorlopend in verdrietige
woede, haal ik, Mama,

Mijn doorzet en moed door deze slopende
gevoelens...

Jeffry Ulrich



IMPRESSIE BUEENKOMST

Je zult nooit echt mijn vader worden....
Jij begrijpt niet wat ik als moeder voel...

Met deze tekst startte op 6 oktober jongstleden
de bijeenkomst van de lotgenoten in Leusden.
Het was het begin van een levendige discussie
die zich ontspon rond het thema stiefouder of
biologische ouder, en of er verschillen zijn in
beleving van het rouwproces rondom de dood
van ons kind. En zijn er ook overeenkomsten?
Wel zeker zijn er verschillen.

Wanneer je als stiefouder in een gezin komt
met kinderen in de leeftijd van zes en zeven
jaar is dat een andere start dan wanneer je die
kinderen als stiefouder ontmoet wanneer ze al
het huis uit zijn en een eigen leven leiden.

In het eerste geval word je geconfronteerd met
de regels die de biologische ouder al heeft
gesteld in de opvoeding.

Een hulpverlener noemde het eens ‘de
gemiddelde problematiek van stiefouderschap”
waar je tegenop loopt in geval van een nieuwe
start na een echtscheiding. Wanneer dan een
moeizame relatie wordt opgebouwd met een
kind dat jou niet ziet ziften als stiefouder, is dat
al een bron voor conflicten.

Wanneer dan op een kwade dag dat kind wordt
vermoord, ontstaat er een situatie die niet meer
te overzien is. Dan moet een therapeut van
goeden huize komen om de conflicterende
ouders niet op hol te doen slaan.

Wanneer de kinderen al de deur uit zijn staat
de stiefouder iets verder van ze af en zijn wat
dat betreft de problemen van andere aard.
Soms zijn de problemen onbespreckbaar, je
hebt zo snel ruzie. Dan wordt het een taboe om
over het verdriet en het gemis te spreken.

Dan trekt ieder zich terug.

Ook het spreken over het kind dat er niet meer
is, wordt moeilijk.

In het begin wil je geen kwaad woord horen
over je kind. Hoewel jij wel weet dat je kind
geen heilige was, wil je toch niet dat de
stiefouder kritiek heeft op haar of hem.

Dat mag niet en dat kan niet, want je kind is
dood en kan zich niet meer verdedigen. Dat
geldt overigens niet alleen voor stiefouders,
ook de biologische ouders kunnen daarover
van mening verschillen en conflicten krijgen.
Het is eigenlijk in alle gevallen zo, dat een
relatie na een moord op je kind, onder zware
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druk komt te staan. Dan moet je als partners
alle zeilen bijzetten om de boel bij elkaar te
houden.

Eén van de stiefouders werd heel voorzichtig
en ontweek het onderwerp, waardoor de
partner zich weer in de kou voelde staan.

Zo ontstaat een kat en muisspel waarbij beide
partners wel zouden willen maar niet kunnen
troosten of de juiste woorden en toon vinden.
Het is een bizarre en uiterst moeilijke taak om
uit dit dal te klimmen en elkaar onderweg niet
te verliezen. Want ook dat gebeurt.

Dan staat je relatie zo onder druk, dat je denkt,
zullen we er maar mee kappen?

De ouders die vanmiddag aanwezig waren
hebben in ieder geval niet gekapt en zijn het
gevecht om het behoud van hun relatie
aangegaan. Het is een overwinning als je na
jaren kunt zeggen, we hebben het gered, we
blijven bij elkaar, we hebben geworsteld en we
zijn boven gekomen.

Tal van gevoelens spelen een rol in het
rouwproces, zoals het gevoel schuldig te zijn
aan de dood van je kind. Had ik niet beter
moeten opletten, meer moeten praten met mijn
kind, er meer moeten zijn. Op het moment dat
zij of hij me nodig had, was ik er niet.

Wat had ik kunnen doen om het te voorkomen?
Heb ik hem/haar wel voldoende beschermd?
Samenvattend kwamen wij tot de conclusie dat
onze kinderen het recht hebben op het maken
van hun eigen fouten. Dat we ze opvoeden om
ze op den duur weer los te laten en dat we dat
erg moeilijk vinden.

Als ouders zijn we het gevoel van veiligheid en
onbezorgdheid voorgoed kwijtgeraakt.

Dat geldt ook voor de broers en zussen.

We besluiten dat loslaten een thema kan zijn
voor één van de volgende bijeenkomsten.
Met dank aan Wilma, die de discussie op een
voortreffelijke manier heeft geleid.

Wil Vreeburg




Martine Haan *02-10-1980 i 16-03-1997
Sabrina Smit *(07-10-1978 1 14-01-2001 —
Patty Sablerolle *(09-10-1977 1 01-10-2000
Judith van den Heuvel * 14-10-1966 1 03-11-1985
Dario Britvec * 18-10-1969 7 02-02-2003 —
Alide van Eerten *04-11-1968 i+ 31-12-1994
Bart Postma *06-11-1966 1 12-05-2001 -
Johnny van Wanrooy ®*19-11-1982 +27-12-2006 —
Saskia Hellendoorn *23-11-1980 1 02-02-1999
Ellis Windhorst *24-11-1976 7 19-06-2002 —
Lorraine Vanessa Wijnberge * 25-11-1981 1 29-06-1985
Linda Rijsbergen *27-11-1970 1 19-01-1993
Jari van Peer ®28-11-2004 1 28-12-2004
Najwa Anfield *28-11-1992 1 27-11-2001 —
Carmine Barberio *28-11-1984 1 30-05-2004 —
Janine Smeets *01-12-1967 7 24-11-1994
Jeanny Wagemans *04-12-1986 1 07-01-2005 —
Melissa Ulrich *04-12-1986 i 23-05-2006 —
Floris Sebregts *®(07-12-1970 1 14-12-1996
Patricia Bouwens ®09-12-1977 1 09-11-2003 —
Robbert Tjong Kim Sang * 20-12-1969 7 24-08-2003 —
Frank Hermsen #24-12-1984 7 21-11-2004 —

In het moeras van mijn herinnering

ligt in gestolde tijd

Jouw lief gezicht je zachte lichaam
ik raakte je zo intens kwijt

De jaren deden minuticus hun werk
en kneedden mijn gemoed
in stille diepe eenzaamheid

WI1J HERDENKEN IN OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2007

terwijl ik hard bleef roepen het gaat goed
Nu keer ik rustig op mijn schreden terug
en zie het landschap achter mij
het leven is gewoon zo doorgegaan

met telkens weer dat nieuwe jaargetij

In het moeras van mijn herinnering

Wil Vreeburg
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Martine Haan

Sabring Smit Paity Sablerolle

J udith.i;an dén H euvél- .. ﬁn?c . Alide van Eerien

Johnny van Wanrooy | Saskia Hellendoorn
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Lda Rijsbergen

Lorraine Vanessa Wijnberge

Jari van Peer Najivd Anfield Carmine Barberio

Janine Smeets Jeanny Wagemans Melissa Ulrich
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Floris Sbreg ) Patricia Bouwens | Robbert Tjong Kim Sang

L1v

Frank H ermsen

Het is winter
er liggen nog
wat dode blaadjes op je graf
dichtbij
en ook zo eindeloos veraf
ben jij
weer gingen vier seizoenen
was de cirkel rond
in eindeloze traagheid
een glimlach om de mond
wie kan het wonder duiden
van komen en weer gaan
wie zal de zin verzinnen
van dit zinloos verder gaan
in eindeloze traagheid
zie ik jou zoekend gaan
in zoveel Zinnen
zonder zinnen
kom ik buiten zinnen
bij jou aan

Wil Vreeburg
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SUKKEL

Buiten is het regenachtig, guur en koud.

De noordoostenwind zorgt ervoor dat ik het
uitlaatfestijn van mijn hond Teun, korter laat
duren dan andere dagen. Ook zij loopt alsof ze
zeggen wil, laten we na de plas- en poeperj
maar snel naar huis ferug gaan, naar mijn
warme mand. Thuis aangekomen draait poes
Peppie zich nog eens behaaglijk rond, ze heeft
het warmste plekje voor de open haard
gezocht. Peppie is nu als poes alleenheerseres
in huis geworden.

Sukkel, de poes van Caroline, is op 8 oktober
overleden. Het laatste tastbare stukje leven
verbonden met Caroline is nu 00k
doorgesneden. Ik heb nog elf jaar voor hem
mogen zorgen en toen was het op.

Sukkel werd zeventien jaar.

Voor mij betekende zijn dood veel meer dan
zomaar een poes die dood gaat. Elf jaar was hij
mijn tfrouwe metgezel en samen praatten we
heel wat over Caroline, het bazinnetje dat zo
plotseling uit zijn leven verdween.

Tk heb het hem proberen uit te leggen en het
leek erop of dat gelukt was. Hij sliep bij me in
bed. Zodra ik even zat kwam hij op mijn
schoot liggen. We waren met elkaar vergroeid.
Ik heb heel intens afscheid genomen van
Sukkel. Mijn jongste dochter die hem in de
laatste uren zag, liggend in zijn mandje, heel
vredig wegglijdend in een groot niets, zei: goh,
hij heeft een heel wat mooiere dood dan
Caroline had.

We keken elkaar aan en ik knikte bevestigend.

De volgende ochtend, toen iedereen de deur uit
was en dag gezegd had, zat ik bij Sukkel die
driemaal diep en intens ademhaalde. Toen
werd het stil, ik heb een tijdlang naar dat lijfje
zitten kijken om ervan overtuigd te raken dat
hij nu echt dood was. Gewoon doodgegaan,
aan het eind van een mooi leven.

In de tuin, in zijn eigen mandje, heel vredig
met zijn rechterpootje nog achteloos over de
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rand hangend alsof hij elk moment kon
opstaan, hebben we hem de volgende dag
begraven. Een respectvolle begrafenis.

De betekenis van dood is voor mij na de
gewelddadige dood van Caroline zo veranderd.
Het nooit meer heeft zo’n andere betekenis
gekregen. Hoe graag had ik van haar afscheid
genomen, zelfs van haar dode lichaam.

Bij haar te kunnen zitten zoals ik dat nu deed
bij haar poes. Naar haar te kijken net zolang
totdat ik zelf kon besluiten dat de kist nu
gesloten kon worden.

Mijn broer zong tijdens de begrafenis:
Geef ons tijd Caroline, Geef ons tijd Caroline,
tot de morgen komt... ...

Die tijd was zo nodig om te leren leven met het
meest bizarre dat me kon overkomen, de
vermissing van Caroline, de respectloze
bejegening door ambtenaren en uiteindelijk de
vondst van haar dode lichaam, weggesmeten in
haar eigen slaapzak. Haar begrafenis die
uiteindelijk drie maanden later, op 29 oktober
1996, pas kon plaatsvinden,

Drie nachtmerrieachtige maanden.

Respectloos is het woord dat mij steeds door
het hoofd speelt als ik denk aan de wijze
waarop met de dood van Caroline werd
omgegaan. Respectloos het slechte onderzoek
naar een dader, die nooit, ook maar een dag
zich heeft hoeven te verantwoorden voor zijn
daad. Gewoon ook dit jaar loopt hij weer vrij
rond en fluit misschien een kerstlied.

Hosanna in den Hoge.

‘Geef je Sukkel nog een dikke kus van me’,

dat schreef ze in haar laatste reisbrief aan haar
vriend Henk. Caroline, ik heb hem alle kussen
gegeven die jij niet meer kon geven.

Memories are immortal.

Wil Vreeburg




HET GEMIS VAN FACCO
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Lucresa (links) en broer Facco als teeners.

In een opwelling zei ik het: ik wil best wel een
stukje schrijven voor de Cocon als zus van een
vermoorde broer. 1k dacht dat doe ik wel even
tussendoor maar helaas: niets is minder waar
natuurlijk. De gevoelens die je als broer of zus
hebt zijn denk ik totaal anders dan die je als
ouder hebt als je kind vermoord is. Volgens mij
scheelt het wel dat ik ook een kind heb
waardoor ik me gevoelsmatig beter kan
verplaatsen in de pijn die mijn ouders moeten
voelen nu ze hun zoon kwijt zijn. Het raarste is
het besef dat het nooit meer goed komt, dat is
zo confronterend op bepaalde momenten.

Facco leeft gezellig met me mee maar blijft
dezelfde leeftijd houden, hij wordt niet ouder
en dat is zo vreemd, ik zou echt zo graag willen
weten hoe hij nu zou zijn en dat doet af en toe
zo zeer: ik zal dat nooit te weten komen!

De fijne herinneringen komen inmiddels het
meest vaak naar boven gelukkig maar er zijn
van die dagen en nachten dat de pijn als een
golf over me heen komt. Ik zie regelmatig
Jjongens die op mijn broer “lijken”, jongens die
op een Harley voorbij scheuren die me aan
hem doen denken, dat geeft dan zo'n
verscheurend “onderbuik”-gevoel dat een
tijdje blijft hangen. Soms zijn de dromen die ik
over hem heb ook zo echt dat ik als ik wakker
word me niet kan voorstellen dat het allemaal
echt gebeurd is zeven jaar geleden!

Een boze droom dus...

Zeven jaar klinkt zo lang geleden maar het lijkt
toch echt net gisteren en dat zal wel mijn hele
leven zo blijven.

Lucresa Nieuwenhuis
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MIJMERING door Thea Sbregts

Topje van de wereld, 19 augustus 2006

We stonden op het topje van de wereld

Je vader en ik

‘We noemden het zo omdat je er alles kon
overzien

Jijen ik

Alles was zo goed geordend

Vonden wij

Nu is het de plek waar wij jou tien jaar geleden
ten ruste hebben gelegd

Het Lijkt het einde van de wereld

We rijden 850 auto kilometers,

gaan tot 2300 meter met de Seilbahn omhoog
Te voet, met wandelschoenen voor de
stabiliteit, nog tot bijna 3000 meter hoogte
Het laatste stuk, geen wandelpad, geen mens
komt hier ooit

Het is jouw plek, we overzien de wereld
Alleen ons leven kunnen we niet meer
overzien

De schoonheid van de schepping is hier overal
aanwezig

Jij bent hier niet

Alleen jouw as is hier nog gebleven

Jouw stem horen we alleen nog in ons
binnenste

Jouw geest zit alleen nog in ons hart

De eenzaambheid hier boven,

geen mens geen dier

Alleen de Enzian bloeit hier voor jou

Ik weet niet of ik nog ooit op jouw plekje kan
komen. Maar jouw plekje is altijd in mijn hart.

Mam
(De as van Floris is uitgestrooid hoog in de

Zwitserse Alpen, een plek, waar Floris zo
graag en zo vaak kwam).
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vit: Kop of Munt, sportkrant Amersfoort
Verslaggever Hans Vos

GEEN DUEL ZONDER SHIRT
MET FOTO VAN FRANK

Erwin Hermsen relativeert voetballerij
sinds trieste dood van tweelingbroer.

Voetbal is emotie. Maar voor Erwin Hermsen
heeft deze uitdrukking een totaal andere
betekenis gekregen sinds zijn tweelingbroer
Frank - een getalenteerde linksbuiten - in
november 2004 na een avondje stappen het
dodelijke slachtoffer werd van zinloos geweld.
Uitzinnig van vreugde is de centrale verdediger
niet meer. Stevig balen van een nederlaag doet
de 22-jarige Amersfoorter niet meer.

Een openhartige monoloog.

Over hemzelt, over Frank.

Frank Hermsen

HOOGLAND Omringd door foto’s van Frank
in het shirt van het Amersfoortse Quick doet
Erwin Hermsen in de woonkamer van het
ouderlijk huis zijn verhaal.
Rustig, zonder remmingen.
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De aankomende Hbo-student Planning en
Ruimtelijke ordening is in afwachting van een
nieuw voetbalseizoen. Dat wordt er weer een
zonder zijn broederlijke steun, zonder de sms-
berichtjes van Frank, zijn goals, zijn verhalen,
zijn lach.

,, Een leven zonder voetbal kan ik me niet
voorstellen, ook niet na wat er is gebeurd.
Maar om winst of verlies maak ik me niet meer
druk. Mijn instelling in het veld is enorm
veranderd. Natuurlijk win ik liever dan dat ik
verlies, maar ik til niet zwaar meer aan een
nederlaag. Die bekijk ik van de positieve kant,
want die kun je in de volgende wedstrijd
alweer rechtzetten. Zo denk ik er nu over.

Ik zie het allemaal niet zo negatief meer
wanneer ik heb verloren.

Het is niet zo dat het resultaat me niet meer
interesseert, ik heb er alleen een ander gevoel
bij gekregen. In het begin dacht ik: of ik nu
win of verlies, Frank komt toch niet meer
terug. Maar zo gemakkelijk schuif ik de dingen
nu niet meer aan de kant.

Sommige ploeggenoten zitten na een nederlaag
helemaal kapot in de kleedkamer. Ik ga lekker
douchen en met een lach de kleedkamer uit.

Na wat Frank was overkomen, wilde ik zo snel
mogelijk weer gaan voetballen. Ook tijdens
een training of een wedstrijd ben ik in
gedachten dicht bij hem. Want al ben ik dan in
fysieke zin volop met anderen bezig, in mijn
hoofd voel ik me juist op zulke momenten heel
alleen, heel vrij. Heel raar. Mijn ouders hebben
dat terwijl ze aan het hardlopen zijn.

Maak ik een foutje in een wedstrijd, of een
ander, dan lach ik daar om. Ploeggenoten
weten dat, respecteren dat, accepteren dat.
Nieuwe spelers leg ik uit waarom ik zo
reageer. Anderen kunnen zich enorm opwinden
om een fout, in het heetst van de strjd heel
boos zijn. Sorry, maar ik kan dat niet meer.

Tk maak me daar niet meer druk om.

Met veel van mijn ploeggenoten heb ik bij
Hoogland in de A-junioren gespeeld. We
kennen elkaar door en door, we zijn een hechte
club, we gaan goed met elkaar om.
Buitenstaanders denken misschien: dat zijn
allemaal lieverdjes. Wij komen in Hoogland
niet alleen samen om te voetballen, ook om
met elkaar te praten of om uitstapjes te maken
zoals begin dit jaar naar Portugal.

T



Ik mag het voetbal nu relativeren, ambitieus
ben ik nog steeds. Nog steeds wil ik het beste
uit mezelf halen, wil ik hogerop, geef ik alles
om wedstrijden te winnen.

Maar ik ga heel anders met teleurstellingen
om, omdat ik weet dat er andere zaken zijn die
veel meer pijn doen, die veel meer effect
hebben op iemands leven.

Ik had vorig jaar graag mijn vreugde met Frank
gedeeld over het kampioenschap met
Hoogland. Tussen al die mensen, op de kar
door het dorp, stond ik voor mijn gevoel
alleen. Soms, na een wedstrijd, wil ik zo snel
mogelijk uit de drukte weg. Dan is de kantine
me te vol met mensen, dan gebeurt er te veel
om me heen wat ik in de gaten wil houden.

In mijn hoofd is het te vol met emoties en
indrukken om me dan helemaal op m’n gemak
te kunnen voelen.

Er gaat geen halfuur voorbij waarin ik niet aan
Frank denk. Ik sta met hem in gedachten op, ik
ga met hem in mijn hoofd naar bed.

Het rare gevoel dat hij er niet meer is, laat me
maar niet los. Zijn dood wil ik niet verwerken,
wil ik niet accepteren.

In elke wedstrijd die ik speel, draag ik onder
mijn wedstrijdshirt van Hoogland een shirt met
daarop een foto van Frank.

Ik weet dat andere jongens de foto door het
shirt heen kunnen zien, ook al is het door het
vele wassen inmiddels wat verkleurd.

Door met zijn foto op mijn shirt te spelen,
voetbal ik samen met Frank, zoals we altijd
hebben gedaan. Op dat laatste halfjaar bij
Quick na. Dat was de enige tijd dat we als
voetballers gescheiden waren.

Frank deed het goed bij Hoogland, mij verraste
het niet dat hij hogerop wilde en maar Quick
ging. Ik hoopte dat hij het goed zou doen, en
dat deed hij ook.

In die korte tijd had hij veel nieuwe vrienden
gemaakt bij Quick. Dat was typisch Frank, dat
geeft aan hoe hij als mens was.

We sms’ten dat laatste halfjaar heel veel, tot
vlak voor onze wedstrijden en direct erna.

Ik volgde hem via de beeldverslagen bij
Omroep Amersfoort, via de wedstrijdverhalen
in de krant. Ik was trots op hem.

Wij hadden geen onderlinge strijd over wie de
beste van ons tweeén was, helemaal niet.
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Ik had liever dat hij zijn wedstrijden won, dat
hij scoorde, ik hoefde niet per se te winnen.

Hij was trots dat hij bij Quick zijn eerste
hattrick in de senioren scoorde, uit bij FC
Chabab in Amsterdam.

Dat wist ik al voordat hij met een blij gevoel
thuiskwam. Hij had al veel eerder gesms’t en
gebeld. Quick was niet zijn eindbestemming,
hij wilde nog hoger. Naar Barcelona.

Zo’n jongensdroom had hij, ja, zoals zo veel
jongens zo’n droom hebben.

Soms, als ik ergens door Amersfoort fiets,
komt er een herinnerring aan Frank naar
boven. Omdat de plek me aan hem doet
denken, of om wat ik daar zie gebeuren.

Dan wil ik nog wel eens geémotioneerd vol
schieten. Tk ben eigenlijk voortdurend op zoek
naar links, dat houdt niet op.

Loopt er een speler met nummer 11 het veld
op, dan denk ik aan Frank. Want 11 was zijn
nummer.

Iedere linksbuiten doet me aan hem denken.

Over mezelf praat ik niet graag, ik heb liever
dat anderen praten. ledereen weet toch al zo
veel van me door wat er is gebeurd.

Ik vind het helemaal niet erg dat ik word
gezien als de tweelingbroer van Frank.

Dat betekent dat de mensen Frank niet zijn
vergeten, dat hij voortleeft.

Ik wil niets liever.””

fhdioatt ,Mvmw TR

Frank Hermsen



Gesprek minister Hirsch Ballin 13/9- 2007.

Aanwezig minister van Justitie Hirsch Ballin,
mevrouw Ten Hoorn Boer directeur-generaal
Preventie, Jeugd en Sancties, en leden van de
lotgenotenorganisaties VVRS, ADS en VOVK,
aanwezig om ie praten over onze ervaringen
als nabestaanden van een slachioffer.
Gespreksleider Jac. Nooijens van ADS.

Eerst wordt een voorstellingsrondje gemaakt,
waarbij ieder zijn eigen verhaal kan vertellen.
De minister luistert aandachtig en is onder de
indruk van onze ervaringen. Een overzicht van
de onderwerpen met daarbij zijn reactie.

Strafmaat

In ons gesprek hebben we aangegeven dat we
de straffen voor daders van ernstige
geweldsmisdrijven vaak te laag vinden.
Reactie: de tendens is tegenwoordig wel om
zwaarder te straffen, het is van belang dat het
Openbaar Ministerie passende straffen eist.

De minister heeft al lange tijd bezwaren tegen
het automatisme van de vervroegde
invrijheidsstelling. Om die reden heeft hij de
indiening van een wetvoorstel bevorderd om
de vervroegde invrijheidsstelling af te
schaffen. Het wetsvoorstel is inmiddels
aanvaard door de Tweede Kamer en ligt nu ter
behandeling bij de Eerste Kamer.

Rechtsbijstand

Uit de verhalen blijkt dat de verhoudingen
tussen slachtoffer en dader wringen wat betreft
de rechtsbijstand. Daders worden zeer
uitgebreid bijgestaan door (dure) advocaten,
terwijl de  nabestaanden  nauwelijks
ondersteuning hebben.

Reactie: dat komt omdat een verdachte vrij is
om te kiezen, de verschillen zijn te groot.

De minister wil dan ook bekijken waar de
verschillen vandaan komen en in hoeverre het
mogelijk is voor zijn ministeric om de
verschillen te verminderen.

Definitie nabestaanden.

Door verschillende organisaties wordt een
definitie ~van  nabestaanden  gehanteerd
waardoor nabestaanden die geen bloed-of
aanverwant zijn, maar wel emotioneel
betrokken, niet in aanmerking komen voor
bijvoorbeeld voegen of een gesprek met de
officier van justitie.

Reactie: met Slachtofferhulp Nederland heeft
de minister afgesproken dat de casemanagers
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altijd zullen bezien of er naast de directe
nabestaanden nog andere in de omgeving zijn
die door hun emotionele betrokkenheid bij het
slachtoffer baat hebben bij ondersteuning.
Deze vraag wordt ook neergelegd bij de
politie, familierechercheur en het O M.

Schadevergoeding.

Gevallen waarbij een slachtoffer of
nabestaande maandelijks een klein bedrag aan
schadevergoeding van de dader op zijn of haar
rekening krijgt, zijn bij ons allen bekend.
Reactie. Om die reden is de minister bezig met
een voorstel voor een voorschotregeling, Naar
aanleiding van de reacties in ons gesprek heeft
hij besloten om de voorschotregeling direct in
te laten gaan voor slachtoffers van ernstige
gewelds-en zedenmisdrijven en de
nabestaanden van deze slachtoffers in geval
van overlijden door een delict.

Voorzieningen nabestaanden.

In ons gesprek hebben wij ook de
voorziemingen voor  nabestaanden, de
casemanager bij Slachtofferhulp Nederland
besproken. Er  zijn  inmiddels  vier
casemanagers werkzaam in drie regio’s van
Slachtofferhulp Nederland. Eind van dit jaar
start een uitgebreid evaluaticonderzoek naar de
voorziening. Aan de hand van dit onderzoek
kan de voorziening verbeterd worden.
Slachtofferhulp zal in 2008 de voorziening 0ok
in de overige drie regio’s opzetten.

Archiefwet.

Er wordt veel te licht gedacht over vernietigen
van gegevens. De Archiefwet valt niet onder
zijn ministerie, maar de minister zal kijken
welke mogelijkheden er zijn om voor justiti€le
doeleinden een uitzondering te maken op
gegevensvernietiging na een gegeven periode.
De minister heeft het zeer op prijs gesteld dat
wij hem onze persoonlijke verhalen verteld
hebben en vindt het belangrijk op de hoogte te
zijn van de goede zowel als de minder goede
ervaringen. De goede ervaringen zijn een
voorbeeld zoals het zou moeten, de minder
goede ervaringen moeten bij de juiste
organisaties terecht komen en tot actie leiden.
Tot slot wil de minister over ongeveer een jaar
wederom een gesprek hebben met de leden van
de drie lotgenotenorganisaties.

Frits de Jong



e Minister Hirsch Ballin komt met nieuw wetsvoorstel

Slachtoffers Krijgen steeds
meer rechten in strafproces

Zowel links als rechts wil
slachtoffers van misdrijven
een sterkere positie in het
strafrecht geven. De minister
komt met voorstellen.

Ruud van Heese
redactie phi‘l ek

SAls het gaat em het strafrecht, ben
tk een rechise jongen”, zel VVD-Ka-
merlid Fred Teeven in juli in deze
krant. .Dan heb ik meer op met het
siachtoffer dan met de dader.”

Maar zoals misdaadbestryding al
lang geen exclusief rechts thema
meer is, is de aandacht voor slachtof-
fers van misdrijven dat evenmin.
Van iinks tot rechis hebben partijen
in de Tweede Kamer zich de laatste
jaren beziggehouden met de posite
van slachtoffers van (geweldsimis-
drijven.

Niet dat belangenorganisaties van
slachtoffers nu tevreden achterover
zullen leunen. Bij veel crganisaties
die zich bezighouden mel opspo
ring, vervolging en berechting van
stratbare feiten, is de aandacht voor
het slachtoffer vaak nog athankelijk
van de persconiijke betrokkenheid
van medewerkers, Dit stelt minister
Hirsch Ballin (CDA} van justitie vast
in een brief aan de Kamer.

Maarde politiek heeft het slachtof-
fer de afgelopen jaren ontdekt. Het
heeft een recks voorstellen en maat-
regelen opgeleverd die voor verbete-
ring moeten zorgen. Het moet vooral
voorkomen dat iemand twee keer
shichtoffer wordt: één keer door toe-
doen van de pleger van het misdrijf,
en cen fweede keer door een onge-

Minister Hirsch Ballin,

‘Geef slachtoffers al
een voorschot op
schadevergoeding’

voelig optreden van justitie,

Zo gaf de politiek slachtoffers van
ernstige misdrijven in 2005 voor het
eerst ofliciee] een stem in de rechts-
zaal, Dat jaar werd het spreekrecht
voor (nabestaanden van) slachtoffers
ingeveerd, een imtiatie! van oud-
Deb-Kamertid Diterich. Zijn toenma:
hge iPFcollega Schonewille sloot
zich daarbij aan.

in hetzeltde jaar werd de verja-
ringstermijn voor moord uit het wet-
boek geschrapt, een initiatief van
Dittrich en de CDA’ers Rietkerk en
Van Hacrsma Buma. Voor nabestaan:
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den is het onverteerbaar als een
moordenaaraan strafvervolging ont-
komit door zich maar lang genoey
schuil te houden, was de redenering.
Het jaar daarop werd de mogelijic
heid geintroduceerd dat het slacht-
offer een gesprek heeft met de da-
der.

Binnenkort praat de Tweede Ka-
mer over een wetsvoorstel dat be-
oot om het stachtoffer een sterkere
positiete geven in het strafproces. In
dat wetsvoorstel worden al bestaan-
de rechten (zoals her spreekrecht)
opgenomen, maar krijgt het slacht-
offer (of diens nabestaandenj ook
nmieuvwe rechien, Het gaat bijvoor-
beeld om het recht om stukkentoe te
voegen aan het strafdossier dat de of
ficier van justitie aar de rechter pre-
senteert.

Belangrijk voor slachtoffers is ver
der de aankondiging van Hirsch Bal-
lin, dat hij met een voorstel zal ko-
men dat regelt dat slachroffers van
een gewelds- of zedenmisdriif van de
overheid een voorschot kunnen krij-
gen op de schadevergoeding die ze
van een dader eisen. De Kamerleden
Waolfsen (PvdA) en Weekers (VVD)
drongen daar al muim een jaar op
aan.

Het jongste voorbeeld waarin de
politiek de kant van het slachtoffer
kiest. is het voorstel dit Hirsch Ballin
deze week naar de Kamer stuurde
Len verdachte van een gewelds- of
zedenmisdnipfl kan worden verpiicht
raf een hivtest, als de mogelijkheid
bestaat dat hij dat virus heeft overge-
dragen op het slachtoffer. Een ingrij-
pend middel, realiscert de minister
zich. Maar het stachtoffer heeft recht
op snelle zekerheid over een kans op
besmetung.



SCHADEVERGOEDING
door Frank van Dijck

In de chaos en paniek die toeslaat wanneer je
te horen krijgt dat jouw kind slachtoffer is
geworden van zinloos geweld met dodelijke
afloop, is er zeker de eerste weken, maanden,
geen enkele ruimte om je af te vragen wat de
materiéle, directe en indirecte schade is
waarmee je geconfronteerd wordt terwijl je
nog je handen vol hebt aan overleven.

De eerste dagen ben je alleen bezig met de
vraag hoe je je kind een zo waardig en warm
mogelijk afscheid kunt bereiden.

Of de kosten die daarmee samenhangen niet
volledig boven je financi€le mogelijkheden
gaan, is een vraag waarmee je je niet bezig
kunt en wilt houden. Logisch en rationeel
denken bestaat eenvoudig niet.

Trouwens; hoeveel ouders hebben hun

kinderen daarvoor verzekerd?

Je wilt de mooiste uitvaartdienst, de mooiste
plek op het kerkhof, je reserveert een dubbele
tijd in het crematorium en je koopt de mooiste
grafzerk die er is.

Een overlijdensadvertentie mag niet van het
kleinste formaat zijn en het liefst sturen we de
halve wereld een rouwkaart.

Niets is goed genoeg voor jouw kind.
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We denken dat we te maken hebben met
instanties die met ons meeleven. Dat doen ze
ook wel, maar ze blijven tegelijk ook zakelijk
en commercieel denken. Wij zeggen overal
“ja” op, als we ons kind op zijn laatste tocht
maar alles kunnen geven wat het verdient.
Zinloos geweld komt altijd onverwacht.

Als we er rekening mee hadden kunnen of
moeten houden, zouden we ons kind verzekerd
hebben of- dit klinkt cynischer dan ik bedoel-
we zouden er voor gespaard hebben.

We praten al gauw over tienduizend Euro.

We hebben het dan alleen nog maar over de
meest directe kosten. Velen van ons hebben
een veelbelovende carriére moeten be€indigen
omdat de ambitie gedoofd is en we het belang
van het werk gaan relativeren. Velen van ons
zijn al dan niet chronisch ziek geworden,
waarbij de ziektekostenverzekeraars echt niet
welwillender worden omdat de oorzaak van het
ziek zijn een gruwelijke reden heeft.

Velen van ons worden ontslagen omdat het
geduld van de baas op is. Slachtofiers van
zinloos geweld kunnen door een combinatie
van factoren op een zijspoor van de
samenleving raken waardoor ernstig verlies
aan inkomen kan optreden.

Wat dacht u van broertjes en zusjes die
voorheen normaal mee konden in de
samenleving en op school en die in hun
verdriet lijden aan concentratieverlies, niet
meer mee kunnen op school, geen zin meer
hebben in sport of uitgaan en die je in een
negatieve spiraal terecht ziet komen en naar
beneden tuimelen zonder dat je er ook maar
iets aan kunt doen?

Handenvol geld steek je dan in begeleiding,
bijlessen, psychologen, psychiaters en alles
wat je maar kunt mobiliseren om je andere
kinderen overeind te houden.

Wat te denken van de kosten die je maakt als je
kind in het buitenland is vermoord en de
inspanningen van ambassades marginaal zijn?
Wie vergoedt bv. aan Wil Vreeburg de reis- en
verblijfskosten toen zij meerdere malen naar
Frankrijk moest om enigszins antwoord te
krijgen op de vraag wat er nu eigenlijk met
haar dochter Caroline gebeurd was.

Eindeloos geklop op de gesloten deur van de
Franse justitie. Hoge kosten.



Nou ja, allen die een kind op deze manier in
het buitenland hebben verloren kunnen
hierover waarschijnlijk een eigen verhaal
vertellen.

Bouke Vaatstra is er de man niet naar om een
boekje open te doen over de vraag wat al zijn
eigen onderzoekingen naar de moord op
Marianne hemzelf gekost hebben.

Ik heb dat allemaal vapaf enige afstand
gevolgd en kan het wel ongeveer inschatten.
Eigen schuld, dikke bult?

Wie durft een vader het recht te ontzeggen
alles op alles te zetten om de moord op zijn
dochter op te lossen, zeker als hij het gevoel
heeft dat Justitie opzichtig faalt? Waarom heeft
hij zelf hard moeten werken aan een fonds dat
hem zijn kosten nog enigszins vergoedt?

Is er dan helemaal niets?

Natuurlijk moeten wij ons allemaal bezinnen
op de vraag of wij onszelf en onze kinderen zo
goed mogelijk verzekerd hebben tegen zinloos
geweld. Maar verzekeringsmaatschappijen
stellen al heel erg snel grenzen. Bovendien is
het heel onnatuurlijk om je kinderen in te
dekken tegen dit soort risico’s in het leven.
Persoonlijk heb ik een flink stuk van de directe
kosten, voorzover onverzekerd, terug gekregen
van het Fonds Slachtofferhulp.

Daarnaast  bestaat  het  Pieter  van
Vollenhovenfonds. Het fonds probeert
slachtoffers die het spoor zijn bijster geraakt in
het doolhof wvan instanties, wetten en
regelingen in noodgevallen te helpen.

Als je die weg wilt kiezen moet je je aanvraag
wel indienen via een vrijwilliger van
slachtofferhulp Nederland.

Tenslotte kan men de dader confronteren met
een civiele vordering bij de burgerrechter.

Dat is een lange en moeilijke weg die men
beter niet kan gaan zonder de hulp van een
deskundige advocaat. Dat vraagt om
zorgvuldig afwegen.

De meeste daders hebben wel losse handjes en
een grote bek, maar zijn verder te armlastig om
substantiéle bedragen te kunnen betalen.

In die gevallen zou men eigenlijk de
Nederlandse staat moeten kunnen aanspreken,
omdat men die verantwoordelijk moet kunnen
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houden voor het handhaven van de rechtsstaat
en haar wetten.

Een iets kortere weg dan die van de civiele
wetgeving biedt de wet Terwee.

Deze wet maakt het mogelijk om de civiele
vordering onder omstandigheden te “voegen”
in het strafproces.

Voegen betekent in eenvoudige termen dat de
officier niet alleen een strafeis vordert vanuit
het strafrecht, maar daar uw vordering uit het
civiele recht in één proces aan toevoegt.

Zo kunt u ook een tegemoetkoming krijgen
voor alle “gevolgschade” (werkeloos worden,
ziekte etc). Het probleem is dat er dan een
causaal verband moet worden aangetoond: uw
schadeclaim moet aantoonbaar te maken
hebben met wat er gebeurd is. Dat is knap
lastig en de advocaat van de tegenpartij kan
zich dan zeer beledigend gedragen.

“Eiser was al voor de moord op zijn kind een
geestelijk labiele man of vrouw.”

Aan die route zou ik nooit alleen als leek
beginnen. Informeer dan eerst goed bij een
rechtswinkel.

En wat moet je met die wet als er nooit een
dader terechtstaat?

Wat ik in ieder geval heb ervaren is dat het
knokken voor je financiéle belangen je vooruit
helpt in je rouwproces, ook al krijgen we
daardoor onze kinderen nooit terug.




NIEUWSBRIEF SLACHTOFFERBELEID
nummet 23, november 2007

De Nieuwsbrief  Slachtofferbeleid — wordt
maandelijks verspreid en is bedoeld om
betrokkenen bij het slachiofferbeleid op de
hoogte te houden van ontwikkelingen.

Meer informatie over het slachtofferbeleid is te
vinden op de website www.slachtofferzorg.nl

Voorziening voor nabestaanden

Dit jaar is bij Slachtofferhulp Nederland de
voorziening voor nabestaanden gestart.

Dit pilotproject, dat nu in drie van de zeven
regio’s van Slachtofferhulp Nederland loopt,
draait om zogenoemde casemanagers.

Deze casemanagers werken als een spin in het
web voor nabestaanden van slachtoffers van
ernstige geweldsmisdrijven; zij ondersteunen
nabestaanden, bieden praktische hulp en
informeren over juridische zaken.

Deze hulp is maatwerk en is beschikbaar vanaf
het moment van het delict en kan, afhankelijk
van de wensen van de nabestaanden, jarenlang
beschikbaar zijn.

De casemanagers werken zoveel mogelijk
samen met andere belangrijke partners zoals de
politic (de familierechercheur) en het
Openbaar Ministerie.

Er werken op dit moment vier casemanagers in
Nederland; twee in Midden- en West-
Brabant/Zeeland, één in LJsselland/Flevoland
en één in Haaglanden.

Slachtofferhulp Nederland wil op korte termijn
ook een casemanager in de regio
Rotterdam/Rijnmond aanstellen.

Deze regio vormt samen met Midden- en
West-Brabant/Zeeland de regio Zuidwest.

De ervaringen van de casemanagers zijn
positief; zij ervaren hun werk als zinnig en
aansluitend op de wensen van de nabestaanden.
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Begin volgend jaar start een evaluatie-
onderzoek naar de voorziening. Dit onderzoek
kijkt naar de werking van de voorziening,
de ervaringen van de nabestaanden met de
ondersteuning die ze krijgen en naar
de ervaringen van de netwerkpartners met de
casemanagers.

Het project van de voorziening van
nabestaanden is  opgezet in  nauwe
samenwerking met drie lotgenotengroepen van
nabestaanden.

Die betrokkenheid met deze ervarings-
deskundigen is er nog steeds; drie
nabestaanden  hebben  zitting in  de
klankbordgroep van het project en blijven op
die manier niet alleen op de hoogte, maar
kunnen ook meedenken met het projectteam.

Slachtofferhulp Nederland en het ministerie
van Justitie hebben het voornemen om het
project medio 2008 verder uit te rollen over de
regio’s

nog niet deelnemende binnen

Slachtofferhulp Nederland.
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593‘3& Minschimn kuooan we tich do wereld cen beeie voroeren

# IDFA en stichting Hester in debat
Op zondagmiddag 25 november vond in Pathé

Tuschinski Amsterdam  een speciale
publieksmiddag  plaats, georganiseerd in
samenwerking met dagblad Trouw; ‘De

Verdieping van Movies that Matter’.

Deze middag, die van 14.00 tot 18.00 uur
duurde was volledig uitverkocht!

De 200 mensen keken ecerst naar de film
Fighting  the Silence, een  prachtige
documentaire over activisten die in Congo het
taboe rondom vrouwenverkrachtingen
bespreekbaar proberen te maken.

Daarna kwam: Bajo Judrez: La Ciudad
devorando a sus Hijas, (de stad die zijn
dochters verslindt) een documentaire over de
honderden onopgeloste

moorden op jonge meisjes in de Mexicaanse
stad Juarez.

In deze film kwamen alle kopstukken langs die
we door de jaren heen, maar ook nog
pasgeleden in mei hebben gesproken.

De procureur generaal die er zat op het
moment dat Hester er werd vermoord, Sully
Ponche. Haar opvolgsters, die stuk voor stuk
veel beloofden, maar niets gaven. Ook kwam
de politieagent aan het woord, die ons stelde
dat er niets was veranderd door de jaren heen.
En natuurlijk de journalisten die we gesproken
hebben...

Na afloop vond er een discussie plaats met
o.a.de filmmakers, Alejandra Sanchez en José
Cordero, en Arséne van Nierop. Arséne kon
natuurlijk wel een mooie aanvulling geven op
het verhaal dat de filmmakers hadden
neergezet. Ze was er tenslotte met in mei

verdwijningen en
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geweest en er was tussen nu en 2004 niets
veranderd. Alleen Casa Amiga was
professioneler aan de slag gegaan...

De beide mensenrechtendocumentaires maken
kans op de Movies that Matter Award die op

1 december wordt uitgereikt.

Europees Parlement kan aan de slag!

Op 11 oktober jl. heeft het Europees Parlement
het initiatief rapport over de vrouwenmoorden
in Mexico en Midden Amerika goedgekeurd.
Van de 570 stemmen waren er 562 voor.

Voor de directbetrokkenen Marjo Searle en
Arséne van Nierop een hele overwinning!

Grotere rol Europese Unie.

Om de straffeloosheid aan te pakken wil het
Parlement nu een grotere rol voor de EU.

Het  wverlangt van Mexico dat het
voorzorgsmaatregelen neemt tegen het geweld
tegen vrouwen. In dit stuk beperk ik me tot
Mexico, omdat de stichting Hester specifiek op
Mexico gericht is.

Het rapport omschrijft geweld tegen vrouwen
als volgt: ‘alle handelingen op grond van het
geslacht van de vrouw, die de dood tot gevolg
hebben of fysieke, seksuele of psychische pijn
of leed bij de vrouw veroorzaken, zowel in
haar openbare als in haar privéleven’.

Logisch natuurlijk dat alle meestemmende
landen het hiermee eens moesten zijn!

Het is haast vanzelfsprekend dat dus ook een
land als Mexico zich verplicht voelt zich te
houden aan de maatregelen en adviezen die het
van de Europese Unie krijgt opgelegd.
Aangezien de Europese Unie met Mexico en
Midden-Amerika de mensenrechten als
voorwaarde hebben opgenomen in Thun
handelsbetrekkingen, is de EU ook verplicht
op te treden en volledige ondersteuning te
bieden opdat vrouwenmoorden niet langer
ongestraft blijven.

Hoe komt dat van de grond

Hei Europees Parlement wil samenwerkings-
programma’s opzetten en biedt daarvoor de
financiéle én technische middelen. Dus:

*  Opzetten van programma’s die het
zelfbewustzijn van de vrouw vergroten.
Waarbij zowel mannen als vrouwen zich gaan
realiseren dat ze evenveel waard zijn.

* De straffeloosheid bestrijden door het budget
te verhogen van de instanties die belast zijn
met het onderzoek naar de moorden.
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* Het wil doelmatige systemen opzetten om de
getuigen, de slachtoffers en hun familie te
beschermen.

* Het wil de capaciteit van de rechtbanken, de
veiligheidsdiensten en de procureurs-generaal
vergroten om de vervolging en bestraffing van
de daders te vergemakkelijken. Bovendien
kunnen ze zo de strijd tegen de drugshandel en
de georganiseerde misdaad verbeteren,

Het Europees Parlement verzoekt de regering
van Mexico dringend om:

* de acties van organisaties, zoals Casa Amiga,
die zich inzetten voor de slachtoffers van
vrouwenmoorden te respecteren en te onder-
steunen.

* de families van de slachtoffers en de
mensenrechten-verdedigers te steunen door
maatregelen te treffen voor de bescherming
van getuigen. Tot nu toe is het enige keren
voorgekomen dat advocaten en rechters, die de
zaak van de slachtoffers verdedigden, voor-
tijdig werden vermoord. Die bescherming is
dus inderdaad hoogstnoodzakelijk!

* de familieleden van de slachtoffers waar
mogelijk  schadeloos te stellen, door
bijvoorbeeld juridische bijstand te verlenen.

* te luisteren naar de argumenten van de
familieleden van de slachtoffers en hun
belangrijke rol in de samenleving te erkennen.
* ervoor te zorgen dat de families van de
slachtoffers niet alleen een financiéle
schadevergoeding  krijgen, maar ook
psychologische bijstand en toegang tot de
rechtspraak. In  het verleden werden
vermoedelijke daders nogal eens gemarteld om
bekentenissen  van  vrouwenmoorden  te
verkrijgen. Uiteraard vindt het Parlement dat
onacceptabel!

Het Parlement vraagt ook de rechten van
vrouwelijke werknemers te garanderen en
controle uit te oefenen op multinationale
ondernemingen. Deze multinationals zouden,
in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, de integriteit, de veiligheid, het
lichamelijk en geestelijk welzijn en de rechten
van hun werknemers moeten respecteren.
Vrouwen die zwanger zijn wordt verzocht een
ander baantje te zoeken bijvoorbeeld.

Op dit moment echter komen vakbonden
nauwelijks of niet voor, dus zijn werknemers
niet georganiseerd. Ze kunnen dus ook geen
gezamenlijke eisen stellen.
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Voortaan zullen maatschappelijke organisaties,
de NGO's, bovendien standaard in de politieke
gesprekken aan de regering van Mexico vragen
naar de stand van zaken betreffende het
geweld tegen vrouwen, met name de vrouwen-
moorden.

Daarbij moet worden gevraagd of de families
van de slachtoffers en de hulporganisaties,
zoals Casa Amiga, betrokken zijn bij de
rechtspraak.

De maatregelen gelden voor Mexico en
Midden-Amerika.

Volgens offici€le cijfers zijn er tussen 1999 en
2006 in geheel Mexico 6000 meisjes en
vrouwen vermoord. En alleen al in het jaar
2004 zijn er 1205 jonge vrouwen slachtoffer
geworden van moord.

zie voor verdere informatie: www,hester.nu
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GESPREK MET DE MINISTER-PRESIDENT

Op 16 november was er een bijeenkomst van de

‘e\é“%égf stichting Aandacht Doet Spreken in Blokker,
{tg SAM-B i Noord Holland. ADS bestond vijf jaar, en had
- Stess en Assistentie bl daarom een speciale dag met veel genodigden

Moord in et Bui d S 8 :
ﬁ ﬁ ey Ook de VOVK was uitgenodigd, maar omdat er

een bijeenkomst in Leusden was, was de

vertegenwoordiging wat anders. Voor de speciale
werkgroep die zich bezighoudt met de problemen van nabestaanden van moord in het buitenland ging
ik nu naar Blokker. Een hele reis, en ik heb bewondering voor iedereen die voor een lotgenoten-
bijeenkomst van ver komt. En ook voor de genodigden, die zo veel moeite doen om ons aan te horen.
De Minister President de heer Balkenende had in 2006 toegezegd nog eens terug te komen. Deze
afspraak loste hij nu in. In Blokker kwam hij nu op bezoek, en bracht nu ook medewerkers van justitie
mee.
De organisatie had een perfecte regeling door deelnemers aan zes ronde tafels te zetten, en de heer
Balkenende ging tijdens de lunch van tafel tot tafel, steeds een kwartier. Hij nam de tijd om iedereen te
spreken, en werkelijk op de vragen in te gaan. Aan mijn tafel ging het over de problemen die ontstaan
als er geen directe bloedband met het slachtoffer is, bij kinderen of kleinkinderen uit eerdere relaties.
Justitie erkent dan niet dat er informatie over het dossier of de rechtszaak gegeven moet worden, wat
heel erg moeilijk is voor iedereen die er toch emotioneel zo bij betrokken is.
Ook werd veel gesproken over het contact dat de kinderen van een moordenaar zouden moeten hebben
met hun vader. Een moord binnen een gezin is altijd verschrikkelijk, maar voor de kinderen, zeker als
het tieners zijn, helemaal. Deze kinderen verliezen in zo’n geval hun moeder aan moord en hun vader
vanwege de misdaad die hij heeft begaan. Er waren voorbeelden van hoe moeilijk dat is voor de
kinderen zelf, en voor de familie van het slachtoffer. En hoe weinig begeleiding en nazorg er is van
Jeugdzorg bij het verplichte bezoek aan de gevangenis. De heer Balkenende had alle begrip, wist zelfs
nog om welke zaken dat ging en beloofde dit met minister Rouvoet en Jeugdzorg door te spreken.
Het volgen van een moord die in het buitenland plaatsvindt en alle frustraties die daaruit voortkomen
gaat hij doornemen met minister Verhagen: hij heeft de folder “Ervaringen met Buitenlandse Zaken”
meegenomen. We hopen dat daaruit een regeling opgesteld kan worden die voor verbetering zorgt.
Hetzeltde geldt voor Slachtofferhulp Nederland. Directeur Jaap Smit, was ook in Blokker en ik sprak
met hem. Er is nu al een proef om in drie regio’s speciale ervaren mensen aan te stellen om de zware
zaken, zoals moord, te begeleiden. Hij vertelde dat dit door een subsidie van het Europesche Parlement
in Brussel nu ook mogelijk nitgebreid kon worden voor buitenlandse zaken.

’s Middags werd een presentatie gehouden door Henk Schut van de Universiteit van Utrecht.

Hij gaf een duidelijk en indringend beeld van hoe weinig men weet over de gevolgen van moord op de
nabestaanden. Het wordt al viug ondergebracht bij verkeersongelukken of zelfs zelfmoord.

Wij weten wel beter, hoe een dader, justitie, een proces je leven volledig kan ontwrichten. En zelfs het
beeld, dat je van je zoon of dochter had, kan beinvloeden. We hopen dat dit onderzoek kan helpen, niet
zozeer voor ons, maar met ons, om het toekomstige ouders van vermoorde kinderen wat makkelijker
te maken. Om de hulp te krijgen die nodig is. Voor dit onderzoek zijn vragenlijsten opgesteld.

We willen dan ook iedereen vragen mee te willen werken. Dus neem ook vragenlijsten voor de broers
en zussen, familie of vrienden mee. Pas als er genoeg ingevuld zijn, kan een duidelijk beeld ontstaan
van de verschillen en overeenkomsten van de verwerking van verlies door nabestaanden.

De onderzoekers waren ook naar Blokker gekomen, ze gaven zelf aan te beseffen hoe moeilijk het
voor ons zou zijn om de vragenlijst in te vullen. Henk Schut zei, wacht er desnoods mee tot na
december, die maand is al moeilijk genoeg. Geweldig, om zoveel begrip tegen te komen.

Het was een bijzondere dag en we kunnen ons voorstellen dat de organisatoren van ADS, Martin Roos
in het bijzonder, het nu wat rustiger aan willen doen. Door alleen lopende contacten te volgen, en meer
nadruk op alle nabestaanden samen. Er is in de afgelopen vijf jaar dan ook veel op gang gebracht!!
Met dank aan ADS, en beste wensen.

Marjo Searle
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WIJS OP REIS

Nerwerk bijeenkomst 22 november 2007, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag.

Op de vorige bijeenkomst, op 24 mei 2007 op
Schiphol, werd benadrukt dat steeds meer
reizigers in de problemen komen. En dat dat een
zware belasting vormt voor de ambassades, maar
ook voor de verdere hulpverlening in het
buitenland. Het probleem onstaat doordat steeds
meer reizen gemaakt worden, en doordat het
reisgedrag verandert (last minute, onvoorbereid,
verder weg, langer) en ondoorzichtiger wordt
vanwege de boekingen via internet.

Wij, van de werkgroep Steun en Assistentie na moord in het Buitenland SAM-B van de VOVK,
konden de andere deelnemers er toen van overtuigen dat het ook bij uiterste zorgvuldigheid mis kan
gaan op reis, en dat een goed vangnet dan heel belangrijk is. De voorstellen en conclusies van deze
bijeenkomst gaven goede hoop, dus vol vertrouwen gingen we nu naar deze bijeenkomst in Den Haag.
De toon van de presentaties, media analyse in het bijzonder, viel erg tegen. De selectie van buro
Lindblom was vooral uit de persberichten van Buitenlandse Zaken en alarmcentrales: de reiziger komt
in de problemen door slechte voorbereiding en verwacht dan teveel hulp.

Mevrouw Matthijssen, medewerkster publiciteit van de afdeling rechtshulp ANWB, was zich na de
verhalen op 24 mei gaan verdiepen in de materie en geschrokken van de resultaten. Ze had een lijst
gemaakt van aan te bevelen verzekeringen. Een lijst om van te schrikken! Onwaarschijnlijk dat iemand
daar van te voren aan zou denken. De volgende verzekeringenspunten werden warm aanbevolen:
Dekkingsgebied
Uitsluitingen, zoals gevaarlijke sporten (ski€n, duiken als eenvoudig voorbeeld)
Europese Gezondheidspas, moet aangevraagd worden
Commerciéle ziekenhuizen
Maximale dekking, vaak volkomen onvoldoende
Lange reizen (overwinteraars, backpackers, stage)
Diversiteit polissen
Persuitingen over dubbele dekkingen, daardoor geen reisverzekering
Gehuurde zaken, schade inzittenden, vallen buiten de dekking,

?  Verschillen per land
Niemand (van de aanwezigen) gaat dit allemaal na, men vertrouwt op de verzekering, alarmcentrale of
reisorganisatie als men in de problemen komt. En men gaat op reis met een vals gevoel van veiligheid.
De vraag of alles verzekerbaar is werd dan ook beantwoord met de conclusie dat de reiziger zelf
verantwoordelijk blijft!

R I e - St Y
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Dat er in het buitenland misdaad voorkomt en moorden worden gepleegd, wordt niet geregistreerd.
Vooral de verzekeraars waren heel duidelijk in hun stellingname dat probleemgevallen zoals moord in
het buitenland te weinig voorkomt om daar iets voor te regelen.

Terwijl anderen juist weer de verantwoordelijkheid voor hulp bij Buitenlandse Zaken willen leggen.
Voor ons allemaal bekend terrein, van het kastje naar de muur, en dan ontkennen dat er een probleem
is. Heel teleurstellend dus. Van de voorstellen en conclusies uit de bijeenkomst van 24 mei werd alleen
overgenomen dat gezamenlijke actie nodig is. Er worden nu twee commissies ingesteld: één om de
voorlichting aan reizigers verder te verbeteren, en een tweede die vooral naar de hulpverlening
achteraf gaat kijken. We hebben onze namen op de lijsten gezet, en hopen dat onze ervaringen nog
goed gebruikt kunnen gaan worden.

Voor de VOVK-SAM-B groep Arséne van Nierop en Marjo Searle
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AGENDA VOOR HET KOMEND JAAR

26 januari 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

08 maart 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

19 april 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

24 mei 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

28 juni 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

30 augustus 2008 Familiedag

20 september 2008 Gezamenlijke landelijke herdenkingsdag
25 oktober 2008 Lotgenotenbijeenkomst in Leusden

13 december 2008 Kerstbijeenkomst in Leusden
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