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VAN HET BESTUUR

Tijdens het schrijven van mijn eerste bijdrage van dit kalenderjaar hoor ik op de achtergrond de vogeltjes fluiten
en zie ik de fel gekleurde krokussen en blauwe druifjes in onze tuin. De hortensia’s zitten weer stijf onder de
verse knoppen. Dat alles betekent dat het voorjaar inzicht is. Altijd een mooie periode in het jaar, vind ik.
Immers de donkere dagen liggen dan achter ons en de zon gaat weer een grotere rol van betekenis spelen.
Normaal gesproken zouden we ons kunnen verheugen op mooie strandwandelingen om heerlijk te wandelen, te
luisteren naar het ruizen van de zee, je wellicht afvragend over hoeveel weken je daarin gaat zwemmen en dan
afsluiten met een bezoekje aan een strandtent, nippend aan een lekker bakje koffie of, - wie weet- een andere
versnapering. Voor een aantal zal gelden (zeker niet voor mij) dat deze zich verheugen op lekker shoppen in de
stad om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar kleding voor het voorjaar en/of de zomer. Maar we kunnen ons in
deze periode ook verheugen op mooie ontmoetingen. Echter, hoe anders is de werkelijkheid, we zitten nog
steeds in een lockdown. Geen terrasje is open, winkelen mag wel, maar alléén en zeer beperkt; de ontmoetingen
zijn ook nog steeds mondjes-maat. Hopelijk kunnen we vanaf april met twee of drie personen onze familie,
vrienden en/of kennissen bezoeken.

En dat is allemaal balen. Balen als een stekker. Maar lieve mensen, laten we het nemen zoals het is. Wij hebben
voor hetere vuren gestaan. Laten we ons vooral focussen op de dingen die wél mogen en vooral op onze gezond-
heid. Voor ons als FNG-bestuur is het ook allemaal lastig. Ook wij zijn met handen en voeten gebonden aan alle
maatregelen. Als bestuur willen wij per se geen onverantwoorde beslissingen nemen. Wij proberen ons te
focussen op de dingen die wél kunnen, nu en in de nabije toekomst.

Gelukkig hebben we Joske Kuut, die een aantal online sessies heeft georganiseerd, waarvoor wij haar veel dank
verschuldigd zijn. In februari hebben Daniel van Berlo en Nathalie Laan een FNG-bingo avond georganiseerd.
Voor de maand maart stond er een quizavond op de agenda. Super!! Veel dank ook aan hen. Onze bijeenkomsten
tot en juni zullen niet georganiseerd worden op de manier zoals u dit van ons gewend bent. Het is passen en
meten, maar als bestuur houden wij ons ook aan de door de overheid voorgestelde maatregelen.

Toch is er ook op dit vlak wat perspectief. De organisatie van een aantal grotere evenementen is in volle gang.
Ik denk aan het sport- en spelweekend in Wilhelminaoord, het kidsweekend én de DHG. De boottocht die wij
vorig jaar zouden organiseren in verband met 25 jaar lotgenotencontact zijn wij ook niet vergeten! Uiteraard
wordt u hierover dit alles nader geinformeerd, voor zover dit niet al gebeurd is. De DHG vindt dit jaar op 25
september plaats in de gemeente Tilburg. In april willen wij ook een kleinschalige bijeenkomst organiseren voor
de nieuwe lotgenoten. Zij hebben zich bij ons aangemeld, maar hebben nog nooit met ons of u gesproken. Dit
voelt niet goed. Binnen de coronaregels gaan wij kijken hoe dit het beste te organiseren valt. Van daaruit gaan
wij kijken of er verder in bijvoorbeeld juni mogelijkheden zijn om andere bijeenkomsten in het land te
organiseren. Heeft u ideeén? Een fietstocht, een strandwandeling of wat dan ook, laat het ons alstublieft weten.

Het bestuur heeft overigens niet stil gezeten. Wij hebben u geinformeerd over de film die gemaakt is op initiatief
van ons bestuurslid Wicky van der Meys. De film (Uitgaan of naar de les....waarom met een mes?) staat op
YouTube en het zal mij niet verbazen dat er op het moment van verschijnen van dit blad meer dan 4.000 mensen
hiernaar gekeken hebben.Nu maar hopen dat deze film op scholen getoond wordt én hierover gesproken wordt,
hopend dat er minder slachtoffers zullen vallen als gevolg van mesgebruik door met name jongeren.

Ik kan u nog melden dat eind mei de Eerste Kamer gaat stemmen over de nieuwe wet Uitbreiding Slachtoffer-
rechten, waarin onder meer geregeld is dat pleeg- en stiefouders ook gebruik mogen maken van het spreekrecht
én dat nabestaanden ook spreekrecht krijgen bij TBS-verlengingszittingen. Voor ons als FNG een belangrijke
mijlpaal. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte, evenals van het rapport van de commissie Donner over
het stelsel van schadevergoedingen. Dat zou, als ik mij niet vergis, in maart uitkomen. Kinderen van de ouders
die in de eindexamenklas zitten, wens ik heel veel sterkte, maar bovenal veel succes toe. Het zal vast een
stressvolle periode zijn. Ouders van deze kinders: ook voor u veel sterkte en succes. Wij zullen voor jullie
duimen.

Tot slot: het bestuur wenst u allen veel kracht toe in deze, voor ons allemaal, ongekende periode van vrijheids-
beperkende maatregelen. Blijf gezond, blijf sterk, samen gaan wij het redden.
Jack Keijzer



IK SCHRIJF JOUW NAAM IN HET ZAND

Het verhaal van Theo van Berlo: 27-08-53 { 25-11-07

Theo van Berlo wordt in de vroege ochtend van 25 november 2007
op het To Holscherplein in Helmond beroofd van €190 en zijn
telefoon. Een getuige ziet hem na de overval opstaan en verderop
weer neervallen. Wanneer de politie vijf minuten later arriveert,
vinden zij niets: Theo is verdwenen. Een luguber verhaal onder de
aandacht gebracht door zijn zoon Daniel van Berlo.

Daniel vertelt dat zijn ouders al vroeg gescheiden zijn en hij bij zijn moeder bleef wonen. Zijn vader had een
café in Helmond. Soms slaapt Daniel bij hem en hij heeft er zelfs een tijdje gewoond. Wanneer zijn vader een
nieuwe partner krijgt, verwatert het contact. Zelfs bij de bruiloft van Daniel komt hij niet opdagen. “Dat was
pijnlijk”, weet Daniel nog. Later is er wel weer contact, maar niet meer zo intens als voorheen. Theo heeft
zijn café verkocht en verdient de kost als beveiliger.

In de avond van 26 november wordt Daniel door een oom gebeld met de vraag of hij weet waar zijn vader
uithangt. Hij is n.1. niet thuis en verder onbereikbaar. Daniel weet van niets, maar maakt zich niet ongerust
“Die is ergens blijven slapen, “veronderstelt hij. Het bedrijf waar Theo werkzaam is, heeft dan intussen de
politie verwittigd dat Theo niet op zijn werk is verschenen en ook voor hen onbereikbaar is. De politie gaat
langs zijn huisadres en constateren dat de verwarming aan staat, het licht aan is en zijn hond wel thuis is. Van
Theo ontbreekt echter elk spoor. Na dit bericht weet Daniel dat het goed mis is. Dit klopte niet.

Zes weken

Weken lang blijft het een mysterie waar Theo toch is. Uitzendingen op tv als ‘Vermist en "Hart van
Nederland’, roepen op om informatie te geven wanneer men iets weet. Er komen tips waaruit de familie enige
hoop krijgt, maar in zijn algemeenheid zijn de tips zo divers dat het alleen maar nog meer verwarring geeft.
Zo gaat er meer dan een maand van vertwijfeling en hoop voorbij.

Na zes weken krijgt Daniel een telefoontje om naar zijn oom te komen. Voor de recherche was de broer van
Theo het centrale informatiepunt. Daniel komt in de namiddag om vijf voor vijf bij zijn oom aan, hoort dat er
iemand gevonden is en dat het heel goed Theo zou kunnen zijn. Vijf minuten later is op het vijfuur-journaal
van TV Brabant een uitzending met beelden te zien dat ze een overleden persoon in het water zien drijven.
Daniel ziet de beelden weet dat het zijn vader is: “Ik herkende meteen zijn zwarte leren jas.” Meer
confronterend kan het niet bij je binnen komen. Het is inmiddels 8 januari en het lichaam van Theo is
gevonden in de Zuid-Willemsvaart. Hij is eindelijk gevonden ja, maar hoe kwam hij daar terecht?

Onderzoek OM

Tijdens het onderzoek dat daar op volgt, ontstaat een nare periode weet Daniel. Helmond is dan toch een dorp
met zijn roddels en veronderstellingen. Rare krantenberichten en een gerucht zoals dat Theo een tijdje in een
vriezer heeft gelegen alvorens zijn lichaam in het water is gedumpt, roepen alleen maar ergernis en meer
vragen op. De patholoog ontzenuwt het een en ander. Theo is om het leven gebracht alvorens hij in het kanaal
terecht is gekomen. Maar wie heeft hem omgebracht?

Het politieonderzoek krijgt via de gestolen telefoon van Theo bruikbare informatie binnen. Door het gebruik
van die telefoon komt de politie op een spoor van de overvalgroep ‘Heistraat’. Er worden maar liefst
zeventien jongeren gehoord en uiteindelijk vier vervolgd. De vier geven toe dat ze Theo overvallen hebben.
Ze hebben hem beroofd van €190 en zijn telefoon.



Ook weet de recherche via een afgeluisterd gesprek van de hoofdverdachte het volgende gesprek naar iemand
in Eindhoven te achterhalen: “Jullie moeten direct naar Helmond komen want we hebben vervoer nodig.”
Ook dat geven ze toe, maar waarom en of dit met Theo te maken heeft, daarover houden ze de kaken op
elkaar. Ze hebben hem beroofd door hem een klap op zijn hoofd te geven en daarna zijn ze hem gesmeerd,
zoals ze zeggen.

Stamkroeg

Theo blijkt op de avond van 24 december aan de bar van zijn stamkroeg het Stadscafé aan de markt te hebben
gezeten. Meerdere klanten van het café zijn al in de Heistraat overvallen en de eigenaar waarschuwt dan ook
iedereen om niet via die straat te lopen. Een groep Marokkaanse jongeren veroorzaken daar de overlast, weet
men in het café. Wanneer Theo na middernacht opstapt, loopt hij niettemin door de Heistraat. Het is de kortste
route naar zijn huis, een afstand van één kilometer. De voornoemde groep die daar rondhangt, achtervolgt
Theo. Wanneer hij linksaf richting het To Holscherplein loopt wordt hij op 200 meter van zijn huis door hen
overrompeld. Een van hen slaat hem van achter neer, beroven hem en laten hem liggen.

Rechtspraak

Omdat ze de kaken stijf op elkaar houden op wat er na de overval is gebeurd, komt het OM niet verder.
Mede daardoor kan volgens de rechtbank niet bewezen worden dat Theo om het leven is gekomen als gevolg
van die klap op zijn hoofd. Van de overval heeft zich een getuige gemeld (die uiteindelijk 112 heeft gebeld);
echter niet met kennis van zaken van wat er daarna zich heeft afgespeeld.

Op 21 januari 2009 wordt door de rechtbank Den Bosch de vier verdachten veroordeeld voor diefstal met
geweld. De hoofdverdachte (20) krijgt 24 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk.
Twee anderen worden veroordeeld tot straffen van 15 maanden en 9 maanden. Een 18-jarige, die ten tijde
van de overval nog minderjarig was, is twee jaar jeugd-tbs opgelegd.

Dat daardoor de dader(s) niet of misschien wel nooit voor de moord op zijn vader wordt/worden veroordeeld,
vindt Daniel nog steeds ergerlijk. “Na de rechtszaak dacht ik dat ik er wel mee om kon gaan, ik ben immers
een grote vent. Maar op een gegeven moment zat ik achter de computer en kon er vervolgens niet meer mee
stoppen”.

Bij enkele pro-forma zittingen waren de vier al niet verschenen, vertelt Daniel. “En de rechtszaak in Den
Bosch ging al gelijk fout. De zaak was al om tien uur ’s morgens en we werden gelijk geconfronteerd met de
familie van de hoofdverdachte. Dit gaf al emoties en frustraties. Uiteindelijk werden wij naar beneden
gestuurd en zij naar boven. Enthousiast ben ik naar voren gelopen en daar plaats genomen, maar dat mocht
niet. Dat was gereserveerd voor de pers en voor tekenaars. Die zijn niet onbelangrijk bij zo’n zaak, maar
belangrijker dan ik? Dan komt een bewaker je sommeren dat je daar weg moet, dat steekt ontzettend.

Gewoon niet over nagedacht en slecht gecoacht.

Om twaalf uur werd er geschorst voor een lunchpauze. Zie ik de hoofdverdachte recht in het gezicht; die grijns
en dat stickeme glimlachje vergeet ik nooit. Ze hebben me toen met en paar man naar buiten moeten werken.

Ze lopen alweer jaren rond als vrij man, alleen veroordeeld voor een overval. Dat is juist het moeilijkste wat
er is. De Marokkaanse gemeenschap is zeer hecht dus er zijn best mensen die meer weten — of te weten zijn
gekomen — over wat er toen gebeurd is. Je zou zeggen dat er op termijn toch iets moet uitlekken. Stickem blijf
ik - tegen beter weten in - daar toch heimelijk op hopen.”

Kermis in Helmond

Je weet dat je die gasten in Helmond weer kunt tegenkomen. De kermis is een van de belangrijkste feestelijke
gebeurtenissen in Helmond; ik heb het jaren gemeden uit angst voor die gasten. In 2019 ben ik er voor het
eerst weer naar toegegaan. Ik zat met vrienden op een terrasje. Op een gegeven moment komt mijn dochter
van 14 jaar in paniek aan. Met een groepje was ze de kermis op gegaan en in een van de paden was ze pardoes
door iemand tegengehouden: zij mocht er niet door, de anderen wel. “En ik weet zeker dat het die van opa
was”, zei ze. Ik ben daarop naar die botsautotent gesneld, daar waar zij was tegengehouden. Het stond daar
bol van de Marokkaanse jongens, maar ik zag hem meteen.
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Ik heb gezegd “Luister vriend ik weet wie je bent, onthoud nu mijn gezicht en kom nooit meer aan mijn dochter.
Je blijft met je handen van mijn dochter af.” Ik werd ingesloten door die gasten waarop ik zei als ze wat wilden
ze het nu moesten doen. Niet veel later kwam de politie er aan te pas om het te sussen.Daniel zet dit opstootje
uitgebreid op Facebook met de naam van de (hoofd)dader er bij, maar dit brengt hem in problemen. Diegene die
hij heeft aangesproken, doet bij de politie aangifte wegens smaad, waarop men formeel moet reageren. Daniel
heeft geluk dat de dienstdoende agent de zaak van Theo van Berlo goed kent. Tevens kent hij de ‘tegenpartij’ en
zijn omgeving ook waardoor hij de zaak afdoet met een reprimande aan het adres van Daniel. Dit akkefietje
speelt in de zomer van 2019, 12,5 jaar na het noodlottige drama.

Doodsoorzaak

Het is een uit de hand gelopen straatroof. Als ze hem hadden laten liggen, was dat wel triest, maar was het
misschien heel anders gelopen,” gaat Daniel verder. “Een getuige heeft hem immers zien opstaan na de overval.
Wie weet hoe het dan was afgelopen, maar om een lichaam in het kanaal te gooien om alle bewijsmateriaal weg
te werken is wel heel triest. Wat hebben ze eerst nog met hem gedaan?

De patholoog anatoom heeft in de rechtszaal een heel vreemde verklaring afgelegd. Er was een ingedrukt
strottenhoofd geconstateerd en een ontsteking aan de hartspier, wat tot een hartstilstand geleid zou kunnen
hebben. Gaat hij in zijn relaas vertellen wat de doodsoorzaak is? Theo had twee weken voorafgaand aan zijn
overlijden een erge griep gehad. Door de overval kan door een stressaanval een hartstilstand zijn optreden.

Wat is nu de doodsoorzaak? Een klap op het hoofd met stress als gevolg of iets wat het strottenhoofd heeft
ingedrukt.... Hoe verzin je dat? Het ingedrukte strottenhoofd wijst duidelijk op een verwurging, maar als een
deskundige zo’n onzekere verklaring afgeeft, kan een rechter geen kant op. Als dan nog iedereen zijn mond
houdt, is er niets te bewijzen.

Tien jaar na de moord op zijn vader plaatst Daniel een oproep op Facebook om mensen te bereiken die
misschien dingen weten die van belang (kunnen) zijn over de toedracht. Misschien kan het leiden tot
antwoorden op de vele vragen die maar in zijn hoofd blijven malen. “Laat het ons alstublieft weten”, is zijn
smeekbede op Facebook. Daniel denkt elke keer wanneer hij de media benadert, zijn gevoel gerust gesteld zal
worden, maar steeds blijft die onrust. In oktober 2020 werkt hij mee aan een nieuw project. Een werkstuk van
de studenten Sam van Ierssel en Jules van Dop, die met hem en andere lotgenoten de film ‘Een eindeloze
rit’(YouTube) maken. Wederom met als doel om het lugubere voorval onder de aandacht te blijven houden.
Rust geeft het hem vooralsnog niet.

Alsmaar die vragen. Het blijft maar in je hoofd malen van wat er nou uiteindelijk is gebeurd; die onbeantwoorde
vragen zijn zo moeilijk voor me. Ik hoop dat een van die gasten uit die groep of daar omheen nog een wroeging
krijgt, zo niet, dan zie ik het somber in.

Kids-weekend

Ik heb twee weekenden voor de kids op Willemsoord in Slagharen meegemaakt. Mijn zus Nathalie vroeg of ik
ook meeging. Ik had er niet zoveel fiducie in, maar ik heb het toch gedaan. Toen we van een activiteit in een
VW-busje terug reden, zat ik op de bijrijdersplaats. Ik hoorde de kinderen achterin tegen elkaar praten van
‘Waarom zijn jullie hier’. Daaruit ontstonden spontane open gesprekken en dat deed me heel goed. Het is voor
de kinderen ontzettend belangrijk dat zij over hun verlies en hun ervaring kunnen praten. Dat kunnen ze niet op
school in hun klas, dat geeft teveel emoties en daardoor worden ze tegengehouden. Ik heb de organisatie van
Martin Roos dan ook graag overgenomen. Jammer dat het in 2020 niet door kon gaan, en voor dit jaar is het ook
maar de vraag.

Om uit de impasse te geraken van de beklemmende COVID-maatregelen komt de creativiteit van Daniel
opnieuw naar boven. Vanwege de grote behoefte van vele lotgenoten die elkaar zo graag weer eens willen zien
en hopelijk elkaar in de armen te kunnen nemen, start hij een crowdfunding om met nabestaanden de Efteling te
bezoeken. Nu kan het nog niet maar wanneer het straks vrijer wordt dan heb ik het opgestart en kunnen we er
gelijk gebruik van maken. Ik organiseer nou eenmaal graag.

“Ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand, en in gedachten dan kus ik zacht je hand” is een van de liedjes
die Theo graag zong. Op speciale momenten draait Daniel het bandje met de muziek van zijn vader graag af.
Over wie daar zingt zijn zeker geen vraagtekens: Theo van Berlo, de levensgenieter.

Rien Verbiest



MOGEN WI1J ONS EVEN VOORSTELLEN?

BESTUUR

Graag wil ik mij hierbij voorstellen. Ik benNatalina Nijman (32) en een
alleenstaande moeder van drie kinderen (14) (11) (11) en woon in Den

Haag. Naast het moederschap ben ik bij een automaterialen zaak werkzaam.
Sinds 2005 ben ik ingeschreven bij ADS. Ik heb mijn moeder op mijn 16e
verloren door geweld. Vanaf 1 januari 2021 ben ik het bestuur komen helpen.

Sommige leden ken ik persoonlijk, anderen hoop ik snel te leren kennen.

Vriendelijke groet van Natalina.

REDACTIE

Hallo allemaal, Mijn naam is Els Stoker, ik ben 30 jaar en woon samen met
mijn vriend in Emmen. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker

en werk als persoonlijk begeleider in de GGZ-zorg.

Acht jaar geleden is mijn zus Kim met 30 messteken om het leven gebracht
nadat zij de relatie wilde verbreken, vandaar mijn connectie met de FNG.

In de afgelopen acht jaar is er veel gebeurd maar durf ik nu wel te zeggen
dat ik weer kan genieten van het leven.

Natuurlijk heeft de moord op mijn zus mijn hart letterlijk in stukken gebroken
maar met behulp van vele therapieén, heb ik een weg gevonden om te leven
met dit enorme gemis maar heb ik ook geleerd weer te kunnen genieten van
de mooie dingen dat het leven kan bieden.

Ik wil mij nu graag inzetten voor lotgenoten om te helpen daar waar ik kan.
Ik hoop mooie stukken voor jullie te gaan schrijven in de cocon.

Lieve groet, Els.

Hoi allemaal, mijn naam is Kelly Muilman, 28 jaar en woon in Delft.
Moeder van 3 prachtige kindjes. Ik ben gek op prachtige stukken schrijven
en hoop dat ook te kunnen doen voor de FNG. Sinds de dood van mijn opa
Wim Muilman is niks meer hetzelfde en ik heb me als jong meisje verloren
gevoeld. Tot ik door mijn tante in contact werd gebracht met het FNG.
Iedereen daar snapt wat je hebt meegemaakt. Ik kijk er erg naar uit om
prachtige stukken te gaan schrijven en om mensen een stem tegeven.

' Ik hoop dat mijn voorstellen zo voldoende is, want ik schrijf gerust een boek!

Groetjes, Kelly.




Perspectief

herstelbemiddeling

Via videobellen heb ik een afspraak met Francis Bakker, een bemiddelaar die slachtoffer-dader contact
begeleidt. Francis werkt al 15 jaar voor Perspectief Herstelbemiddeling. Een organisatie die gesprekken
begeleidt tussen slachtoffer en daders. Herstelbemiddelaar zijn is een pittig beroep dat niet zomaar iedereen
kan. Een beroep waarbij je te maken krijgt met beide kanten waarbij een neutrale houding van belang is,
anders lukt het je niet goed een traject in goede banen te leiden. Ik heb een aantal jaar geleden zelf een
traject aangevraagd bij Perspectief Herstelbemiddeling om in contact te komen met de moordenaar van
mijn zus. Het gesprek heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden maar ondanks de afzegging heeft het voor mij
toch bijgedragen aan mijn herstel. Ik wil jullie dan ook informeren over deze mogelijkheid.

Wat houdt Perspectief Herstelbemiddeling in?

Perspectief Herstelbemiddeling is een organisatie die slachtoffers en daders met elkaar in contact kan
brengen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Een traject dat zorgvuldig begeleid wordt door deskundige
bemiddelaars die weten hoe zij het beste kunnen ondersteunen.

Vormen van contact

Er zijn verschillende vormen van contact mogelijk. Er kan gekozen worden voor briefwisseling, er worden
dan brieven verstuurd naar elkaar. Hiernaast kan er gekozen worden voor pendelbemiddeling. Hierbij
worden boodschappen over en weer gebracht door de bemiddelaar. Bij deze 2 gevallen hoef je niet oog in
oog met de dader te komen. Daarnaast kan je kiezen voor videobellen of voor een gesprek. Dan vindt er een
gesprek plaats samen met de bemiddelaar en beide partijen. Er zijn verschillende mogelijkheden dat er
altijd wel iets is dat kan bijdragen aan het herstel.

De voorbereiding

Het is een heel traject dat je ingaat met elkaar. Een slachtoffer-dader-bemiddeling moet heel zorgvuldig
worden aangepakt. Hier wordt alle tijd voor genomen. Het is goed om te weten dat voordat het gesprek
plaatsvindt, je minimaal een half jaar, maar soms zelfs anderhalf jaar verder bent. Dit heeft te maken met de
zorgvuldigheid hoe het contact wordt voorbereid. Er moet goed uitgezocht worden wat de intenties, de
verwachtingen en wat de behoeftes zijn van beide partijen. Een bemiddelaar zoekt dit samen met jou uit. Er
zullen meerdere gesprekken zijn met de bemiddelaar en indien mogelijk wordt ook de familie erbij
betrokken. Alles wordt in kaart gebracht om het traject zo optimaal mogelijk te begeleiden. Tijdens intake
worden er verdiepende vragen gesteld om goed in kaart te brengen wat nou de wensen en verwachtingen
zijn van het gesprek. Wanneer dit helder is probeert de bemiddelaar contact te leggen met de dader. Dit
gebeurt eerst door middel van een brief en uiteindelijk maakt de bemiddelaar een afspraak met de dader. De
behoeftes van beide partijen worden in kaart gebracht en gedeeld, zodat je weet wat je kan verwachten. Een
dader moet bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat een nabestaande boos kan worden. Boosheid is
een logische emotie die er mag zijn. De bemiddelaar gaat dan met de dader in gesprek hoe hij omgaat
wanneer een nabestaande boos wordt. Het is belangrijk dat een dader zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Wanneer dit niet gebeurt en een dader er zit met een nonchalante houding dan zou zo’n gesprek alleen maar
schade aanrichten dan dat het bijdraagt aan het herstel. De bemiddelaar voorkomt dit door dit vroegtijdig al
te signaleren en hierover in gesprek te gaan.

Vaak willen nabestaanden de dader vertellen wat voor impact het heeft op hun leven, soms willen ze alleen de
dader in de ogen kunnen aankijken of willen zij een antwoord op de waarom vraag. Dit wordt allemaal helder in
de gesprekken tijdens de voorbereiding.



Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat allemaal nodig is om een het gesprek zo goed mogelijk
te laten verlopen. Er is veel mogelijk; zo kan er gekeken worden naar een juiste ruimte, bijvoorbeeld de
kerk in een gevangenis. Dit is vaak prettiger dan een kille gespreksruimte. Misschien is het belangrijk dat
de nabestaande vlak bij de deur zit of dat er nog iemand bij het gesprek zit. Dit zijn allemaal dingen die
mogelijk zijn en wat ook allemaal goed van tevoren doorgesproken wordt. Het gesprek levert al veel
spanning op en wanneer deze randzaken al worden weggenomen zorgt dit al voor meer rust. Het is vaak al
een geruststelling wanneer de nabestaande weet dat de mogelijkheid er is om even de ruimte te verlaten als
de emoties hoog oplopen.

Wanneer spreek je van herstel?

Mensen zeggen vaak dat zij na afloop een bepaalde rust ervaren. Vragen die zij voorheen in hun hoofd
hadden zijn nu wellicht beantwoord, zij hebben kunnen zeggen wat zij wilden zeggen tegen de dader. Maar
eigenlijk begint het herstel al op het moment van de aanmelding. Op dat moment pakt een nabestaande
namelijk weer de regie terug en dit kan al zelfhelend werken. Wanneer een nabestaande dus besluit het
gesprek en de confrontatie aan te willen gaan op wat voor manier dan ook zet dit iemand weer in zijn of
haar eigen kracht. Dan valt er altijd wel wat uit te halen, al is het maar iets kleins.

Wat is de rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar faciliteert het hele traject. De taak is om te zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk
verloopt. Dat alle partijen goed voorbereid zijn en dat helder is wat beide partijen graag willen zeggen. De
bemiddelaar zorgt dat alles van tevoren al zo goed mogelijk is uitgewerkt. De verwachtingen, de behoeftes,
vragen, wat kan je verwachten, welke ruimte is wenselijk, wie zitten er allemaal bij tijdens het gesprek etc.
De bemiddelaar start meestal het gesprek, hij of zij weet al van beide partijen wat de wensen zijn of wat er
gezegd wordt en kan dit dan goed begeleiden. Wanneer mensen het moeilijk vinden om iets onder woorden
te brengen helpt de bemiddelaar hierbij. De bemiddelaar heeft van tevoren al besproken met beide partijen
wat zij belangrijk vinden om te vertellen. De bemiddelaar zorgt dat dit tijdens het gesprek aan bod komt en
dat er ruimte is om hierop te reageren. Als iemand even nodig heeft om tijdens het gesprek de ruimte te
verlaten of om even af te koelen wordt dit ook geregeld. De bemiddelaar biedt beide partijen de kans om te
kunnen spreken. Bemiddeling is maatwerk. Er wordt echt gekeken naar wat jou kan helpen en wat jij nodig
hebt.

Een gesprek is altijd vrijwillig!

Een slachteroffer-dader-bemiddeling is altijd vrijwillig. Dit kan betekenen dat mensen zich terugtrekken
wanneer het te spannend wordt. Dit kan teleurstellend zijn maar dat waarborgt de vrijwilligheid van het
traject.

Goed om te weten!

Perspectief Herstelbemiddeling is een laagdrempelige organisatie. Zij staan altijd open om vragen te
beantwoorden en doen dit graag om jou verder te kunnen helpen in je herstel. Ook wanneer je nog niet
zeker weet of je in contact wil komen met de dader, kan je contact opnemen met een bemiddelaar. De
bemiddelaar kijkt dan met jou naar de mogelijkheden. Als iets niet haalbaar is geeft de bemiddelaar dit ook
aan, maar het uitgangspunt is dat er altijd wordt gekeken naar wat wél kan. Bemiddeling is altijd vrijwillig
en is kosteloos. De bemiddelaar kijkt samen met jou naar wat nodig is om verder te komen in je herstel.
Herstelbemiddeling is een mogelijkheid die hierbij kan helpen.

Wil jij weten of herstelbemiddeling mogelijk iets is voor jou? Bel op 030-2340045 of stuur een e-mail naar
info@perspectiefherstelbemiddeling.nl

Of kijk voor meer informatie op de website
https://www.perspectietherstelbemiddeling.nl
Els Stoker



Dag Wil,

Ruim 50 jaar geleden, ik was net schoolmeester geworden, kreeg ik mijn eerste klas: klas 2 en 3 (nu groep
4 en 5) met 41 leerlingen. Een van die leerlingen, laat ik hem Jan noemen, zag ik na veertig jaar weer terug.
Er was een reiinie omdat de school 100 jaar bestond. Toen bleek dat de kinderen van toen meer veranderd
waren dan ik in die 40 jaar. Maar alleen uiterlijk: hun karakters herkende ik. We hebben in de paar uur die
ons waren toevertrouwd, heel wat afgepraat. En toen er naar mijn kinderen werd gevraagd, heb ik natuurlijk
ook over Maaike verteld. En toen zei Jan: “Ja, ik kan me Voorstellen hoe verschrikkelijk dat voor u moet:
Zijn geweest.” :

Nog weer 10 jaar later kwam er een malltje van Jan. Ook hij. hermnerde z1ch ons gesprek tljdens de retinie.
En hij schreef onder andere het volgende:

Daar vertelde je me dat je dochter is vermoord en dat heeft veel indruk op mij gemaakt en ik dacht dat zk
begreep hoe erg dat voor jullie moest zijn, :
\Maar nu weet ik dat ik mij toentertijd me er geen voorstellmg van kon maken omdat ik nu weet wat het isije
kind te verliezen. ; :

Twee jaar geleden is onze zoon Klaas gestorven na een val van'de trap, 32 jaar jong, net als ]lj hebben we
zelf ons kind dood gevonden. :
Nulas ik op Google hoe jullie omgaan met de dood van Maaike en wat mij erg trof was dat ]ullle Maaikes

- lgeboortedag vieren. Toen ik dat las begon ik te begrijpen-dat ik iets niet goed deed door dat ik bijde

gedachte aan Klaas alleen aan de dode Klaas dacht, en door jou ben ik gaan inzien dat ik aan de levende
Klaas moet denken aan al het mooie wat we hebben gehad. en dat ik blij moet zijn met wat we. hebben 5

* kunnen delen en dat was een geweldige tijd, hij was mijn beste vriend en we deelden alles samen.

\Natuurlijk wordt het gemis er niets minder om maar dat hoef ik je niet uit te leggen maar toch, na al dle
jaren weer wat geleerd van Meester Kuiper. :
: : Hartelljke groet Paul

Dag Paul' :

Die meneer van vijftig jaar geleden kon inderdaad niet Voelen wat jou was overkomen Pas nu het hem zelf
overkwam wist hij-hoe het voelde om een kind kwijt te raken. : - :
In mijn vorige leven zei ik tegen mijn ex, die als psycholoog dacht veel te weten, je weet pas hoe 1ets voelt
als je het zelf hebt meegemaakt, waarop hij antwoordde *Nee hoor, daar ben ik het niet mee eens,

ik kan ook geen ei leggen, maar toch weet ik hoe een ei smaakt”. = :

Je hebt het nu over vijftig jaar geleden, onze kinderen, : ;

Maaike en Caroline zijn dit jaar vijfentwintig jaar dood, dat brengt mij op de herdenklng Wat kun je doen
om na vijfentwintig jaar de moord van je kind te herdenken. Dat is toch een bizar idee. Hoe ga Jl_] dat doen
Paul?

Soms denk ik, ik ga het verhaal van Caroline breeduit vertellen in de krant om zodoende aandacht te vragen
|voor de cold case die het mmlddels is geworden. Dan weer denk ik, ik krulp in bed en blijf daar de hele dag
stilletjes liggen. ; :

Het is een gekke gedachte misschien Paul, maar ik ben soms jaloers op mensen die weten wat er met hun
kind is gebeurd en wie dat heeft gedaan en waarom. Op jou ben ik dan ook jaloers want jij hebt haar zelf
gevonden en weet precies-wat er is gebeurd. De man heeft zijn straf gehad. Jij wil niet meer aan hem
herinnerd worden, hij is het niet waard dat zijn naam nog wordt genoemd. Dat snap ik ook goed.

Als je kijkt naar de ouders van Nicky Verstappen, die zijn ook al die jaren blijven hopen dat het verhaal ooit
boven water zou komen. Ze weten nu iets meer maar nog lang niet alles omdat de moordenaar zwijgt. - '
Mensen zeggen wel eens tegen mij, laat het toch los. Het is al zo lang geleden.

Maar Paul, dat gaat echt niet. De vragen blijven als de antwoorden uitblijven.

Afgelopen zondag zag ik mijn kleinkinderen schaatsen. Het beeld van de kleindochter van twee jaar
veranderde plotseling in dat van Caroline, zwaaiend met haar schaatsbeschermers en ik lachte

naar haar en zij naar ons. Ja, ze blijft er altijd bij. )

Hartelijke groet, Wil
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Wij herdenken de maanden april, mei en juni 2021

[ ]

Fokko Wer‘kmn
* 03-04-1969
t 12-10-2003

Ron Schuurman
* 12-04-1977
t 07-05-2011

Gijs Janssen
= 21-04-1989
t 24-01-1997

Ide Klijnstra
* 24.04-1956
T 23-06-2008

Anne de Ruijter
de Wildt

* 05-05-1978

t 01-05-1997

Loanen
* 04-04-1972
1 15-08-1997

Tinka van Ruuij
* 14-04-1977
T 26-05-2004

b |
Safhinaz
Zerrou
* 21-04-1991
T 15-02-2016

Jeanine
Groenewald
* 25-04-1983
1 14-0B-2015

é ang
oppenbur
* 07.05-1970
1 17-08-1994

Barry l. Marguérite v
Kouwenber Campenhout R_E'"ll yf%‘agg"g
55505011 eyl + 02-06-2017
T 30-09-2011 t 11-01-2002 Eoics

Rik Vralijk
* 1B-04-1965
T 01-07-1999

Shannon Mak
* 16-04-1988
+ 03-08-2018

* 14-04-2009
1 16-06-2009

Leontine MNatasjo Wolff- P

Zeeman Peeters = 24 041951
1 11-09-2011 1 15-04-2004 i

- Richard
Alex Walkier Hans Braam ! :
* 30-04-1969 * 04-05-1945 e e lizen

T 10-07-2001 T 02-12-1975

t 03-12-2012

(A
A5

._:..\, 74 i
KL |

Martijn van Oss Bas de Lan Denny Veldwijk
* 07-05-1983 * 07-05-1985 * 07-03-198
t 28-12-2008 1 24.09-2008 1 10-11-2007
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Pa‘rmck van der

Hasan Sarikus
* [0-05-1991 Bolt
+ 05-10-2017

* 11-05-1966
1 26-12-2002

Milan de Groot
* 14-05-1988
1 04-03-2006

Joel Alfarez
* 14-05-1992
t 31-12-2015

a van der
eest

* 18-05-1986
112-09-2017

Ashana Wahl
* 17-05-1993
T 09-12-2011

M ﬂr‘ﬂ'

Rud vuder‘

Ger' Nan :'an

Wijk oeven
* 24.05-1990 * 25 051982
1 23-04-2007 1 12-11-2006

Lejla
Sjichzamanava
* 31-05-1953
T 16-05-2011

Koos Engel
* D2-06-1968
+ 20-01-2012

Miels Kooistra
* 11-05-1980
+ 15-08-2008

i N
Alicia
* 15-05-1986
+ 02-06-1993

Silvia Voss
* 20-05-1968
T 10-12-2004

Katja Suringa
* 28-05-1975
1 22-02-2001

Edwina Ingrid
Pantophlet
* 03-06-1981
t 05-06-2008

Marlies van der

Moniqu ePeggy

Kouwe len da
* 11-05-1984 * 14—05 1967
1 21-09-2008 T 10-01-2003

Tlonka Miranda
Clivier

* [7-05-1976

Tt 27-06-2014

Barbra deJung

= 17-05-1973
t 12-09-2002

nss Langdaon
= 23-05-1980
T 21-09-2013

Jolanda Horvers
= 20-05-1969
+ 20-02-2002

Marc Julien

Regina van Vugt :
%8—05—1‘?75 < Plessius
28-05-1984
R t13-04-2009

RoblennaC C
Eeboe

* 03-06-1996

1 28-05-2009

Ingrid Visser
* 04-06-1977
+ 13-05-2013



Carrie Kloos
* 13-06-1933
t 21-08-1995

Leray Koppenaol
b ll)—fDﬁ—Pl%B?
t 30-11-2004

MNadine
Beemsterboer
* 22-06-1986
1 02-12-2006

Sybine Jansons

* 10-06-1985
+19-01-1999

HD|§RF'IQLR_iésen Oskar Pudelko
% = 30-06-1958
t %2;%67"_ E%%% t+07-12-2018

Fred van der Angelo van
Maalt Emmerik

* 13-06-1975 * 13-06-1991

t 0B-03-2014 t 01-01-2015

Edward Maat
* 23-06-1974
T 07-09-2011

Elif Yo
* 30-06- 1980
+721-09-2013
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VA ’r
* 26-06-1974
1 28-09-1995

NAAM

Streep hun naam niet door
al zijn zij tot stof vergaan.
Streep hun naam niet door
alsof zij nooit hebben bestaan.

’t liefste dat ik heb bezeten

’t toekomstbeeld van mijn bestaan.
Vraag me niet dat te vergeten

en gewoon weer verder te gaan.

_ Want ik wil wel verder leven
maar ik weet niet hoe dat moet.
Ik hoor bij hen die achterbleven.
Overleven vergt veel moed.

Streep daarom hun naam niet door.
Noem hun naam en laat me weten
dat ook jij niet zult vergeten.

Zo alleen kan ‘k verder gaan.

Gerry den

Simone de Laat
* 15-06-1959
t 04-12-1989

ITw

Pr'ujjl Zeeqers
* 78-06-1981
T 14-12-2008




Stelling was:
Verschil in strafmaat tussen moord, gekwalificeerde doodslag, doodslag,
dood door schuld is te groot?

Conclusie:
Volmondig kunnen we wel zeggen dat het verschil te groot is! En dit onderwerp
speelde ook bij de overheid. Gelukkig is dit vanaf heden aangepast.

rijksoverheid.nl
Straf doodslag omhoog naar 25 jaar
Nieuwsbericht | 26-02-2021 | 13:30

De maximale gevangenisstraf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Hierdoor komt de
straf meer in de buurt van de maximale straf van 30 jaar voor moord, wat meer recht doet aan de ernst
van het misdrijf. De ministerraad heeft daarmee ingestemd, op voorstel van minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Minister Grapperhaus: “Verhoging van het strafmaximum geeft de rechter de armslag die nodig is om in
alle gevallen van doodslag een passende straf op te leggen.”

Minister Dekker: “Doodslag veroorzaakt onherstelbaar leed bij nabestaanden van slachtoffers, daar
hoort een straf bij die daar recht aan doet.”

Doodslag ligt soms heel dicht aan tegen moord. Doodslag is het opzettelijk doden van een ander mens.
Doodslag met voorbedachte raad is moord. Sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht staat op
doodslag maximaal 15 jaar gevangenisstraf. In 2006 is de maximumduur van de gevangenisstraf voor
moord verhoogd van 20 naar 30 jaar, als alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Door nu het
maximum voor doodslag te verhogen naar 25 jaar, wordt het gat tussen doodslag en moord verkleind.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.
De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de
Tweede Kamer.

Nieuwe Stelling:
Gecompliceerde rouw #”Normale rouw”

Is rouw na moord gecompliceerd?

En zo ja, alleen het |IJStJe Normale rouw IGecompliceerde rouw
hieronder ? iGevoelens \Verdriet Blijvend verlangen - pijn
A A — depressie — angst -

Of zijn er meer aspecten die el

meespelen zoals: media, het OM, ||Gedachten Positiever over leven,  |Negatief over leven,

poIitie etc.? toekomst toekomst

Graag horen we jouw ervaring. _ _ _ _
iGedrag Gerichtheid op verleden (Gerichtheid op verleden

) ) en toekomst en op verlies

Graag reageren via mail: (aanpassing) (zoekgedrag)

E: cocon.fng@gmail.com _ _ , —
Herinne- Positief, troostend Traumatisch, pijnlijk
ringen

VOIQ ons ook op facebook: IControle De persoon heeft De pijn heeft controle

|F: de cocon fng. controle over de pijn over de persoon

Kim Gijsbertsen
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Intervieuw met: uitvaartbegeleidster van UVZ

S
f“* M&%}} Naam: Katinca Savelkouls
‘ - leeftijd: 52
Beroep: uitvaartverzorgster op kantoor.
jaren in de uitvaart: 10 jaar
werkgever: UVZ

__;gze? -
W

Waarom ben je in de uitvaart gegaan?

Mijn zus runde al een uitvaartcentrum en zodoende ben ik er eigenlijk ingerold.

Is er verschil in uitvaart tussen een "normale" dood en moord?

Jazeker! Bij moord zit vaak erg veel boosheid. De impact is groter en er zit een heel verhaal achter.
Soms blijkt dat iemand er een ander leven op na hield en dat is voor de nabestaanden vaak moeilijk te
bekroppen.

Is het opbaren anders? Dit door bijvoorbeeld letsel

Nee, dit maakt niet uit. Ook na een ongeluk kan een lichaam aangetast zijn. Wij streven er altijd naar om
een eerlijk beeld te tonen. Het ergste is al gebeurd, je geliefde is al overleden. Echter, we proberen wel
altijd iemand er op zijn best uit te laten zien zoals die persoon was.

Zou er bij de opleiding dan wel latere workshops aandacht besteed moeten worden aan moord?

Goele vraag, ik heb hier nooit over nagedacht. Het zou zeker een meerwaarde zijn als hier meer
aandacht voor komt.

Heb je zelf moordzaken gedaan? En wat deed dit met jou? A

Ja, twee keer heb ik een uitvaart mogen begeleiden. Het is mij beide keren goed bijg&leven. De impe
op de nabestaanden en omdat het gelukkig niet veel gebeurt.{Zonder in detail te treden, krijge 1'
nabestaanden naast het verlies ook veel andere zaken waar Jlj mee gecenfronteerd WOI'an. nl
leder verlies van een diebare is verdrietig, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik alleen nog maar.
kantoor werk. Het verdriet deed mij als m:
doen. \

Is er voor jullie hulp bij uitvaart

Pén mo
Ja, de politie CMO neemt altijd coﬂ'f ‘met / é jen | 1 want het
heetft altijd een impact op ons als team. b L AAS



ONZE VASTE GASTSCHRIJVERS

He, jij

Hé, jij, jij was er toch op

die ene dag, dat ene moment
waarop het leven tot stilstand kwam
waarop jij roekeloos rijdend

de weg tot de jouwe rekenend

de anderen de ruimte

misgunde, jij was er toch

toen een geliefd mens de dood vond
en jij reed door om later
op je schreden terug te keren

mensen verscheurd door verdriet en gemis
zoeken naar een waarom, een antwoord
en jij, veroordeeld voor een misse daad

die een einde maakte aan een dierbaar leven

heb ik je hier ooit aangesproken
op deze plek, op deze plaats
zodat dit stuk dit niet over
maar aan jou geschreven is?

Toen vloeiden er tranen

bitter lot, bruut en nietsontziend

leek plaats te maken voor berouw, of niet,
van inzicht, en nou?

Lees ik weer de krantenkoppen
over roekeloos gedrag, ongeloof,
zeg me, waar heb je gezeten

en wat heb je sindsdien gedaan
wat moet er dan gebeuren

als zelfs de droeve mensendood
je nu niet stoppen kan?

Tk spreek je dus maar aan:
zie de betraande ogen

van levensgroot gemis

en laat toe, laat je helpen
- als je dat zelf niet kunt -

Hé’ JIJI
stap uit

Gert Jan Slump

LEZEN OVER DE MOORD OP JE DIERBARE
KAN TRAUMATISCH ZIJN

Hoe gaan journalisten en auteurs om met
nabestaanden van een moord? Over het algemeen
hebben mijn moeder en ik vooral positieve
ervaringen met deze beroepsgroep. Uitzonderingen
daargelaten. In deze column sta ik stil bij een recente
ervaring die me bepaald niet in de koude kleren ging
zitten.

Het is zaterdagmiddag als ik een kort mailtje van een
auteur ontvang. Ik ken hem niet, maar hij schrijft een
boek getiteld ‘Moordstad’, Nadia’s gewelddadige
dood komt in het boek voor en hij vraagt of ik het
manuscript van zijn boek op feitelijke onjuistheden
wil corrigeren. Hij benoemt in zijn mail terloops dat
het niet zijn intentie is het verdriet over het verlies
van Nadia op te rakelen.

Minimaal

De inhoud van het manuscript in de bijlage wordt
minimaal toegelicht. Ik tast in het duister over de
aanleiding voor het boek, welke tijdsperiode het
bestrijkt en wat de motivatie is om dit boek te
schrijven. Evenmin word ik voorbereid op de
gruwelijke feiten die ik ga lezen en bijna achteloos
in het weekend in mijn schoot gedropt krijg.
Omdat de auteur het over een manuscript heeft, heb
ik aangenomen dat hij het volledige boek of een
volledig hoofdstuk heeft gemaild, zodat ik het
verhaal over mijn zus in een bredere context kan
plaatsen. Tot mijn verbijstering bestaat het
‘manuscript’ uit slechts twee pagina’s. Ik was van
plan om het op een later moment te lezen. Nu blijkt
dat het zo kort is, maak ik de kardinale fout om het
direct door te nemen.

Manier

De manier waarop mijn zus is vermoord, wordt tot
in het bloederigste detail beschreven op een
sensationele manier die bij mij vooral pervers
overkomt. De vermoedelijke aanleiding voor haar
dood wordt niet benoemd. Omdat Nadia’s
moordenaar tevens verdacht is geweest van een
eerder levensdelict, wordt ook de moord op Anton
Bussing beschreven. Het leven en de dood van twee
onschuldige slachtoffers verdient in een boek over
‘crimestad Utrecht’ kennelijk slechts twee pagina’s!
Deze reductie van Nadia’s leven en van haar
noodlottige dood, maar ook van het immense leed
dat haar overlijden heeft veroorzaakt, raakt mij diep.



Tijdens het lezen knapt er iets in mij. Gevoelens
van woede overspoelen me: er staan zoveel fouten
in dat het stoom uit mijn oren komt. Tegelijkertijd
word ik snoeihard geconfronteerd met hevig
verdriet. Verdriet dat ik lange tijd niet meer in deze
intensiteit heb ervaren. Ik ben verbijsterd door de
zakelijke beschrijving van de laatste minuten van
Nadia’s leven. Het ontbreken van enige compassie
in de tekst met het lot van mijn zus en dat van
Anton frustreert me eigenlijk nog meer dan dat
veel feiten niet of niet volledig juist zijn.

=
Emotie
Vanuit mijn eerste emotie stuur ik een korte
reactie. ‘Er klopt niets van je verhaal’, schrijf ik.
Een verbouwereerd mailtje komt retour. De auteur
schrijft dat hij ‘OverLeven’ — de documentaire
over de gevolgen van de moord op Nadia — en de
uitzending ‘De Zaak van je Leven’ heeft bekeken
en daarnaast nog een aantal juridische stukken
heeft doorgelezen. Naar zijn idee heeft hij goede
research gedaan. Een mening die ik bepaald niet
deel.
Mijn verstand probeert mild te zijn; deze man kan
niet weten dat ik PTSS heb. Hij begrijpt duidelijk
niet dat de gedetailleerde beschrijving die hij heeft
gestuurd een bijzonder goede ‘trigger’ was,
waardoor het te gevoelig afgestelde alarmsyst
in mijn hoofd keihard is afgegaan. De auteur
niet weten dat ik na het lezen van zijn verh
ontzettend heb gehuild. Hij voelt niet dat
spieren in mijn lichaam zich direct aan:
dat ik acht uur later nog net zo gespann
emotioneel ben, waardoor ik geen idee
in slaap kan vallen.

Onjuistheden
Toch zijn de feitelijke onjuistheden niet
reden dat ik zo van slag ben. Mijn hart
vooral op tilt door herhaaldelijk te lez
‘extreme hoeveelheid bloed’ die mijn zus v:
Bovendien steekt het mij dat de auteur in zij
beschrijving bij herhaling naar Nadia verwijst als
‘de studente’ of naar ‘het studentenhuis waar zij
woonde.’

Vanaf het moment dat zij was gestorven is er in de
media haast unaniem over Nadia geschreven en

gesproken als ‘de Utrechtse studente.” Ondanks dat

wij dat in elk interview dat we gaven corrigeerden,
bleek het onmogelijk deze misvatting recht te
zetten.

lgetraumati

Mijn zus was niet zomaar ‘een studente’. Nadia
was veel eerder een hardwerkende, jonge vrouw.
Tot onze spijt is na haar overlijden nauwelijks tot
mensen doorgedrongen dat Nadia naast haar
parttime studie een baan had.

Grachtenpand
Bovendien was het grachtenpand aan de
Weerdsingel Westzijde helemaal geen
studentenhuis! Er woonden vier mensen. Drie van
de bewoners — waaronder Nadia’s moordenaar
Pascal die controller was bij de ING-bank in Den
Haag — werkten fulltime.
Mijn zus werkte 24 uur per week als junior
projectleider bij PAC ICT in Den Haag. Ondanks
dat Nadia nog maar 25 jaar oud was, verdiende zij
een uursalaris van 65 euro, reed ze in een leaseauto
en beschikte ze over een Nokia (de toenmalige
gsm) van de zaak met een onbeperkte belbundel.
Haar werkgever, leidinggevende en
studentendecaan waren het unaniem eens dat Nadia
veel potentie had. Haar parttimestudie deed mijn
zus ‘ernaast.’ Naast haar baan. Slechts weinigen
kunnen wat zij kon; Nadia combineerde met verve
delijke en veeleisende baan met een L.

.
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DREIGING AANSLAG SINT-VITUS HIL-
VERSUM; voortgang.

Op 21 september 2019 vond in Hilversum de
laatste Dag Herdenken Geweldsslachtoffers
plaats.

Door Corona kon er vorig jaar geen dag georgan-
iseerd worden. Eind augustus kwam er bij de or-
ganisatie van de DHG een terroristische dreiging
binnen. Een bewerkte foto van de St. Vitus waarbij
de kerk door een explosie in brand zou zijn gevlo-
gen. Deze foto kwam binnen via Greenbirds, een
als IS bekend staand
mediakanaal. De
schrik zat er bij ons
flink in en de Feder-
atie Nabestaanden
Geweldsslachtoffers
(FNG) consulteerde
haar leden of men
van mening was dat
de DHG door zou
moeten gaan. Ook
werd overlegd met
de burgemeester van
Hilversum, de politic B
en de pastoor van de
kerk. Besloten werd
om in de kerk bevei-
liging te posteren en
langs de route vol-
doende beveiliging een oogje in het zeil te laten
houden. Een dag voor de DHG vond er een nog
bommelding plaats bij de St. Vitus in Hilversum.
Een deel van het centrum werd afgezet en de
‘bom’ bleek een nepexplosief te bevatten. Toch
besloten een aantal nabestaanden de DHG niet te
bezoeken.

Een maand later werden twee jonge vrouwen gear-
resteerd, beiden met jihadistische ideeén. Zowel in
Engeland als in Nederland werd een alleenstaande
moeder gearresteerd die van plan leek te zijn een
terroristische aanslag te plegen. In Engeland gaf
Michelle R. toe dat zij van plan was met een tas
explosieven in de St. Paul’s een slagveld te
veroorzaken. In ons land zou Yousra L. hetzelfde
in de St. Vituskerk van plan zijn geweest. De twee
vrouwen kenden elkaar, hielden het IS mediaplat-
form in stand en hadden regelmatig contact.
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De vrouw uit Engeland zou een bezoek brengen
aan de Nederlandse IS sympathisant, maar werd
op het vliegveld van Londen gearresteerd.

Na een lange rechtszaak werd zij vorig jaar tot
levenslang veroordeeld voor het beramen van een
terroristische aanslag in de St. Paul’s. Op 11 febru-
ari 2021 kwam de Nederlandse vrouw voor de
rechtbank in Rotterdam. Zij ontkende dat zij van
plan is geweest een aanslag in de St. Vituskerk te
plegen. Zoekgedrag op internet naar explosieven
kon volgens haar herleid worden tot het feit dat zij
wraak wilde nemen op haar ex-man. Het Open-
baar Ministerie denkt over sterke bewijzen te
beschikken dat zij wel dege-
lijk degene was die de terro-
ristische dreigementen geuit
heeft.

Op 29 maart 2021 zal de
rechtszaak tegen Yousra L.
voortgezet worden. Het OM
zal dan haar eis formuleren.
Yousra L. is eerder veroor-
deeld tot 10 maanden onvoor-
waardelijke celstraf, omdat zij
uitgereisd was naar IS-gebied.
Op haar laptop werden dui-
zenden jihadistische afbeel-
dingen en video’s aangetrof-
fen. Feit blijft dat de Engelse
veroordeelde voor het
aanzetten tot een soortgelijke
terroristische actie levenslang heeft gekregen. Feit
is ook dat de aanslag in de St. Vitus tijdens de
DHG niet heeft plaatsgevonden. De FNV wil zich
niet voorstellen wat de gevolgen zouden kunnen
zijn geweest van een terroristische aanslag op de
DHG. Het lijkt voorlopig te vroeg om conclusies
te trekken uit dit hele gebeuren. Aan de ene kant is
het eind zoek als je als FNG gaat buigen voor
geweld; aan de andere kant wil je jouw leden niet
onnodig blootstellen aan mogelijke terreur. Overi-
gens is uit de zitting van de rechtbank wel duide-
lijk geworden dat het de verdachte er niet om ging
nabestaanden te treffen. IS richt zich op het plegen
van aanslagen op ongelovigen in den breedste zin
des woords. Schrijver dezes vraagt zich alleen af
of dat nu een meevaller is of niet.

Jan Bouman




Zoeken naar een lichtpuntje

Mijn vader is op 8 december 2018
vermoord en ik ben in januari
daarna al gaan zoeken naar lotge-
noten. Waar kan ik met mijn ver-
haal terecht; waar zijn die anderen
die zoiets als ik hebben meege-
maakt? Al googelend kwam ik op
de FNG terecht en heb ik me aan-
gemeld. Ik heb alleen nog maar
naar de naamplaatjesdag en de
lichtjesavond kunnen gaan. Dan
heb je nog de kinderen en die moet
je toch ook bezig houden. Daarom
is het in deze Covidtijd jammer dat
er geen bijeenkomsten zijn om
elkaars verhaal te delen.

Aan het woord is Nancy Pudelko
(35), moeder van vijf kinderen: 17
jaar, 11 jaar, een tweeling van 4
jaar en een van 3 jaar. Haar dochter
Thalisya van 11 jaar is ernstig ziek
en neemt alle tijd van Nancy in
beslag. Al ruim twee jaar gaat ze
met haar haar ziekenhuis in en uit.
Als ‘papa’skindje’ van haar vader
beroofd, dan nog alleenstaande
ouder.....het maakt haar leven er
niet eenvoudiger op. Haar
opmerking echter: “Ik kan niet
wachten om te gaan werken”, zegt
veel over de hoop en de kracht van
deze geplaagde vrouw.

Eén keertje niet in zijn
stamkroeg Op vrijdagavond gaat
Oskar Pudelko het centrum in voor

een biertje en een hapje. Zoals
gewoonlijk drinkt hij een biertje in
het café waar Oskar een bekende
gast is. Na gezellig met wat gasten
een biertje te hebben gedronken,
gaat hij verderop in de straat een
broodje shoarma eten. Waarom hij
daarna niet meer in zijn vertrouwde
café terecht komt, is onbekend,
maar hij besluit een afzakkertje te
halen bij Café van Gogh, waar hij
eigenlijk zelden komt. Wellicht
heeft het van buiten uit zichtbare -
grootscherm met de voetbaluit-
zending van PSV zijn interesse
gewekt?

Gezeten aan de bar, krijgt Oskar
een opmerking naar zijn hoofd dat
hij rustig een biertje zit te drinken
terwijl er mensen zijn waar hij bij
in het krijt staat. Een voor Oskar
niet onbekende Nick (35), valt hem
lastig met het feit dat hij een schuld
heeft uitstaan, waar overigens al
een betalingsregeling voor was
afgesloten. De woorden lopen hoog
op, vooral omdat ook de - voor
Oskar volslagen onbekende - Bart
R. zich er mee bemoeit en hem
begint uit te schelden. Ze spreken
Oskar er niet alleen op aan, maar
beginnen hem ook uit te schelden.

Ondanks dat bezoekers nog aan-
dringen van: “Laat die man met
rust”, wordt er door het tweetal niet
naar geluisterd. Oskar ziet het
heilloze er van in, betaalt en verlaat
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in zijn eentje het café, althans, dat
denkt hij. De twee komen hem
achterna en al op het terras van het
café krijgt het opstootje vervolg.

Na een klap van Bart slaat Oskar
met zijn gezicht op de grond.
Bloedend en met een gebroken
gebit belt hij zijn jongste zoon
wanneer de twee weer naar binnen
zijn gegaan. Die belt zijn oudere
broer en zus op en vertrekt ijlings
om zijn vader zo mogelijk te
helpen.

Ik zat te eten bij de Griek en dacht
‘ons vader heeft een ruzietje, het
zal wel loslopen’, maar ik ben er
wel naartoe gereden” , vertelt
Nancy.

De jongste zoon van Oskar schrikt
van zijn vader bij het zien van het
bloed en zijn gebroken gebit en
stormt naar binnen om verhaal te
halen, gevolgd door zijn vader. Hij
gaat met Nick op de vuist en er
ontstaat een verhitte en onduide-
lijke situatie. Oskar beland op-
nieuw op de grond en voordat men
er erg in heeft stormt R. van achter
het café uit, met een barkruk op
Oskar af. Omstanders roepen ‘Bart
niet doen, ophouden Bart’.

Maar Bart laat zich niet
tegenhouden en slaat op de
liggende man in. Iedereen is
beduusd en zien dat Oskar er haast
levenloos bijligt.



De dader is schielings via de ach-
terdeur vertrokken terwijl men
Oskar probeert te reanimeren.

De inmiddels gearriveerde Nancy
wordt in eerste instantie niet
toegelaten. Als ze zich als zijn
dochter bekend maakt, krijgt ze
de ruimte en gaat bij haar pa zit-
ten. Ze aait over zijn gezicht,
over zijn hart en gilt in totale
paniek ‘Papa wakker worden’ ter-
wijl haar twee broers naast haar
staan. “Ik zag dat hij er eigenlijk
niet meer was”, vertelt Nancy.
Later (veel te laat, zegt ze) arriv-
eren de politie en ambulance die
het overnemen en iedereen som-
meren naar buiten te gaan. Alle
hulp blijkt tevergeefs te zijn.

Achteraf praten

Eerst vroeg ik me nog af, wan-
neer ik er plank gas naar toe was
gereden, was ik dan nog op tijd
geweest? Maar die paar minuten
maken niets uit. [k ben wel nog
steeds boos op de caféhouder.
Die Bart was als een tweede zoon
voor hem. Had hij hem niet kun-
nen manen of bij aanvang al de
politie kunnen bellen? Waarom
moet Nick mijn vader aanspreken
op iets waar hij niks mee van
doen heeft? Het was zelfs een
bekende van mijn vader. En
waarom moet een volslagen on-
bekende zich zo op mijn vader
botvieren? Hij is naar huis gerend
en heeft daar de politie gebeld,
wetende dat het niet goed zat!
Het blijkt dat mijn vader ze zelfs
nog een pilsje heeft aangeboden,
moet je nagaan. En dat mijn
broertje na het zien van zijn
toegetakelde vader verhaal wilde
halen, is toch ook logisch?

Strafmaat

Bart heeft ‘geheugenverlies’ en
beweert zich niets meer te kun-
nen herinneren bij de rechtszaak.
“Gelet op alle getuigenverklarin-
gen zal ik het wel gedaan
hebben”, is zijn commentaar en
voegt geen enkele verduidelijking

voor de nabestaanden toe. Voor
doodslag staat maximaal 15 jaar
gevangenisstaf. De dag voor de
rechtszitting is er een identiek
proces geweest waarbij het von-
nis 7 jaar luidde. De OvlJ eist tien
jaar, maar het worden er uitein-
delijk acht. “Zijn moeder wist te
vertellen dat het toch zo’n goeie
jongen was die altijd voor
iedereen klaar stond. Misschien
heeft dat ook nog meegespeeld?
Nick is echter niet voor de rechter
gedaagd en ging doodleuk vrijuit.
Hij heeft verklaard dat op het ter-
ras de ander Oskar heeft geslagen
en ‘die” heeft geheugenverlies,
dus werd hem niets aangerekend
terwijl het hele gedoe door hem is
begonnen.

Ik heb wel gebruik gemaakt van
het spreekrecht, maar het blijft
frustrerend zo’n rechtspraak.
Niet alleen die acht jaar, maar
ook hoe men met je omgaat. Je
mag bij de zitting in de derde
bank gaan zitten, luisteren en je
mond houden, tot aan het mo-
ment van het spreekrecht dan. Je
bent gewoon publiek. Je krijgt
een gesprekje met de OvJ, een
zakelijke uitleg en dan kun je
gaan.
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Zelf overal achteraan

Ik kan niet zeggen dat je nou
goed geholpen wordt door welke
partij dan ook. Op die avond,
toen we door de politie naar
buiten gestuurd werden, was in-
middels de halve familie aan-
wezig. Op een goed moment wer-
den we naar binnen geroepen en
krijgen het bericht: ‘Je vader is er
niet meer’. Ik heb toen vreselijk
gehuild, maar je wordt weer
weggestuurd vanwege het
sporenonderzoek. Niemand staat
er voor je klaar. Slachtofferhulp
is in het weekend niet bereikbaar.
Ik heb ze na dat weekend gebeld
of er nog wel hulp komt. Ze
hebben onze familie met de zake-
lijke kant geholpen, waar je recht
op hebt en aanspraak op kunt
maken. Meer eigenlijk niet. De
familierechercheur was oké, maar

y je hoort alleen maar wat je mag

horen en dat blijft erg mondjes-
maat.

Ik wilde graag de bril van mijn
vader hebben. Die was zo
gezichtsbepalend voor hem. Ik
heb dat te kennen gegeven, kreeg
hem eerst en daarna is het weer
teruggevorderd voor onderzoek.
Ik heb mijn vader zelf opgebaard,
ook met die bril die er toen weer
was. Ik heb hem aangekleed en
hem de bril op gezet met de uit-
drukkelijke wens dat voordat men
de kist zou sluiten ik die terug
zou willen. Ik heb het tot de dag
van vandaag niet terug. Zijn strot-
tenhoofd en hersenen zijn door de
autopsie achtergebleven; ik wilde
het later separaat laten cremeren.
Daar heb ik schriftelijk de OvJ
om verzocht, inclusief zijn kled-
ing; ik wilde alles van mijn pa
terug! Maar ook daar hebben we
nul op gekregen. Na de recht-
spraak is het voor hen voorbij,
wordt alles vernietigd: zaak ges-
loten.




Moeilijke tijd

Steeds als ik aan mijn vader
dacht, zag ik het laatste beeld van
hem voor ogen: die blauwe tong
uit zijn mond hangen bij dat
verbrijzelde gezicht, zegt Nancy
huilend. Ik heb hulp gezocht,
maar een moeder van vijf
kinderen die met het stervende
lichaam van haar vader in haar
handen heeft gestaan,

kan wel een half jaartje wachten.
En dat was nog met spoed zei
men. Ik heb uiteindelijk zeven
EMDR-behandelingen gehad en
toen was dat beeld wat me steeds
maar achtervolgde gelukkig
verminderd.

Mijn twee broers beleven het
verlies van hun vader geheel
anders; in de zin van
ondersteuning heb ik daar niet zo
veel aan. Verschillende
familieleden zijn ons inmiddels
ontvallen en dan verwatert de
familieband ook wel. Kort na de
dood van mijn vader is het met
mijn partner ook uit gegaan.
Gelijk in januari 2019 kreeg mijn
dochtertje Thalisya een
chronische ontsteking van het
slijmvlies van de dikke darm.

Ze is toen met spoed opgenomen
en geopereerd.

In mei 2020 is haar dikke darm
verwijderd en in januari 2021 is
haar endeldarm verwijderd en is
er een Pouch gemaakt. Dat is een
reservoir, gemaakt van de dunne
darm en als vervanging van haar
eerder ingebrachte stoma. Van alle
kinderen mist zij opa het
allermeest; de twee jongste waren
nog te klein. Inmiddels heeft ze
een behoorlijke leerachterstand.
Maar op haar school (voor zieke
kinderen) in Heeze wordt,
gelukkig voor haar, onderwijs
naar persoonlijk niveau gegeven.
Wanneer ze niet is opgenomen, zit
ze vier dagen in die opvang.

Pas dan heb ik momentjes dat ik
bij het verlies van mijn vader stil
sta. Dan komt het gemis en ook
kwaadheid naar boven, maar of
dat nou rouwen is?

Herinneringen aan vader en
opa!

Mijn vader was spontaan, gezellig
en een echte allemans vriend. Hij
zou nog geen vlieg kwaad doen.
Na de scheiding van mijn ouders
—toen ik 11 jaar was - heb ik
nooit meer een stiefmoeder gehad.
Mijn moeder leeft ook nog en ik
kon steeds met beiden goed
opschieten. Mijn moeder is ook
behulpzaam, maar introverter.
Mijn vader is altijd actief en
creatief, een echte doener.

Ik was zijn enige dochter,
oogappel en papa’skindje; hij
mijn steun en toeverlaat.
Momenteel ben ik ook aan het
verbouwen: tjonge wat had hij mij
daarmee graag geholpen.

De WC verstopt: Pa! De tuin
betegelen: Pa!

leder jaar ging het gezin met hem
op vakantie of maakten we
uitstapjes. Carnaval werd met de
kinderen samen en met opa
gehouden. Ik had nooit gedacht
dat ik op mijn 35ste zonder vader
zou zitten. Het is een groot gemis,
maar ik houd me aan de mooie
herinneringen vast

en dat zijn er veel.

Ik weet dat hij absoluut niet als
kastplantje verder had willen
leven. In die zin is het goed zoals
het is. Hij zou ook niet willen dat
ik elke dag met tranen in mijn
ogen rond zou lopen.

Je gaat ook wel anders met de
dagen om na deze ervaring.

Niet zo zeer met de dag mee,
maar meer van ‘haal er uit wat er
in zit’.
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Op 7 december 2019 hebben we
een herdenkingsbijeenkomst
gehouden in Neunen. Tk heb,
gesproken en Thalisya gezongen.
Jammer dat het vanwege COVID
m 2020 niet door kon gaan.

In het begin had 1k overal allerlei
frutseltjes staan van hem, maar
dat is wat minder geworden. Wat
wel tekenend is, is zijn urn en een
— uit twee aparte foto’s
geconstrueerde - afbeelding, van
mij samen met mijn vader. Zo
mooi en die hangt boven zijn urn.
En ik draag altijd een halsbandje
met een vingerafdruk van hem
erin. Ik ben naar de Dela gegaan
voor de crematie en ik heb zelf
een vingerafdruk van hem
genomen. Het is me zo dierbaar
dat ik hem altijd dichtbij me voel.

Liefste wens

Eerst maar eens Thalisya stabiel
zien te krijgen. Wanneer ze van
deze operatie is opgeknapt,
krijgt ze psychische hulp.

Dat is al eerder noodzakelijk
gebleken en op de rol gezet.
Vanwege deze ingreep is het
even uitgesteld, maar ze heeft het
echt nodig.

Toen laatst iemand aan haar
vroeg: ‘Als je een wens zou
mogen doen wat zou je dan het
liefste willen?” Weet je wat ze
zei?: “Mijn liefste wens zou zijn
dat ik in de hemel op vakantie
mocht komen!” Wat lief he.”

Rien Verbiest




AGENDA 2021

Er zijn afgelopen winter 10 online meetings geweest met lotgenoten. Omdat bleek dat er behoefte is
aan meer online meetings, zijn deze 4 data ingepland (25 maart geweest)
14 april, 6 mei, en 25 mei, allen om 20.00 uur, aanmelden bij:  joskek@hotmail.com

Verder gepland:

8 mei Naamplaatjesdag bij de muur in De Wolde: ja.keijzer@trinitascollege.nl
30/7 — 1/8 Sport-en spelweekend Wilhelminaoord: mar.liz@kpnmail.nl
10/9-12/9 Kids-weekend Slagharen: mar.liz@kpnmail.nl

25/9 Dag Herdenken Geweldslachtoffers te Tilburg: ja.keijzer@trinitascollege.nl

Bingo-on line

Op 13 februari is er een bingo-on line avond georganiseerd door Daniél en Nathalie van Berlo, naar
een idee van Nathalie begin februari. De behoefte aan wat ontspanning met elkaar was de reden voor
de van Berlootjes. ‘Even wat gezelligs met elkaar doen’, was hun motto. Het organiseren zit bij Daniél
in het bloed zodat hij, naast het regelen van prijzen, gelijk het bestuur consulteerde. In korte tijd
daarna volgden de e-mail uitnodigingen naar de FNG-lotgenoten.

Al snel kwamen de aanmeldingen binnen en uiteindelijk waren er 28 deelnemers van jong tot oud.

Na enkele keren de online verbinding getest te hebben met wat lotgenoten, kon men op zaterdagvond
om 19:00 uur de bingoballetjes laten draaien. De bekende bingosfeer en spanning zat er gelijk goed in.

== Bl

Er waren mooie prijsjes te verdienen: van een
Hunkemoller bon tot een bloemenbon of een bon
voor de Hema. Jenny’s Cacery had zelfs een
waardebon van €50 ter beschikking gesteld om
allerlei lekkere dingen te kunnen bestellen.
Bijzonder is te vermelden dat de chronisch zieke
dochter van Nancy Pudelko, Thalisya, liggend
a J vanuit het ziekenhuis het merendeel van de prijsjes
= in de wacht sleepte. Thalisya was er bijzonder mee
in haar nopjes en dat gunt iedereen haar van harte.
Naar het idee van Daniel ging de avond snel
voorbij maar ‘dat komt vast door de gezelligheid’,
-+ zoals hij zelf zei. Dank voor de van Berlo’s en
| Thalisya het allerbeste toegewenst!

De Online quiz van 13 maart was super gezellig. Er werd veel gelachen en op de momenten dat de
antwoorden nagekeken moesten worden, ontstonden er fijne serieuze gesprekken tussen de lotgenoten.
De einduitslag was nog best spannend, maar uiteindelijk is met ruime voorsprong gewonnen door
Karin en Joy van de Plas, omdat ze extra punten hadden vergaard vanwege een mooie en grappige foto
die zij hadden ingestuurd. De tweede plaats was voor de familie van Lilian Bruns. Zij kregen extra
punten door een ingezonden creatieve 'gymnastische' foto. En de derde plaats was voor Marvin van
Berlo en zijn vriendin Lindsay. Zij hadden de mooiste, meest creatieve en grappigste foto ingestuurd,
waardoor ze van plek 8 naar 3 doorschoven. Het was een geslaagde avond volgens Daniel van Berlo.

In de volgende Cocon:

In ieder geval een intervew met Julia Hovens, de dochter van de omgebrachte 63-jarige Peter Hovens.
En een gesprek met het kamerlid Madeleine van Toorenburg. Maar dan is het inmiddels juli en dus
zomer! Mochten er wensen zijn van uw kant, laat het ons weten en wellicht kunnen we er iets mee.
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Redactie:

Rien Verbiest tel: 0651346075
rienverc@xs4all.nl

4 Romana Winter tel: 0610864082
romanawinter@hotmail.com

_: Kim Gijsbertsen tel: 0614023903
cocon.fng@gmail.com

Els Stoker tel: 0653563032
els.s@live.nl
Kelly Muilman tel: 0611434280

fampaal92@gmail.com
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Bestuur van de FNG:

Jack Keijzer tel: 0638546808
Voorzitter

Hans Suringa NL25INGB0008 4006 43
Penningmeester t.n.v FNG

Rien Verbiest

Bestuurslid

' Natalina Meijer
Secrataris

Sandra Bindi
Bestuurslid

Wicky van der Meijs
Bestuurslid
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